TOLA en JAIR: Richters 10

1: TOLA (Richt. 10: 1-2)

Vertaling vers 1

Hier is allereerst enige aandacht nodig voor de vertaling van vers 1. Deze geef ik als volgt
weer: ‘Om na Abimelech Israél te verlossen stond Tola op’. Het werkwoord ‘verlossen’
krijgt alle nadruk. Het is een typering van Tola’s werk als richter.

Tola wordt vaak tot de kleine richters gerekend. Dit kan worden opgevat als zouden ze
van minder betekenis zijn dan de zogeheten grote richters, als Gideon en Barak. Deze
indeling is evenwel betrekkelijk.

Zoals ik bij Gideon heb aangetekend, kan dit verschil niet afhangen van hoe kort of breed
het verhaal over een richter is. Een richter kan kleiner of groter genoemd worden op
grond van het belang, dat hij heeft voor Gods koninkrijk in Israél. Trouwens elke richter is
van belang, daar de Heilige Geest hem aan ons presenteert (vgl. Rom. 15 vers 4). Veel
beter zou het zijn te spreken over zwakke en sterke richters, ook al zijn ze niet steeds
sterk of zwak. Evenmin zijn wij als gelovigen vandaag voortdurend sterk of zwak.

Terwijl de Heilige Geest veel over Gideon bekend maakt, staat er weinig in de Bijbel over
Tola. Toch lezen we in de tekst over Tola grote namen, althans naar het toenmalige besef
van Israél. Bovendien gebruikt de Bijbelschrijver een groots woord om Tola’s werk te
typeren. Wanneer je op je laat inwerken, wat de Heilige Geest over deze richter zegt, dan
kun je er, denk ik, niet om heen Tola te erkennen als een belangrijke richter. Er valt, met
andere woorden, genoeg over hem te zeggen. Misschien dat u er al lezende evenzeer van
onder de indruk komt, hoe belangrijk Tola was voor de voortgang van Gods heilswerk in
Israél. Wat hij moest doen, staat bij Tola niet voor niets voorop.

Kwaad of goed?

Het lijkt me goed nog iets anders met nadruk voorop te zetten, en wel in vraagvorm: waar
praat u het liefst over? Hebt u het liever over gebeurtenissen die verkeerd aflopen en die
echt verkeerd zijn, over wie kwaad doet en slecht is? Of hebt u het liever over wat goed is
en goed afloopt, over mensen die goed doen en goed zijn?

Hetis bekend dat men vaak lang en breed stilstaat bij wat en wie teleurstelt, wat ellendig
is, bij kwaadwillende mensen en criminaliteit. Dit geldt vandaag in het algemeen, maar
dat was het ook in het verleden. Wereldlijke en kerkelijke bronnen, documenten, kranten
en journaals en rapporten staan vaak vol van wat er verkeerd ging of gaat, meer dan over
wat er goed gaat! Dit geldt in de wereld-(geschiedenis) alsook in de kerk(-geschiedenis).
Over de verkeerde dingen van Gideon wordt in de Bijbel breed verslag gedaan, evenals
over het kwaad dat Abimelech stichtte: de burgeroorlog die hij ontketende. Dat is nodig
om ons breed te waarschuwen niet tot zulk kwaad te vervallen. Over het goede optreden
van Tola, evenals dat van Otniél en Samgar, wordt veel minder gezegd. Maar het s niet



minder van betekenis en onze aandacht meer dan waard. Want het is de Heilige Geest
die bemoedigend over Tola’s bijdrage aan de heilsgeschiedenis spreekt! En dat even
belangrijk als voortdurende waarschuwingen.

Tola’s familie

Tola is afkomstig uit Issaschar en woont in Samir. Dit dorp ligt in het gebergte van Efraim.
De stam Issaschar kreeg van Jozua een gebied toegewezen ten noorden van Efraim. Het
omvat met name de vruchtbare vlakte van Jizreél (Joz. 19: 17 -23). Juist daar streken de
Midjanieten in Gideons tijd neer. Dit zal een reden voor Gideon geweest zijn, dat hij de
stam Issaschar moeilijk kon oproepen voor de strijd tegen de Midjanieten. Door Midjans
bezetting kon Issaschar waarschijnlijk geen kant op en konden Gideons boden Issaschar
misschien amper bereiken. Met zijn familie zal Tola naar Samir gevlucht zijn vanwege de
ellende die Abimelech in het noorden teweegbracht.

Hetis geen onbelangrijke stam. De afstammelingen van Issaschar, de vijfde zoon van
Lea enJacob, worden vaak direct genoemd na de stam Juda, de vierde zoon van Lea
(0.a. Num. 1: 8 en 28, 2: 5 en 7: 18). Behalve Tola blijkt de niet onbelangrijke profetes
Debora uit Issaschar afkomstig te zijn (Richt. 5: 15). Tola’s nazaten, de Tolaieten, zijn in
Davids tijd ‘helden’ (1 Kron. 7: 2). Tijdens de woestijntocht wordt Nethaneél genoemd als
hoofd van Issaschar. Na de plaag die blijkens Numeri 25 onder het volk in de woestijn
woedde, komen we Tola en Pua tegen als hoofden van deze stam. Dat is in Mozes’ tijd. In
onze tekst lezen we ook van een Pua, de vader van Tola. Zijn grootvader is Dodo. Zij zijn
vooraanstaande mensen, zeggen Genesis 46 vers 13 en Numeri 26 vers 23.

Niet voor niets noemt de Bijbelse auteur de vader en grootvader van Tola. Het feit dat we
in beiden te maken hebben met hoofden in Israél, zegt ons al iets over de betekenis van
Tola als richter.

Overigens, in de koningentijd speelt Baésa uit Issaschar een minder fraaie rol. Hij kan de
goddeloze heerschappij van Nadab, zoon van Jerobeam, kennelijk niet langer aanzien en
vermoordt Nadab. Dan volgt Baésa hem in Noord-Israél op, maar Baésa valt zelf in de
afgoderij die Jerobeam eerder instelde. Issaschar blijft dus niet steeds een goede plekin
Israélinnemen!

Hoofden in Israél

Na Jozua is er geen centrale, nationale leiding ingesteld. Mozes heeft de hoofden van
elke stam de taak toegekend hun stamgebied goed te besturen. Immers, na het vertrek
van de Sinai regelde Mozes specifiek het bestuur in het beloofde land. De decentrale
leiding van de stamhoofden werd Israél niet van boven af opgelegd. Mozes bepaalde dat
de aangewezen hoofden met instemming van hun stamgenoten hun gezag zouden gaan
uitoefenen. Dit zal van vader op zoon zijn overgegaan. Mede daarom noemt de auteur in
onze tekst de namen van Tola’s vader en grootvader, Pua en Dodo. Dit geeft het optreden
van kleinzoon Tola de kleur van een bestaand gezaghebber. Waarschijnlijk was er voor
Tola dan ook geen specifieke roeping nodig: als stamoudste heeft hij al gezag.

Van belang is verder, dat Mozes rechters aanwees uit de aangestelde hoofden. Niet elk
hoofd werd ook rechter. In Issaschar is dit wel het geval. Ook daarom heeft Tola geen
specifieke roeping nodig. Hij is van Godswege bevoegd om onder zijn stamgenoten op te



treden. En dat doet hij met verve, kunnen we wel zeggen. Laten we maar tot zijn werk
afdalen!

Verlossing

Op drieérlei manier maakt Tola zich als richter waar. In de eerste plaats doet hij dat
vanwege het eerdere optreden van Abimelech. Ten tweede gaat het onder Tola’s leiding
in Israél om de negatieve kant en voorts om de positieve betekenis van het leven naar
Gods wet in (een deel van) Israél. Achtereenvolgens gaan we na wat dit alles inhoudt.

Het prachtige woord dat de Bijbelauteur gebruikt voor ‘verlossen’ als typering voor Tola’s
werk, staat in schril contrast met de herinnering aan Abimelech. ‘Om Israél te verlossen
treedt Tola op na Abimelech’, zo lezen we dus. Dit woord verlossen (‘jasjay’) komt talloze
malen in de Bijbel voor. Namen als Jesaja en Hosea zijn ervan afgeleid. Het is een Bijbels
kernwoord. Met die typering wint Tola’s optreden aan belangrijkheid.

Het noemen van Abimelech zal niet simpelweg de tijd van Tola’s optreden aangeven, al
was het in Israél de gewoonte de tijd te berekenen en de kalender te laten bepalen door
belangrijke namen en gebeurtenissen. Hier is het meer dan een tijdsaanduiding.
Abimelech is geen richter en Tola volgt hem niet op. De herinnering aan Abimelech slaat
veeleer op de inhoudelijke arbeid van Tola. Want het is duidelijk wat Abimelech in het
noorden heeft aangericht: een burgeroorlog in Sichem en omstreken. Tola heeft dus heel
wat recht te zetten.

In de eerste plaats moet hij Abimelechs nalatenschap, de politieke puinhoop, opruimen
in het stamgebied van Issaschar en Efraim. Dit betreft de vernietiging van elke afgoderij,
mede als gevolg van de scheefgroei die Gideon had bewerkstelligd.

De auteur spreekt hier over ‘Israél’. Daarom nemen we aan, dat het gezag van Tola verder
reikt dan het dorp Samir en de stam Efraim. De politieke en religieuze chaos die Gideon
en Abimelech in het bijzonder hadden aangericht, strekt zich immers in een wijd gebied
van het noorden uit.

Kortom, verlossen betekent in de eerste plaats, dat Tola het gezag en de orde herstelt na
de burgeroorlog. Hij hoeft niet militair op te treden en Israél van vijanden te bevrijden.
Mogelijk wordt Tola daarom niet als een echte richter beschouwd. Maar de bevrijding
van vijanden is slechts één kant van het richter-zijn. Wel een belangrijke kant. Toch is
iemand niet pas richter als hij de vijand moet bevechten. Verlossing houdt veel meer in.

Verlossen is meer

‘Verlossen’is meer dan bevrijding van de vijand. Het bevat de taak tot reformatie van het
volksgeweten van Israél. Dat heeft de roeping en het optreden van Gideon wel bewezen.
Hetis in feite een cruciale taak van een richter. Ten aanschouwen van alle volken(!) moet
Tola Israél leren (van harte!) te leven naar de eerste en tweede tafel van Gods wet, in
negatieve en in positieve zin. Uiteraard is het geen aparte opdracht, het gaat hand in
hand met het herstel van het politieke gezag en de goede orde.

Tola staat voor de immense taak met name de (weer) ingesleten afgoderij uit te roeien uit
de harten van het volk, evenzeer als corruptie en andere uitwassen van het niet naleven
van Gods wet. Tola’s optreden moet leiden tot: geen afgoderij, geen zedebederf, dat is:



geen mishandelingen, geen ruzies meer. Het accent in Tola’s werk ligt daardoor op zijn
geestelijk-morele opdracht.

Om die taak goed te begrijpen moeten we terugkeren naar wat Mozes met name in
Deuteronomium leert. Bij het aanstellen van oudsten en rechters uit de kring van de
stamhoofden, maakt Mozes duidelijk wat er van de rechters — dus ook van Tola - wordt
verlangd. Zij moeten onder Israél bewerken, dat het recht van Gods verbond wordt
gehandhaafd. Dan gaat het maar niet om allerlei eisen en voorschriften. De wet van God
is meer dan een stelsel van ge- en verboden. Een richter is geen politieagent en Gods
wet is geen politieverordening. Tola moet door recht te spreken ervoor zorgen, dat de
Israélieten in het noorden in vrede met elkaar leven. Zo laat Debora uit Issaschar zich
later kennen. Zij beslecht allerlei geschillen en vetes in de wijde omgeving van Efraim.
Het betekent voor Tola concreet, dat hij behalve het herstel van de eerste tafel der wet,
de vernieuwing van de eredienst, in sociaal opzicht alle partijdigheid moet weren in de
rechtspraak, zodat ieder recht wordt gedaan, aan armen en rijken, aan elke vreemdeling
en geboren Israéliet, aan hoog en laag gesitueerden. Ook onderling en sociaal onrecht
moet worden geweerd en voorkomen. Mozes had in Deut.1 vers 4 gesproken over de
levenswijsheid die rechters dienen te bezitten. Tola moet zorgen, dat de onderlinge
vrede wordt gehandhaafd in alles waar mensen mee zitten en dat alles in Efraim en
omgeving in rechte banen wordt geleid.

Daar van Tola wordt gezegd, dat hij verlossing brengt, kunnen we de conclusie trekken
dat hij als richter de zonde van de mensen vele jaren uiterlijk weet te beteugelen.

Unieke, messiaanse(?) vrede in Israél

Eris meer op te maken uit het feit dat Tola verlossing brengt. Het houdt evenzeer in, dat
hij de opdracht heeft een positieve gehoorzaamheid aan Gods wet te bevorderen. De
wet van God is, zoals gezegd, meer dan een regelsysteem. Gods wet moet een positief
effect hebben op de samenleving, zodat het een positieve uitstraling op de samenleving
krijgt en houdt en het volk rust ondervindt. Want de wet van God staat niet op zichzelf, is
geen abstractie. Terwijl de rust bij andere richters veelal betekent: geen oorlog meer,
geen invallen meer, krijgt het werk van Tola een overweldigend positieve inhoud. Daar hij
geen militaire strijd hoeft te leveren, kan hij veel tijd besteden aan het doorvoeren van de
verlossing, zodat Gods wet positieve invloed krijgt. En dat is juist voor Israél van erg groot
belang!

Israéls rechtvaardige wetten en voorschriften vinden immers hun oorsprong in de Drie-
enige God. Daarom is Gods wet geen drukkende last. Het leven van Israél behoort de
omgang van God met Zichzelf te weerspiegelen. Zoals Vader, Zoon en Geest in liefde
rechtvaardig, barmhartig en geduldig met elkaar omgaan, zo is Gods wet in de
samenleving van Israél erop gericht mensen in liefde met zichzelf en met elkaar te doen
leven. In de meest gecompliceerde situaties biedt Gods rechtvaardige wet de zuivere
oplossing. En elke eis van Gods wet moet vanuit God worden uitgelegd en aangenomen
worden. De Here heeft krachtens zijn verbond met Israél vastgelegd, hoe Hij wil dat Zijn
gerechtigheid niet alleen in de hemel maar ook op aarde zal heersen. Daarin ligt de
exclusieve betekenis van Israéls samenleving in het midden van de volken. Ook daarom



is Mozes’ onderwijs geen uitputtende opsomming van allerlei regels. Gods wet geeft
voor allerlei situaties kaders, waarbinnen richters rechtvaardige, barmhartige, billijke
oplossingen moeten zien te vinden, zodat mensen elkaar niet opjagen en dwars zitten,
maar elkaar uitdagen om goed te doen. Wie op basis en naar de geest daarvan in liefde
naar Gods gebod handelt, ervaart hoezeer het leven kan opbloeien en hoe goed het
leven in gerechtigheid is voor elke samenleving en voor iedere burger.

In Israélis het recht bovendien een zaak van gemeenschapsoefening, geen abstract
instituut. Het is een weerspiegeling van de gemeenschap die God in Zichzelf kent als de
Drie-énige. In het Mozaisch recht zijn de menselijke eisen van wederzijdse liefde, een
zuivere moraal, billijkheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid volledig verdisconteerd.
Gods wet is uniek en gegeven om een goed leven te garanderen en te ontplooien in alle
samenlevingsverbanden.

Voorts is Gods wet geworteld in de heilsgeschiedenis, die God met Israél doorloopt. Zijn
daden tot verlossing zijn evenzoveel aanwijzingen om oprecht en goed met God en met
elkaar samen te leven.

Geloven in God is namelijk ook: dankbaar rekening houden met wat er bijvoorbeeld in
Egypte en op de Horeb is gezegd en wat God daar heeft gedaan. Telkens wijst Mozes het
volk erop Gods verlossingsdaden te ‘gedenken’, dat is: zich in dankbaarheid laten leiden
door Zijn bevrijdingsdaden als heen wijzend naar een leven van Godsverheerlijking.
Mozes wijst erop (Deut. 4 vers 7), dat het opvolgen van Gods geboden heidenen jaloers
zal maken over het gelukkige leven dat in Israél gevonden kan worden, en op de
levensbloei die Israél kan bereiken. Daarin ligt de unieke taak van Gods volk in de
wereld. Het moet de vrede waarmaken en gestalte geven. Daartoe had God Israél het
land Kanaan beloofd. Daartoe zijn ze in dit land gekomen. In de uitvoering en handhaving
van Gods geboden gaat het om de messiaanse of paradijselijke belofte. Met die taak
staat of valt Israéls recht het land te bezitten. Nemen ze Gods geboden, of Zijn beloften
niet serieus en werken ze die te midden van de volken niet echt uit, dan worden ze aan
de anderen, de heidenvolken, gelijk en verliezen ze hun bestaansrecht in dit land.

Deze typering van Tola’s positieve verlossingswerk als een leven van (een deel van) Gods
volk in een opvallende gehoorzaamheid wordt gevolgd door, of uitgelegd als ‘het richten
van Israél gedurende lange tijd’. Met andere woorden, het resultaat van Tola’s optreden
is dit, dat de regio jarenlang rust geniet. Dit herinnert ons te meer aan het doelvan Gods
wet.

Schaduw van paradijselijk leven?

Het optreden van Tola geeft verademing in het noorden, na de ellende die Abimelech er
achterliet. Tola’s verlossingswerk betekent voorts, dat de messiaanse vrede een tijd in
zicht is en dichterbij komt. Het rijst na Abimelech op uit de duisternis als een voorlopige
vervulling van Gods belofte. Hier komen we een belangrijk Bijbelgegeven op het spoor.
Jozua had de opdracht om Israélin het land der belofte te brengen, maar evenzeer om
hetvolk ‘tot Gods rust te doen ingaan’ als beeld van de eeuwige sabbatsrust (Hebr. 4).
Dit rusten is meer dan een uitrusten van een jarenlange vermoeiende reis van Israél door
de woestijn. Het is de moeite waard verder na te denken over deze derde betekenis van
Tola’s werk. In het noorden, in Efraim en wijde omgeving, ondervindt men een tijd de rust



die God voor zijn volk op het oog heeft en die Hij uiteindelijk in de gehele wereld voor Zijn
volk tot stand zal brengen.

Dat is niet slechts een rust van, of na zondig werken, maar bedoeld is een rusten in de
vredige omgang met God en met elkaar. Het is een rusten in de gerechtigheid, die God
als zegen op het werk van Tola geeft, een positief rusten in dankbaarheid in de beloofde
vrede en ondervonden gerechtigheid! Althans, wat een deel van het volk betreft.

Hier zien we een tijdelijke, gedeeltelijke vervulling van Gods belofte aan Abraham, lzaak
en Jacob. Zij ontvingen immers de belofte, dat hun nageslacht zou wonen in een land
van ‘melk en honing’ en van rust. Het zijn de ingrediénten van een land dat rust kent in
welvaart. ledere Israéliet zou naar Gods belofte een goed en rustig leven hebben bij zijn
wijnstok en onder zijn vijgenboom!

De rust in deze periode van Tola wijst derhalve boven zichzelf uit en herinnert ons aan
Gods plan, Gods besluit ten aanzien van de wereld. Want God is in de hemel tot rust
gekomen op de zevende dag van de schepping en begeert ook op aarde die rust te doen
komen. Heilshistorisch, dus in de wereldgeschiedenis, is God bezig dit doel te bereiken.
Dit rusten zal Hij uiteindelijk aan het eind van de wereldgeschiedenis tot stand brengen,
zodat Hij dan op aarde kan rusten van Zijn werk in het overwinnen en vernietigen van zijn
tegenstander en van alle ongerechtigheid.

Hij toont in de loop van Israéls geschiedenis aan de wereld, dat het Hem ernst is voor
Zichzelf om tot die rust op aarde te komen en deze met Zijn volk te delen en omgekeerd
Zijnvolk te doen delen in die eeuwige sabbatsrust. Vandaar dat Hij voortdurend in de
Bijbel bekend maakt, wat ‘rusten in gerechtigheid’ met zich meebrengt. Tola’s werk
vormt een prélude op wat God uiteindelijk op de aarde zal bewerken: de afspiegeling van
de hemelse liefde die in God: Vader, Zoon en Heilige Geest, heerst.

Door het werk van de richter Tola spreidt zich die rust over de mensen in het noorden uit.
Dit verwoordt het getuigenis over Tola. Door Tola’s werk laat God iets eschatologisch
zien, iets van de toekomst. Het is een heenwijzing naar het toekomstige samenleven van
God en mensen en van mensen onderling. Namelijk: het rusten van de moeiten, van
verdriet, van zonde en van berouw. Dit toekomstige genieten ligt niet in het genieten zelf,
maar in het genieten van de goede, eerlijke omgang met wat herschapen is en met alle
schepselen.

Wie aan Tola denkt, of over zijn verlossingswerk leest, kan een glimp opvangen van de
toekomst die God volledig en voorgoed uit de hemel zal doen neerdalen: niet maar een
dienen van God alleen, maar een samenleven met Hem in gerechtigheid en het ervaren
van de eeuwige sabbatsrust.

Hierin ligt de messiaanse functie van de richter Tola. Zijn opdracht is Gods bevrijdende
goedheid te laten zien en dit onder Israél te bewerken en te handhaven. Dat zit in het
Bijbelse woord verlossing verscholen. Tola vormt een schaduw van Jezus’ messiaanse
betekenis, zoals Hij de eeuwige sabbat zal aanbrengen. De tijd, dat niemand meer
ellende ondervindt, geen ongerechtigheid meer zal ondergaan. Denk aan wat Petrus zegt
in 1 Petr. 4 vers 14: de Geest rust blijvend op ons die gesmaad werden.” Dat is geen leven
in luchtledigheid. De vermoeienis van het arbeiden is voorbij, niet het arbeiden zelf. Het

' Zie K. Schilder, Wat is de hemel (Kampen 1954), 202-204.



arbeiden is geen zwoegen meer. Arbeiden en rusten zijn geen tegenstellingen meer.
Want de moeiten vallen weg. Er is geen slaafs dienen, slechts een fair heersen.

Ook de zonde-kennis is niet voorbij. Deze zal op de nieuwe aarde niet ontbreken, want
zondekennis is een vrucht van het werk van Gods Geest, van Zijn genade.

Aandacht voor de zonde is geen gevolg van de zonde. Het wordt juist opgewekt, bewerkt
door waarachtig geloof en is een door God geschonken, door Christus verworven goed.
Daar de voldragen zondekennis zullen we voorgoed en volledig weten, beseffen, hoezeer
we beroofd zijn geweest van de gaven om goed te doen, hoe verhard en tegendraads we
zijn geweest tegenover God en zijn genadige wil. Dat weten is vrucht en effect van Gods
bevrijding of verlossing. Dan is het beeld van God in mensen geheel hersteld. In de tijd
van genade zullen we vandaag steeds sterker verlangen om weer aan het beeld van God
gelijkvormig te worden.

Wanneer de Bijbelauteur over Tola zegt, dat hij Israél verloste, dan mag je daarin lezen
dat een deel van Israél een tijd erkende, hoe verwoestend de zondige aard en omgang
van mensen werkt. Een deel van Israél zal God en zichzelf in Tola’s tijd hebben geprezen
over het feit, dat ze rust vonden en van een rechtvaardig leven konden genieten.

Deze beloofde en deels of tijdelijk vervulde toestand houdt tegelijk een enorme opdracht
in, en wel om deze rust religieus, politiek economisch en sociaal te verdiepen, verder te
ontplooien en dan uiteraard te handhaven als toonbeeld van Gods bedoeling met alle
volken.

Nog geen garantie

Tola kan de blijvende rust niet garanderen, zegt dit Bijbelgedeelte voorts. Want hijis een
sterfelijk mens. Hij woont te Samir in Efraim; hij werkt en leeft er niet voorgoed. Na vele,
maar liefst 23 jaren werkzaamheid — dat valt op! — komt hij te overlijden. In diezelfde stad
wordt hij begraven. Daarin schemertiets door van het respect, dat men hem toedroeg.
Hij wordt immers niet naar zijn oorspronkelijke stamgebied Issaschar teruggebracht.
Kortom, Tola’s optreden belicht langere tijd in Israél de zichtbaar gemaakte, duurzaam
beloofde vrede, maar roept om de beloofde Messias die Gods volk als de betere Jozua
tot de eeuwige rust zal doen ingaan! Tola’s optreden werpt zo messiaans licht op wat
God wil bewerken in en met Israél. Het werpt zijn schaduw ver vooruit als een bede om
de komst van de ware Messias!



2: Jair (Richt. 10: 3-5)

Jair, de eerste

De richter die we onder de naam Jair in Richters 10 tegenkomen, is Jair de tweede, een
zoon of kleinzoon van Jair de eerste. Hij treedt op in ongeveer 1190 tot 1170 v. Chr.

Jair de eerste, een zoon van Manasse, was een voornaam man. Mozes deelt hem een
uitgestrekt gebied toe ten noorden van de Jabbok in het Over-Jordaanse. Vroeger was dat
hetrijk van koning Og van Basan. Het werd door Israél Gilead genoemd?

Bij de eerste verovering van Kanaan werd Jair een groot man. Dan gaat het om gebied in
het Over-Jordaanse. De intocht in Kanaan zelf gebeurde ongeveer in 1270 voor Christus.
Toen was een belangrijk deel van het Over-Jordaanse al in handen van Israél, doordat
Jair In opdracht van Mozes het rijk van koning Og met de ban had geslagen. Dat was ook
met het rijk van koning Sichon van Chesbon gebeurd. Hoe kwam dat zo?

Voordat Jozua met het volk de Jordaan overstak, was Israél onder leiding van Mozes in
het Over-Jordaanse gelegerd. Ruben, Gad en half Manasse kregen het gehele land van
de Amorieten toebedeeld, zoals de Here Abraham had toegezegd (Gen 15: 16). Want de
zonde van de Amorieten was naar het oordeel van de Here ‘vol’ geworden. Het land van
de Amorieten omvatte het Over-Jordaanse gebied, Chesbon en Basan. Ruben, Gad en
de halve stam van Manasse kregen het op voorwaarde dat ze hun broederstammen niet
in de steek zouden laten. Want de twaalf stammen van Israél moesten gezamenlijk nog
de strijd tegen de Kanaanieten in het West-Jordaanse land aanbinden.

Toen die strijd gestreden was, keerden de mannen van Ruben, Gad en half Manasse naar
het hen toegewezen gebied terug. Toen erkende Jozua Jair de eerste als heer over Noord-
Gilead (Joz. 13 vers 10 e.v.). Het gebied van Basan ten noorden van de Jabbok omvatte
zestig dorpen (Deut. 3 vers 4). Dat was Gilead.

Het land zuiden van deze rivier werd toegewezen aan de andere zoon van Manasse, aan
Machir. Overigens heet dit hele gebied in de Bijbel soms Gilead. In ruime zin slaat het op
Noord- én Zuid-Gilead, in engere zin slaat het op het noorden, het vroegere Basan van
koning Og. Sinds Mozes’ verdeling behoort dit laatste dus aan Jair. Van moederszijde
stamt hij van Machir af, van vaders zijde van Juda. Vandaar dat de Manassiet Jair van
Machir wordt onderscheiden (Deut. 3 vers 15). Beiden behoren tot de stam Manasse,
maar Jair vormt daarin een eigen clan. Hij zal zich als schaapherder (verder) hebben
ontwikkeld. Daar was het Oost-Jordaanland erg geschikt voor.

Een groots figuur

Het optreden van Jair, de eerste, weerspiegelt iets van de majesteit van Jahwe. Dit wordt
in Psalm 33: 16 en 147: 10 bezongen. Want Jair leidde als eersteling de verovering van
het beloofde land en hij ging de strijd aan met de reusachtige, fors gebouwde Refaieten.
Zo maakte Jairs optreden een diepe indruk op Israél. Door zijn succes greep het volk
moed. ledereen werd enthousiast door dit prachtige begin in het Over-Jordaanse land.



Want de Here deed zelfs de Refaieten voor Israél buigen! Het werd door Israél gezien als
de eersteling van een rijke oogst aan zege en voorspoed.

Na de verovering van het rijk van Chesbon en Basan, vormde de Jabbok de scheiding
tussen Noord- en Zuid-Gilead. De zestig dorpen in Noord-Gilead noemde Jair naar
zichzelf (Joz. 13 vers 10 e.v.). In het Hebreeuws heten ze ‘Havvoth-Jair’: dorpen van Jair.
Die naam is lange tijd bewaard gebleven en werd als het ware een soort monument ter
herinnering aan dit mooie begin van de intocht. Jairs belangrijke rol werd zo erkend.

Van deze zestig dorpen zijn er dertig op onze richter, Jair de tweede, overgegaan. Veel
later hebben de noordelijke koninkrijken Gesur en Aram alle dorpen in Gilead aan Jairs
nageslacht ontnomen, aan vader Segub en zoon Jair de derde (1 Kron. 2 vers 21 e.v.). In
Salomo’s tijd werden deze echter weer een apart district van Israél (1 Kon. 4 vers 13).
Overigens, het aantal dorpen van Jairs wisselt blijkens de Bijbelse overlevering nogal in
de loop van de tijd; het zijn soms zestig, soms dertig of drieéntwintig dorpen. Maar al die
tijd bleef de naam ‘Jairs dorpen’ behouden (zie: MacMillan Bible ‘ e
Atlas).

Geenwonder. Koning Og was een van de laatste Refaieten enreuzen
in Kanaan. Na Jairs verovering werd het graf van Og, een sarcofaag,
door de Ammonieten in veiligheid gesteld. Het werd in Ammons
hoofdstad Rabba geplaatst. Voor Israéls besef herinnerde het aan
Jairs succes (Deut. 3: 8-11).

Kortom, Jair en zijn nazaten behoren tot een diep in Israél geworteld
geslacht, ook al wonen ze in het Over-Jordaanse. Zo is het land
Kanaan niet beperkt tot het West-Jordaanse gebied.

Jair, de tweede

Richter Jair de tweede erft de dorpen van zijn vader of grootvader. Zo sluit Richters 10 vers
4 nauw aan bij Deut. 3: 14. Zijn werk wordt evenals dat van Tola getypeerd als ‘het richten
van lIsraél. Zijn gezag omvat Noord-Gilead. Daar oefent hij jarenlang, bijna evenveel als
Tola, zijn juridische en bestuurdersrol uit.

Kennelijk is zijn optreden en de acceptatie van zijn gezag probleemloos verlopen. Hij
krijgt de taak om namens Israéls God het recht te herstellen en dit eerlijk door te voeren
in Gilead waar zich Abimelechs slechte invloed ook liet gelden, ook al had Gideon de
inwoners van Sukkoth en Pnuel een gevoelige les geleerd. Maar Kanaanitische en andere
invloeden kregen er telkens weer gemakkelijk de overhand.

Opvallend is hier, dat de Here een terugval in het heidendom en de ongehoorzaamheid
wil voorkomen door Jair direct tot het richterschap op te roepen. Dat heeft succes.
Onafgebroken werkt Jair 22 jaar te midden van de Gileadieten in alle dorpen en steden.
Evenals Tola werkt hij aan de naleving van Gods wet in negatieve en positieve zin, zodat
er ook in Gilead een lange tijd gerechtigheid en rust onder het volk heerst.

Daarom zegent de Here hem en zijn huis. Van hem geldt namelijk, dat hij dertig zonen
krijgt. Over de moeder(s) vernemen we opvallend genoeg niets. Jairs zonen worden
vanwege Gods zegen bovendien rijke dorpsbewoners. leder van hen beschikt over een
ezelhengst (bewijs van welstand en rijkdom). En elk van hen wordt hoofd van één van de
dorpen van Jair.



Dit tekent het succes van Jairs optreden en bewijst hoezeer God met hem is. Het wordt
bezongen in Psalm 127 en 128. We kunnen concluderen dat er veel vreugde in Gilead
wordt gevonden tijdens Jairs werk in deze landstreek.

Uitzonderlijk is, dat zijn zonen Jairs goede voorbeeld volgen. De Bijbelse auteur doet er
bepaald niet negatief over. Integendeel, het goede leven van zijn zonen wordt kleurrijk
vermeld. In vergelijking met bijvoorbeeld de zoon van Gideon, Abimelech, en evenzeer in
vergelijking met de latere zoons van Samuel en Eli valt dit in de Bijbel echt op. Van Jairs
zonen geldt precies het tegenovergestelde van wat over de zonen van Eli en Samuel
wordt gemeld. Jair zal zijn zonen dus een beter beleid hebben voorgehouden.

Derhalve zijn Jairs zonen het bewijs van de economische voorspoed die menin Gilead in
deze tijd beleeft. Ook dat is iets uitzonderlijks in de Richtertijd. We stemmen daarom
niet in met Goslinga in zijn Korte Verklaring,? als zou er tijdens het optreden van Jair geen
sprake zijn van ‘merkwaardige verlossingen’. Dit geldt inderdaad niet in militaire zin,
maar op economisch gebied en geestelijk-moreel vlak ligt het echt geheel anders.

De typering van Jairs werk door de Bijbelschrijver is te verstaan in deze zin, dat Gilead
niet door ongerechtigheid of door onrecht wordt geplaagd. Het bewijst, hoezeer God zijn
trouw betoont aan leiders die Israél op de rechte wegen doen gaan en het onderwijzen in
het vereren van Israéls God naar de eerste en tweede tafel van de wet.

Jair levert zodoende evenals Tola een grootse prestatie in Israél als een instrumentin
Gods hand. Het maaktiets zichtbaar van Gods bedoeling met Israél en het verbeeldt,
evenals bij Tola in het West-Jordaanse land, iets van Gods heerlijkheid in Israél. Dat het
hier om Gilead gaat, mag ook bijzonder heten. Want de bewoners leven er in de frontlinie
van de vijandschap met de oosterse volken.

Daarom onderschrijven we de conclusie evenmin, als zouden de Israélieten in Gilead
niet naar hun richter hebben geluisterd.® Er treedt spoedig na Jair weer diep verval op,
namelijk in de tijd van Jefta, de volgende richter in het West- en Oost-Jordaanse gebied.
Maar dit verval mag niet in mindering op Jairs werk in Gilead worden gebracht.

Kortom, Jair en Tola mogen beiden met ere genoemd worden, daar zij in hun werk Gods
bedoeling met Israél belichtten en een afschaduwing bewerkten van het toekomstige
koninkrijk van God.

In zijn woonplaats Kamos sterft Jair. Daar wordt hij begraven. Hij kan dus evenmin als
Tola zorgen voor, noch borg zijn van, een duurzaam leven in gerechtigheid ter vervulling
van Gods belofte aan Israél en aan de wereld. De komst van Gods Koninkrijk vergt een
leider die blijvend aan het hoofd zal staan van Gods volk!

2 Goslinga, Korte Verklaring 1, p. 174.
3 Holwerda, Seminariedictaat Richteren 2 (2° druk), p. 5



