Richters 6 — 9: GIDEON en zoon

Intro: Richters 6: 1 - 10

Het kan u als Bijbellezer moeilijk ontgaan, hoe uitgebreid het verhaal
over Gideon is. Het omvat vier hoofdstukken. Eerst komt zijn roeping
aan de orde. Daarna wordt zijn actie tegen Israéls vijanden uit de
doeken gedaan. Ten slotte volgt er een fors hoofdstuk over Gideons
zoon Abimelech; zijn naam betekent: mijn vader is koning.
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De richters worden nogal eens ingedeeld in grote en kleine richters.
Is dat een goede indeling? Wanneer is een richter groot of klein? Je kunt daarvoor naar de
hoeveelheid tekst kijken die aan een richter is gewijd. Het belang van een richter hangt echter
eerder af van zijn optreden en de betekenis die hij voor Israél had; vooral van de vraag of, en
in hoeverre, hij de vervulling van Gods belofte bevorderde.

In de Joodse traditie worden Gideon, Jefta en Simson ongunstig beoordeeld, terwijl Otniél,
Ehud en Barak met Debora positief worden gewaardeerd. Is dat een maatstaf om te spreken
over kleine of grote richters?

Gideons optreden meten we in ieder geval af aan zijn werk voor Gods koninkrijk. Eerst komt
zijn roeping in beeld. Vervolgens geven we ruime aandacht aan zijn religieuze en politieke
acties.

Tweede reeks richters

Velen vertalen vers 1 van hoofdstuk 6 in deze zin, dat Israél ‘opnieuw’ of ‘weer’ doet wat kwaad
is in de ogen van de Here. Dit woordje ‘weer’ of ‘opnieuw’ staat echter niet in de Hebreeuwse
tekst. De auteur herhaalt wat hij in Richteren 3 vers 7 schreef, waarna hij het optreden van
Otniél belicht. In vers 1 gebruikt hij hetzelfde woord als in hoofdstuk 3 vers 7, terwijl hij in
hoofdstuk 3 vers 12 en in hoofdstuk 4 vers 1 voor het ‘kwaad doen’ (van Israél) een ander
werkwoord gebruikt.

Kortom, de Bijbelschrijver wijst in vers 1 van hoofdstuk 6 letterlijk terug naar de situatie die in
Otniéls tijd heerste en dus ook in Gideons tijd. Met andere woorden, Gideon is een tijdgenoot
van Otniél. Vervolgens beschrijft hij hoe Gideon als richter tot zijn taak wordt geroepen, en
wel in het noorden van Israél. Met Gideon begint, zo is onze conclusie, een tweede reeks van
richters.

Diverse uitleggers menen, dat de richters na elkaar optraden en dat Gideon optrad na Barak
en Debora. Wanneer de richters na elkaar zouden zijn opgetreden, zou de Richtertijd veel
langer hebben geduurd. Dit spoort niet met 1 Koningen 6 vers 1. Daar staat dat de uittocht uit
Egypte 480 jaar voor Salomo plaatsvond. De optelsom van alle jaren dat de richters na elkaar
zouden zijn opgetreden, is echter veel hoger. Dan zou de Richtertijd veel langer dan 480 jaren
hebben geduurd.



Het eerste vers van hoofdstuk 6 maakt duidelijk, dat Gideon een tijdgenoot is van Otniél. Dit
zien we in het Nieuwe Testament bevestigd. In Hebreeén 11 vers 34 wordt Gideon geplaatst
voor Barak, niet na Barak, zoals je zou opmaken uit de volgorde van de hoofdstukken in het
boek Richters. Ook nemen we aan dat de richters tegelijkertijd in verschillende regio’s in Israél
werkten. Zo valt de gehele richtertijd beter samen met de duur van 480 jaren. Op basis hiervan
hebben we berekend in welke jaren elke richter werkte, zie ons eerste en tweede hoofdstuk!

Situatie: Overvallen van de Midjanieten in Noord-Israél

Aan de roeping van Gideon gaat nogal wat vooraf. De Here heeft zijn volk gestraft vanwege de
afgoderij die het bedrijft. Dit gebeurt in de noordelijke regio van Israél in ongeveer 1200 tot
1150 voor Christus. Daar werken Barak en Debora later in 1140-1080 v. Chr.

In Gideons tijd ondergaat Noord-Israél de vijandschap van de Midjanieten. Midjan was een
zoon van Abraham en Ketura. Abraham zond Midjan opzettelijk weg, en wel naar het oosten.
Evenmin als de andere zonen van Ketura, mocht Midjan iets erven van Abraham, al zond
Abraham niemand met lege handen weg! Kennelijk bleef Midjan een wrok tegen Isadc en diens
nakomelingen koesteren, of waren de Midjanieten pas in Gideons tijd jaloers op Israél?

Maar waarom werd Isadc gescheiden van de andere zonen van Abraham? Het antwoord ligt in
de messiaanse functie van Abraham. Hij moet de bevrijding van ongehoorzaamheid bewerken
in de wereld. Want hij draagt de belofte van God met zich mee, dat God véor alles de religieuze
bevrijding van de wereld tot stand wil brengen, namelijk de bevrijding van Gods tegenstander!
Die belofte gaat over op Isadc. Vandaar dat Isadc na Abraham gescheiden moet worden van
alle andere zonen van Abraham. Inmiddels is die messiaanse functie op Gideon overgegaan in
de Richtertijd, zoals elke richter deze opdracht meekrijgt. Behalve om politieke bevrijding gaat
het ook hier om een religieuze verlossing van ontrouw en van ongehoorzaamheid aan Gods
verbond.

Zoals gezegd, het is geen toeval dat de stammen in Noord-Israél onder de Midjanieten zuchten.
In Israéls onderdrukking wordt Midjan gesteund door de Amalekieten en andere volken uit het
oosten.

De Here gebruikt de volken als Zijn politiek en economisch gereedschap om Israél wakker te
schudden en te testen wat het eigenlijk wil: Zijn volk blijven, of zich van Hem vervreemden en
het verbond met Hem verbreken? Telkens zet Hij Israél onder politieke en economische druk
om het volk voor Zichzelf te houden, voor Zich alleen!

Het is niet gering wat Noord-Israél overkomt. Massaal vallen de Midjanieten het gebied van
Israél binnen. Tegen hun snelle kamelen en de grote aantallen vijanden is men in het noorden
niet opgewassen. En dit overkomt hen niet één keer.

De vijanden dringen zich telkens vanuit het oosten op en overspoelen een groot deel van het
West-Jordaanland. Zelfs tot de kuststreek en het zuidelijke Gaza dringen ze door en dat in de
zaai- en oogsttijd. Dan valt er wat te halen! Misschien is Midjan niet uit op een bloedige oorlog,
maar er vallen wel slachtoffers. De vijanden roven alles weg, het zaaigoed, de oogst, het vee
op het land en in de schaapskooien. Er blijft niets over. Dat gaat zeven jaar lang zo door. Noord-
Israél raakt verarmd door deze goddelijke ingreep. Het wordt werkelijk een menselijke ramp.



Opvallend is hoe brutaal de Midjanieten optreden. Met de Amalekieten en de woestijnvolken
uit het oosten slaan ze hun kamp op in Israél. Het tekent hun arrogantie. Ze doen alsof ze de
eigenaars van het land zijn. De Israélieten vluchten de bergen in en verbergen zich in holen en
grotten om het vege lijf en hun bezit te redden. Ze peinzen er niet over verzet te plegen, maar
ze schreeuwen hun nood uit, zegt de Bijbelschrijver. Ze roepen God om hulp.

Sommige uitleggers menen, dat de ellende erger is dan wat het volk eerder had ondervonden.
Zij gaan er van uit, zoals gezegd, dat Gideon volgt op Barak/Debora, en dat alle twaalf richters
na elkaar optraden. Dat onderschrijven we dus niet!

Een profeet verschijnt

De Here reageert direct op de noodkreten die uit Noord-Israél tot Hem opstijgen. Hij zendt
meteen een profeet naar het noorden. De naam van de man wordt niet genoemd.

Wat is eigenlijk een profeet? Voor een omschrijving kijken we naar de Kanttekeningen van de
Staten Vertaling op Genesis 20. Daar heet Abraham ‘profeet’. De Staten Vertaling zegt, dat een
profeet een intelligente man of vrouw is die verstand heeft van wat er in de volkerenwereld
gebeurt en heel scherp doorziet wat mensen van hoog tot laag bezielt. Voorts is hij of zij
godvruchtig en vroom, zodat de Here hem of haar kan gebruiken om Zijn wil aan Israél bekend
te maken. Letterlijk lezen we: het is “een man Gods van zonderlinge wetenschap en
godsvrucht”.

Ik denk, dat er met de profeet in Richters 6 meer aan de hand is. Want direct na zijn optreden
verschijnt er een man (een man Gods?), wanneer Gideon tarwe aan het dorsen is. Deze man
blijkt even later (nb!) dé Engel van de Here te zijn. Er is daarom veel voor te zeggen de man
van vers 1 — 10, de profeet die Israél tot bekering oproept, te vereenzelvigen met de ‘man’ die
blijkens vers 11 bij Gideon komt. Bovendien — en dat valt ook op — de boodschap van deze
profeet is bijna letterlijk dezelfde als de eerdere boodschap die de Engel van de Here in
hoofdstuk 2: 1 — 5 verkondigt, dus in de tijd van Otniél. Ook deze profeet herinnert het volk
aan wat God in het verleden deed. God bevrijdde het volk uit Egypte en gaf het een eigen leven
in Kanaan. Verdrukking past dus eigenlijk niet in Israél, zo is de boodschap (weer).

Die bevrijdingsboodschap klinkt overigens net zo als de aanhef van de Tien Geboden die God
op de Sinai uitsprak. De profeet, of de man die voorafgaande aan Gideons roeping verschijnt,
herinnert niet aan Gods belofte, noch spreekt hij over verlossing. Het volle accent legt hij op
de noodzaak tot bekering. De profeet wil maar zeggen: Israél heeft zijn vrijheid eigenwillig in
de waagschaal gesteld. Verdrukking was helemaal niet nodig geweest, indien het volk zich niet
had uitgeleverd aan de afgoden. Ook roept deze profeet Israél alleen tot bekering op, terwijl
de Engel Gideon vervolgens opdraagt het land te bevrijden. Ook dat ligt in het verlengde van
het optreden van de profeet.

Er is dus ook een inhoudelijk verband tussen de profeet in vers 1 — 10 en de Engel van de Here
in de volgende verzen. Met zijn harde boodschap stelt de profeet Israél uitdrukkelijk schuldig
voor de ellende die het ondervindt. Of de profetische boodschap effect had, wordt niet gezegd.
Want direct daarop volgt Gideons roeping.



Gideons roeping

Een bijzondere ontmoeting (Richt. 6: 11 — 24)

Het zal je als jongeman maar gebeuren, dat je de opdracht krijgt jouw volk van de vijanden te
verlossen! De jonge Gideon is aan het werk wanneer de Here hem deze opdracht geeft. Gideon
moet kennelijk ander werk gaan doen!

De Engel van de Here ontmoet Gideon onder de eik of terebint van Ofra in het noorden van
Israél. Misschien is dat een vingerwijzing, dat Gideon met een belangrijk man van doen krijgt.
Want rechters en leiders nemen in zijn tijd bij voorkeur zitting onder een boom. In de richtertijd
kent men geen imposante gebouwen voor de zetels van de rechters. Zulke voorname lieden
zetelen onder een boom op een heuvel. Zo kennen we Debora onder haar palmboom. Even
later laat Saul zich als koning gelden onder een tamarisk op de heuvel te Gibea en te Mignon
vlakbij Gibea onder een granaatappelstruik (1 Sam. 22 vers 6 en 1 Sam. 14 vers 2).

In Gideons dorp Ofra zal een terebint als een heilige boom zijn beschouwd. Dit maakt het te
meer tot een aparte ontmoeting. Trouwens alles is hier een nogal apart.

Gideon is op een merkwaardige plaats aan het dorsen: in een wijnpersbak nota bene! In zo’n
bak kun je weinig tarwe tegelijk verwerken. Het is berekend op het persen van gerijpte druiven.
Bovendien is hij er bezig met een stok. Dat is geen gewoon gereedschap voor het uitkloppen
van aren. Het is wel begrijpelijk, dat hij deze werkplek uitkiest, en wel om uit het zicht van de
Midjanieten te blijven. Er heerst angst voor een overval.

Gideon is de zoon van een belangrijk man. Hij komt daarom al gauw in het vizier van de vijand.
Want die kan denken dat er bij voorname mensen echt wat te halen valt!

Het is immers oogsttijd. Vader Joas en zoon Gideon kunnen de Midjanieten verwachten om
hen ook dit jaar te beroven en hun tarweoogst te plunderen.

De terebint staat kennelijk op het land van Joas. Want de heilige eik geldt als Joas’ eigendom.
Joas is een Abiézriet en behoort tot de Manassieten in het West-Jordaanland. In het dorp Ofra
is hij zoiets als burgemeester of dorpshoofd. Als zovelen is hij een toegewijde aanhanger van
de Baalcultus. Voor de inwoners van Ofra heeft hij een altaar opgericht; een offerplaats die
dagelijks door de dorpelingen wordt gebruikt.

Zoals gezegd, dichtbij de zwoegende Gideon zit een man onder de eik. De Bijbelschrijver zegt
meteen dat het dé Engel van de Here is. Dit wordt voor Gideon pas later duidelijk. Het kan voor
het besef van Gideon zelfs zo zijn, dat deze man de profeet is die blijkens de vorige verzen met
zijn boodschap het land is doorgegaan.

Misschien moeten we als Bijbellezers de profeet uit de vorige verzen vereenzelvigen met de
Engel van de Here, die nu verschijnt. Want het profetisch optreden loopt direct over in de
verschijning van de Engel van de Here aan Gideon. Tweeérlei perspectief vloeien hier als het
ware ineen: van de man over wie Gideon heeft gehoord en van de Engel die zich aan Gideon
presenteert.



Een politiek-religieus gesprek

De man onder de eik groet Gideon vanuit zijn (hemels) perspectief: ‘sjalom sterke, dappere
man’, ofwel: de Here is met u dappere man! Achteraf(!) blijkt Gideon inderdaad dapper, sterk
te zijn (geworden)!

Gideon reageert politiek alert! Hij stelt de beruchte waaromvraag. Misschien is hij verdrietig,
of gepikeerd, vanwege de politieke situatie in zijn directe omgeving. In ieder geval antwoordt
hij niet uit wrok. Dit had gekund. Want hij heeft twee broers verloren, die zich verzetten tegen
de Midjanieten en Amalekieten (Richt. 8: 18-19). Er klinkt politieke zorg door om het lot van
Israél in zijn antwoord. Hij vereenzelvigt zich met het volk door te spreken over wat ‘ons’ is
overkomen. Hij kan het niet rijmen: politieke en economische ellende en de door God gegeven
belofte over het welzijn van Israél. Hoe kan dit samengaan?

Vergeet hij (willens en wetens?), hoe vaak God gewaarschuwd heeft, dat Hij de politieke en
economische pressie van volkeren gebruikt als gereedschap om Israél tot inkeer te brengen,
indien het zich van Hem afwendt en de goden van de Amorieten en Kanadnieten dient? Er ligt
immers een religieuze reden aan ten grondslag, dat deze volken Israél komen plunderen?

Wonderlijk genoeg wijst Gideon in het gesprek naar het verleden. De overlevering van wat er
vroeger is gebeurd, heeft kennelijk toch diepe sporen nagelaten in zijn gedachten. Misschien
als resultaat van de boodschap van eerdergenoemde profeet? Waarschijnlijker is het, dat zijn
ouders en voorouders hem over Israéls redding uit Egypte hebben verteld. Hij gebruikt het nu
als argument om te denken, dat er in het beloofde land altijd vrede en welvaart zou zijn!

Zijn conclusie is hard: de Here heeft ons verlaten, zelfs verstoten. Hij verwijt het de Here, dat
Israél is prijsgegeven aan de Midjanieten! Gideon glijdt hier gemakshalve over de oorzaak van
Noord-Israéls politieke en economische ellende heen. Dat is echt een uitglijder!

Accepteert de Engel van God zijn (harde) kritiek? De Engel, of de profeet, valt niet over deze
klacht en aanvaardt Gideons waaromvraag! Zelfs zegt onze tekst met nadruk, dat de Engel, of
de man Gods, zich nu helemaal op Gideon richt: ‘Hij wendt zich tot Gideon’. Dat is wel een
bewijs van liefdevolle omgang met Gideon! In zijn respons versterkt Hij zijn eerdere groet en
geeft Hij Gideon de opdracht om Israél in de kracht - die Gideon (kennelijk) in zich bergt - uit
de greep van de vijanden te bevrijden. De man Gods voegt daarbij: ‘Ik zend u daartoe’.

Het is een opdracht met een diepe betekenis. Gideon krijgt een soort messiaanse roeping. Dit
werpt niet alleen licht op zijn roeping, ook zijn optreden zal er naar beoordeeld moeten
worden. Al moet Gideon Israél politiek en economisch uit de put helpen, tegelijk krijgt hij de
taak het noorden van Israél voortaan te vrijwaren van afgoderij! Het gaat om een beuvrijding
zowel uit de politieke en economische gevolgen, alsook vooral uit de oorzaak van alle ellende,
en wel zodanig dat deze stammen zich werkelijk alleen aan de Here wijden!

Een messiaanse taak

Gideon aarzelt de taak op zich te nemen waartoe hij geroepen wordt. Hij voelt zich te jong en
zijn familie heeft, zegt hij, geen middelen een leger te betalen. Kloppen deze tegenwerpingen?
Manasse is inderdaad een relatief kleine stam, althans in Mozes’ tijd (Numeri 1). De hele stam
Manasse is dan kleiner dan Benjamin, gerekend naar de aantallen strijdbare mannen in Numeri
1: er zijn dan 32.200 Manassieten tegen 35.400 Benjaminieten!



Is de jonge Gideon te bescheiden, mogelijk uit fatsoen? Zijn tegenwerpingen lijken veel op de
bezwaren die Mozes opwierp, toen God Mozes riep om Israél te bevrijden en toen Mozes deze
opdracht probeerde weg te schuiven (Exod. 3 vers 11). Tegelijk wijst deze roeping van Gideon
vooruit naar David, die als de jongste(!) in Isai’s huis door Samuel tot koning wordt gezalfd.

Van belang is hier, dat Gideon in dit menselijke gesprek nog steeds denkt met een ‘meneer’
van doen te hebben, al begint hij te beseffen dat deze man groot gezag heeft. Gideon blijft
hem aanspreken met ‘och meneer’ in vers 13 en 15. Dus kun je deze menselijke aarzelingen
we plaatsen.

Van de kant van de Engel klinkt er al weer geen verwijt, of iets dergelijks. Zijn weerwoord blijft
positief. De Engel zegt slechts: Ik ga je helpen de Midjanieten te verslaan. Daarop vraagt Gideon
een teken, een teken namelijk van de waarheid, de bevestiging van deze opdracht; dus van
wat de man zegt en belooft. Velen vatten Gideons vraag op, als zou hij een teken vragen om te
weten of het God is Die tot hem spreekt. Dit kan Gideon niet hebben bedoeld of gezegd. Later
in het gesprek (vers 22) begrijpt hij pas, Wie dit gesprek met hem voert!

Daar Gideon nog steeds meent met een meneer, een profeet, van doen te hebben, gaat hij aan
de slag om voor de man een forse maaltijd te bereiden. Zo hoort het in Israél: een gast moet
je goed onthalen! Hij denkt waarschijnlijk, dat de man een lange reis achter de rug heeft en
door het hele land is getrokken: de man zal wel hongerig zijn.

Gideon braadt een goed stuk vlees en maakt een opvallend flinke hoeveelheid meel klaar, zo’n
30 kilo! Dat is genoeg voor het bakken van veel brood. Zo arm is Joas’ gezin kennelijk toch niet
in deze oogsttijd! Gideon maakt een overdadig geschenk klaar en biedt dat (naar zijn beleving)
‘de man’ aan.

De Engel blijft ter plaatse wachten totdat Gideon klaar is met de toebereidselen en terugkomt
met het voedsel! De Engel toont daarmee opnieuw hoe geduldig Hij is.

De Engel aanvaardt het voedsel en beveelt Gideon het op de nabije rots neer te zetten, het
voedsel goed nat te maken door het te begieten met (waarschijnlijk) een soort bouillon. De
plek zal een rots zijn met een holte bij de heilige eik, die als altaar dient voor offergaven.

Gideon krijgt zijn (ongedachte) teken: de Engel raakt het voedsel aan en de vlam slaat uit de
rots. In deze vlam verdwijnt de Engel plots. Nu raakt Gideon in paniek. Als vrome Israéliet weet
hij, dat niemand in leven kan blijven die God aanschouwt. Hij uit dan ook zijn angst voor Gods
straf! Nog uit die vlam klinkt Gods(!) stem. Hij zegt gekomen te zijn tot verlossing en om vrede
te bewerken, niet om slachtoffers onder Israél te maken.

Als antwoord bouwt Gideon een nieuw altaar en offert hij de Here. Die plek noemt hij: ‘de
Here is vrede’. Daarmee maakt Gideon duidelijk, dat hij zijn roeping aanvaardt en spreekt hij
zijn vertrouwen uit, dat God inderdaad op vrede en bevrijding uit is. Het altaar wordt een
monument voor Gideon en voor Israél, dat als zodanig jarenlang gaat functioneren!

Het was geen klein geloof, zeker geen ongeloof van Gideon, dat hij (straks opnieuw) een teken
vraagt. Hij wil zijn (messiaanse) roeping bevestigd zien en verlangt een bewijs van Gods
nabijheid voor deze opdracht. Hij voelt zijn nietigheid en kleinheid in het licht van de goddelijke
roeping en verschijning. Was hier van klein geloof sprake geweest, dan zou de Engel hem dat
op een of andere manier wel hebben laten voelen. De Engelverschijning en het gesprek tonen



dat er veel nodig was om Gideon te overtuigen en tot aanvaarding te brengen van de zware
opdracht. Deze is tweeérlei: hij moet de ingewortelde valse religie uitroeien in Israél en daarna
als jongeman Israél van de vijanden (meervoud!) bevrijden.

Wie denkt bij Gideons vragen om een teken niet vooruit aan Jezus’ messiaanse roeping? Hij
zocht ook voortdurend de steun van de almachtige God en ging telkens in afzondering in gebed
om kracht en wijsheid te ontvangen van Zijn Vader in de hemel!

Slotsom

Als er iets uit de roepingsgeschiedenis van Gideon tevoorschijn komt, dan is het wel dit, dat
Gods verlossingswerk en Zijn genade voor Israél niet gegrond is in, of op de bekering van het
volk, maar dat de wil en het werk van God tot bevrijding alleen rust en te danken is aan Gods
ondoorgrondelijke liefde voor Israél als Zijn eigendom. Bovendien is de blijvende steun nodig
van de almachtige God voor een (bovenmenselijke?) messiaanse taak!



Gideon gaat aan de slag:
hij maakt ‘schoon schip’

Gideons religieuze taak (Richt. 6: 25 — 32)

Het gesprek van de Engel met Gideon zal een tijdje geduurd hebben. De avond zal gevallen zijn
toen Gideon een altaar voor de Here bouwde ter herinnering aan de ontmoeting met de Engel
en als eerbetoon en ontzag voor de Here.

De Here wacht niet lang om Gideon aan het werk te zetten. In de daaropvolgende nacht krijgt
Gideon zijn precieze opdracht. Wanneer hij die nacht de stem van de Here klinken, krijgt hij
een omvangrijke taak. Hij moet allereerst(!) de gezonde eredienst herstellen!

Een paar jonge stieren van zijn vader moet hij (weg)nemen en gaan offeren. Vervolgens moet
hij het Baals-altaar van Joas te Ofra, waarvoor zijn vader verantwoordelijk is, neerhalen. In de
derde plaats moet hij de gewijde Asjera-paal bij het altaar omhakken. Op de top van de vesting
Ofra moet Gideon een ander altaar oprichten, en wel voor de Here. De tweede jonge stier
moet hij als brandoffer aan de Here wijden en verbranden op het nieuwe altaar met behulp
van de ‘heilige’ houten paal.

Zo’n opdracht kan iedere vrome Israéliet verrichten, althans voor een deel. Dit vraagt nadere
uitleg. Daarom staan we er bij stil.

Bevrijding: de eredienst voorop

De eerste opdracht kan enige verwondering wekken. Want een zondoffer behoren de priesters
en Levieten te brengen. Gideon behoort noch tot de familie van Adron, noch tot de Levieten!
Hoe kan de Here Gideon dan opdragen om te offeren?

Er heerst na Jozua een abnormale situatie. Immers, Israél verdrijft de Kanaanieten niet volledig
en neemt de Kanaanitische godsdienst en cultuur over. Men zegt de Here en zijn dienst niet
echt vaarwel, maar men zet naast de eredienst voor God de afgodendienst, de praktijk van de
Baadl- en Asjera-dienst. Het één nadst het ander! Dit betekent dat de ‘gewone’ priesters in Israél
zich met deze afgodendienst inlaten. Het kan zijn, dat gewone Israélieten in deze tijd ook de
zondofferdienst waarnemen.

In het dorp Ofra kunnen priesters zowel de dienst van de Here naar de overlevering van Mozes,
alsook de afgodendienst van Bail en Asjera hebben uitgeoefend.

Gideons’ opdracht behelst in ieder geval het offeren van beiden: zondoffer en brandoffer. De
algemene uitleg is, dat het om één jonge stier gaat, die als brandoffer geofferd moet worden.
Vele vertalingen spreken over die ene stier. Toch blijkt in de tekst, dat het om twee dieren gaat.
De Bijbelschrijver zoemt in het vervolg in op één stier, maar noemt deze ‘de andere, de tweede’
stier. Dit houdt in, dat er ook van een eerste dier sprake is.

De Hebreeuwse tekst is op dit punt beschadigd. Een Griekse vertaling (de Septuagint) laat het
telwoord ‘tweede’ weg, zodat het lijkt alsof er slechts van één stier sprake is. Dit doet de tekst
geweld aan. We vertalen dit vers zoals Holwerda in zijn Seminariedictaat doet, en wel als volgt:



‘neem de jonge stier die van jouw vader is en (neem) de tweede jonge stier/vaars van zeven
jaar”.

In zijn Korte Verklaring van Richteren zegt Goslinga, dat het hier om een abnormale situatie
gaat en dat de Here daarom de opdracht geeft om te offeren en de Mozaische voorschriften
terzijde te stellen. We vragen ons af of dit klopt en of zo’n verklaring wel nodig is.

Want de eerste stier zal als zondoffer bedoeld zijn; het offer voor de schuldige gemeenschap
van het dorp Ofra. Over deze stier wordt verder niets gezegd, maar deze zal door de aanwezige
Jahwe-priesters geofferd zijn. Een zondoffer moet zodanig door de priesters worden gebracht,
dat er niets meer van te zien is (Lev. 4 vers 13 — 21 en 5 vers 7 — 10)! As-resten moeten “buiten
de legerplaats” worden gebracht. Daarop richt de auteur zijn blik niet. Daarom horen we er in
de tekst ook niets over.

Brandoffer

Het ligt voor de hand, dat de auteur zich richt op de tweede stier. Want een brandoffer mag
elke Israéliet brengen. Dit blijkt verderop, alsook in 1 Samuel (Richt. 11: 31; 13: 15en 1 Sam. 6
vers 15). Gideon mag dus gewoon zo’n offer brengen.

Blijkens Leviticus 6 vers 9 geldt van het brandoffer, dat het “tot de morgen” op het altaar moet
blijven liggen en de volgende dag geheel moet worden verbrand. Juist dat is hier aan de orde.
Gideon zal het die nacht verbrand hebben om te voorkomen, dat hij het vanwege tegenstand
in het dorp niet kan offeren. De opdracht is immers het brandoffer te brengen (vers 26).
Gidons dorpsgenoten moeten het brandoffer, of het restant ervan, de volgende morgen zien
en waarnemen dat dit dier niet voor Baal maar voor de Here geofferd is. Daarvan getuigen ook
de resten van de heilige paal. Zodoende kan iedereen de volgende morgen constateren dat de
Baildienst grondig is aangetast en de dienst van de Here hersteld is!

Voor Joas en Gideon betekent dit brandoffer, dat zij hun zonde van afvalligheid belijden, zich
reinigen en zich aan de Here wijden. Althans, Joas zal toch wel iets van Gideons voornemen
en actie hebben geweten. Gideon doet het wel heimelijk en in de nacht, maar het kan voor
Joas geen geheim zijn geweest (waarover straks).

De afbraak van Badls altaar en de opbouw van het nieuwe altaar op dezelfde plek bevestigen
de bedoeling: in plaats van Baal wordt de Here weer (alleen) geéerd en met dit offeren wijdt
Gideon zich aan de Here. Voordat hij als richter gaat optreden, moet hij zich gereinigd hebben
en bewijzen dat hij zich aan de Here (alleen) overgeeft.

Daar komt bij, dat de tweede stier te maken heeft met de onderdrukking van de noordelijke
stammen door de Midjanieten. Ze zijn zeven jaar onderdrukt. De tweede stier moet zeven jaar
jong/oud zijn als symbool van zeven jaren verdrukking. Na dit offer zal de Here ook daar een
eind aan maken door middel van Gideon!

Kortom, direct na zijn roeping heeft Gideon zichzelf en zijn familie van schuld gereinigd.

Een heilige actie en de reactie

De familie van Joas is toch niet zo onbemiddeld als Gideon het voorstelde in het gesprek met
de Engel van de Here. Hij neemt tien knechten, of slaven, mee om zijn opdracht uit te voeren.
Het feit dat Joas ten minste tien knechten of slaven kan onderhouden, wekt niet de indruk dat
Joas’ gezin arm is. De tien mannen zijn kennelijk bereid aan het herstel van de eredienst voor



de Here mee te werken. Ook het meenemen van twee vetgemeste stieren, één zeven jaar jong,
loochenstraft Gideons ‘bescheidenheid’ in het eerdere gesprek.

Gideon treedt angstvallig op in het uitvoeren van zijn eerste taak. Waarschijnlijk om tumult in
het dorp te voorkomen. Hij kiest de nacht voor zijn heilige actie. Het is een latere nacht dan
die waarin God hem de opdracht gaf. Er is immers tijd nodig de knechten in te lichten en alles
te regelen om zijn plan ongestoord te kunnen realiseren! Daarom nemen we aan, dat Gideon
niet alleen de knechten, maar ook zijn vader in vertrouwen nam, ofwel dat Joas wel iets van
de heimelijke operatie zal hebben gemerkt. Even later blijkt hij niet echt verrast te zijn over de
actie, maar geeft hij een gedegen antwoord op de verbaasde, woedende dorpsgenoten.
Gideon volbrengt zijn offertaak stipt. Hij breekt het altaar van Baal af en hakt de heilige paal
om, die hij zonder enige schroom als brandhout gebruikt voor het brandoffer. Gideon maakt
op zijn eigen locatie dus schoon schip en grondig ook!

De volgende morgen komen zijn dorpsgenoten waarschijnlijk voor het morgenoffer naar het
altaar en treffen ze de vernielingen aan. Ze zijn meer dan verontwaardigd, echt woedend. En
dat is begrijpelijk.

De vernielingen voelen ze aan als een religieus en politiek statement. En dat, in een tijd waarin
de Midjanieten hen beroven, en er dus gevaren op de loer liggen. Bij hen heerst het idee, dat
voorspoed en welvaart minstens te danken zijn aan de vruchtbaarheidsgoden. Voor hun besef
beschikt Badl over de krachten van de natuur: over regen, zon en klimaat. Ook zullen ze zich
ongelukkig gevoeld hebben, omdat de beschermheer geveld is. Bovendien heeft Gideon alle
dorpsgenoten volledig voor een voldongen feit geplaatst!

Het onderzoek naar de toedracht en de verantwoordelijke persoon is snel afgerond. De
conclusie wordt uitgebazuind: Gideon is de schuldige. In de woede van de dorpsbewoners
hoor je de verbazing: hoe kan iemand uit Joas’ bestuurdersgezin dit gedaan hebben? Het gezin
van Joas is immers verantwoordelijk voor een ongestoorde verering van de goden en voor de
welvaart van Ofra en omgeving? Hun bestaan is hier in de waagschaal gesteld. Ze uiten dit
oosterse levensgevoel krachtig en tonen daarmee, hoezeer het Badlisme is doorgedrongen
onder het volk. Zonder enige aarzeling geven ze Joas de schuld en ze eisen van hem meteen
genoegdoening. In hun ogen heeft Gideon de doodstraf verdiend met zijn heiligschennis.
Opmerkelijk is Joas’ reactie. Hij wijst het doodvonnis over zijn zoon radicaal van de hand! Hij
draait het om: ‘wie voor Baal opkomt, zal zelf ter dood worden gebracht’. Dit betekent niet
alleen dat hij als vader voor zijn zoon opkomt, maar ook dat hij als dorpshoofd de vernieling
van de Baéldienst goedkeurt. Hij zal er over nagedacht hebben en kiest partij voor de ware
eredienst aan God. Misschien, omdat hij zich toch niet zo gelukkig voelde met het Badlisme.
Het feit dat hij de dorpseis omdraait, bewijst dat hij scherp partij kiest. Hij heeft kennelijk groot
gezag te Ofra, want de woedende burgers houden zich vervolgens stil.

Soms wordt Joas’ weerwoord verklaard als een soort ‘de kool en de geit sparen’. Vers 31 klinkt
anders. Joas bekent kleur ten gunste van de herstelde eredienst! Was het halfhartigheid, of
toch een diplomatieke handigheid tegenover zijn dorpsgenoten om zijn zoon te sparen en twist
te voorkomen? Het lijkt me niet. Joas is radicaal: wie voor Baal kiest (niet maar tegen Gideon!),
zal direct gedood(!) worden. Nog vandaag (vers 31)! Zo legt hij de vinger op een zere plek: kan
Baal werkelijk iets doen? In zijn antwoord daagt Joas zijn medeburgers uit om te bezien, of



Baal macht heeft. Hij zegt: laat de godheid maar voor zichzelf op komen als hij kan. Ook dit is
geen handigheid of een uiting van pluralisme, in de trant van: iedere godheid moet zichzelf
waarmaken en kan getolereerd worden!

De onderliggende gedachte van Joas is, dat Baal in feite niets voorstelt. Daarom zie ik Joas’
scherpe antwoord als een religieus en politiek statement. Hij vangt zijn burgers in hun eigen
idee over de (machtige?) godheid. Tegelijk is zijn antwoord een soort bespotting van Baal als
nietswaardige godheid. Hetzelfde demonstreert de profeet Elia later in zijn beschimping van
de Baalpriesters (1 Koningen 18: 20 — 40).

Met een nieuwe, veelzeggende naam voor Gideon, Jerubbaal, besluit men de hetze. Het legt
open waar het hier echt om gaat: het is geen strijd of twist van mensen, maar van de goden
en de vraag: wie is er eigenlijk God, dat is: heer over de mensen van Ofra!

Want God heeft een rechtsgeding met zijn volk in het noorden. Wie heeft er recht op het land
en het volk: God of de goden? Al in hoofdstuk 2: 1 -3 klinkt de opdracht: de altaren van Baal
moeten verdwijnen, indien Israél loyaliteit wil tonen aan de God van het verbond!

Gideon krijgt een soort ‘geuzennaam’: Jerubbail. In die naam blijkt publiek, dat Baal niet voor
zichzelf kan opkomen en niets voorstelt! Er overkomt Gideon namelijk niets.

Bails onvermogen spreekt boekdelen in de tijd dat de Midjanieten land en volk teisteren! Dit
hebben de dorpsgenoten misschien ook aangevoeld. Even later trekken zij, de Abiézrieten, mét
Gideon (n.b.) op ten strijde. De familie en medeburgers (vers 34) kiezen daarin de goede partij
en veroordelen daarmee zichzelf en hun eis aan Joas!



Gideons politieke bevrijdingsactie

Toerusting van de leider (Richt. 6: 33 - 40)

Wanneer de auteur terugkeert naar de beschrijving van de Midjanietische gewelddadigheden,
tekent hij hoe brutaal ze zich in het noorden legeren. Ze bezetten de gehele Jizreélvlakte, nadat
ze de Jordaan zijn overgestoken. Die vlakte ligt in het noorden en grenst aan de Middellandse
zeekust. Ze zijn dus diep tot het noorden van Israél doorgedrongen. Daar slaan de bezetters
hun kamp op alsof ze er heer en meester zijn!

Dan grijpt de Here in. De Heilige Geest pakt Gideon aan. Het staat er letterlijk zo: Gods Geest
trekt Gideon aan, alsof Gideon een jas, een soldatentenue is. De Geest
bekleedt of omgordt Gideon dus uitwendig. Gideon moet dat stevig gevoeld
hebben, alsof hij een soort harnas is, een instrument van Gods Geest. Zal dit
hem toch een sterk, krachtig gevoel gegeven hebben? Het herinnert ons aan
wat de Engel hem ter begroeting zei: ‘wees krachtig, strijdbare held’ (Richt. 6:
12 en 14).

Krachtig laat Gideon inderdaad van zich spreken. Hij blaast op de ramshoorn;
het sein aan zijn familie en dorpsgenoten om ten strijde te trekken. Alle
weerbare verwanten scharen zich achter hem, terwijl ze nog even tevoren zijn
dood eisten! De tegenstelling kan niet scherper!

Vervolgens stuurt Gideon als een volwaardig leider boodschappers uit naar de omringende
stammen van Israél: naar Manasse (ook die aan de overzijde van de Jordaan: heel Manasse!),
naar Aser, Naftali en Zebulon. Misschien ook naar Issaschar, maar niet naar Efraim. Het is een
selectie uit de noordelijke stammen, die opgeroepen wordt om Midjan de oorlog aan te doen!

Yideon .

Vraag om bewijs

Is het innerlijke onzekerheid bij Gideon, dat hij de Here (’s nachts?) vraagt om een bewijs van

Gods hulp? Dat lijkt me niet. Het is hier eerder een vraag om bekrachtigd te worden in de

zekerheid van de uitkomst. Hij vraagt een teken van de verlossing en verlangt, dat God deze

bewerkt en dat hij, Gideon, daarvoor (slechts) het instrument zal zijn.

Al heeft de Geest hem in beslag genomen, hij mag een bekrachtiging vragen. Hij stelt zelf voor,

waarin deze zal bestaan. Hij zal een (schapen?)vacht op de dorsvloer leggen. NB: een dorsvloer

herinnert aan de oogst! Hij wil dat de vacht de volgende morgen nat van de dauw zal zijn en
g dat de grond (de rots?) eromheen droog zal zijn. In feite zou dat iets

onnatuurlijks zijn!

Wanneer Gideon de volgende morgen naar buiten loopt, dan ziet hij dat

zijn verzoek volledig(!) is gehonoreerd. Bij het uitwringen van de vacht

vangt hij een schaal vol(!) water op (afb. Bijbel, Anne de Vries).

Er kan dus geen toeval in het spel zijn. Overduidelijk is er sprake van Gods
ingrijpen, want God beschikt werkelijk over Zijn schepping!




Toch volstaat Gideon niet met dit teken. Hij vraagt het omgekeerde voor de volgende dag: een
droge vacht en een natte omgeving. Hij is wel voorzichtig in zijn vraag. Net als Abraham vroeger
op voorzichtige wijze iets vroeg over Lots redding uit Sodom, zo behoedzaam vraagt Gideon
de Here, of Hij ‘als 't u belieft’ nogmaals wil tonen, dat Hij Gideon de zege zal geven.

Is dit misschien teveel gevraagd? Of is de vraag toch uit onzekerheid geboren? Waarschijnlijk
wil Gideon als jonge man zeker van het resultaat zijn en dat bekrachtigd zien. Waar nodig gééft
de Here de tekenen, zoals wij vandaag doop en het avondmaal als tekenen ontvangen.

Hij vraagt in deze beide tekenen tegelijk zekerheid over het feit, dat het niet een menselijke
strijd zal zijn, maar een strijd tussen God en de goden, waarom God het resultaat zal bepalen.
Echt iets voor Gideon! Zijn naam is immers Jerubbaal: Bail strijde met hem. Het gaat om een
rechtsstrijd tussen God en Baal: wie kan verlossen en wie is de Heer van het Noorden? Heeft
God, of heeft Badl de macht over de schepping? De uitslag van de tekenen is helder!

Het directe gevolg is, dat Gideon de leiding op zich neemt over zijn manschappen en hen een
plaats toewijst voor een legerkamp bij de bron Harod. Hij heeft dus niet alleen zijn leger klaar,
maar ook het kamp is erop gericht de oorlog te ontketenen.

Deze verzen tonen, hoe Gideon innerlijk wordt toegerust om in naam van de Here de strijd
tegen de vijanden te voeren: een grootse taak vereist een goede toerusting!

Opnieuw toont God, hoe geduldig Hij met Gideon als richter omgaat en hem bekwaamt voor
de door Hem opgedragen messiaanse taak. Daarom treffen we hier van te voren al iets van de
kracht die Jezus zich toe-€igende, toen Hij zich in gebed telkens verzekerde van de steun van
de Almachtige!

Toerusting van het leger: selectie (Richt. 7: 1 — 8)

Na Gideons innerlijke voorbereiding geeft de Here hem aanwijzingen over de manier waarop
het leger toegerust moet worden. Gideon staat al vroeg op en verzamelt zijn manschappen
om een goede positie in te nemen. Daarvoor kiest hij de helling van een hoogte bij de bron
Harod. Zo is hij met zijn leger klaar voor een ontmoeting met de vijand.

Nog voordat Gideon een aanvalsplan bedenkt, of dit met zijn staf bespreekt, komt de Here tot
hem met de strategie die men zal volgen. Kenmerkend is hier, dat in deze verzen de naam van
God als de Almachtige van hemel en aarde wordt gebruikt, terwijl in de vorige verzen steeds
de naam Here is gebezigd. Met andere woorden, niet alleen de God van het verbond staat hem
bij, maar God is als de Almachtige met hem!

Deze God duldt geen rivaliteit, als zou Israél de overwinning aan zichzelf kunnen toeschrijven.
Met klem wordt Gideon opgeroepen een sterke selectie toe te passen. Daarin toont God zijn
barmhartigheid, zoals Hij zich aan Mozes heeft bekend gemaakt. Vreesachtigen hoeven voor
Hem geen strijd te voeren. In Deut. 20 vers 8 vinden we deze regel. Bijzonder is het, dat er
zéveel mannen uit Aser, Naftali en Zebulon met angst en beven in het legerkamp van Gideon
zijn. Zij mogen naar huis, het zijn er maar liefst 22.000!

Langs een omweg keren zij huiswaarts via de route om een berg heen die Gilead genoemd
wordt. Geen van de uitleggers, of vertalers weet deze berg te plaatsen. In ieder geval zullen de
soldaten niet in het zicht van de vijand naar huis zijn gegaan. Misschien sloeg hen de schrik om
het hart, toen ze in de vlakte de ontelbare schare vijanden voor zich zagen. De aanblik van dat
indrukwekkende aantal vijanden kan hen niet vrolijk hebben gemaakt. Het zal hen eerder
ontgoocheld hebben!



De Here volstaat niet met de enorme uitdunning van Gideons leger. Opnieuw klinkt Gods bevel
een selectie toe te passen. De Hebreeuwse tekst voor de reactie van Gideon is helder: Gideon
haast(!) zich aan dit nieuwe bevel te voldoen. Hij sputtert niet tegen, maar voert gelovig en
snel uit wat de Here hem opdraagt.

Over deze selectie maken de verklaarders zich nogal druk. Heeft de manier van water drinken
een diepere betekenis? De Here vraagt Gideon zijn mannen uit de beek Harod te laten drinken.
Hij wil hen schiften door de manier waarop de mannen water drinken. Wanneer ze ermee
bezig zijn, beveelt de Here Gideon een schifting de mannen die het water als een hond met de
tong opslurpen of oplikken, te scheiden van de mannen die bij het water neerknielen om het
te drinken (afb. Jongerenbijbel).

300 mannen blijken het water als een hond op te slorpen.
Zij worden gekozen voor de strijd tegen talloze vijanden!
Het kan zijn, dat zij worden uitgekozen, omdat ze zich op
een beestachtige wijze gedragen. Dit zou passen bij de
voorkeur van de Here om door middel van nietswaardige
lieden verlossing te bewerken.

Zonder aarzelen zet Gideon de 300 mannen opzij. Daarmee bewijst hij, dat hij zijn overtuiging
vasthoudt, namelijk dat de Here hem terzijde zal staan. Hij vertrouwt op dat beloftewoord (zie
Richt. 6: 16!).

Gideon vraagt alle vertrekkers hun spullen achter te laten en te overhandigen aan de blijvers,
dat slaat op alle proviand en de trompetten. Op elke 100 zal 1 persoon een trompet hebben
gehad, zodat er veel trompetten en veel kruiken achterblijven. Waarschijnlijk heeft Gideon nu
wel een aanvalsstrategie klaar. Want deze laatste eis komt uit zijn koker.

Met nadruk zegt de auteur weer, dat het vijandelijke leger duidelijk in zicht is. Het ligt beneden
in de vlakte, in het blikveld van Gideon en zijn troepen (vers 8). Zij hebben de situatie duidelijk
voor ogen en ze weten waar ze aan moeten beginnen. Het is een voortdurende test van
vertrouwen op de Here! Als kleine groep staan ze voor een overmacht aan vijanden!



De strijd in ogenschouw genomen

Paniek gezaaid (Richt. 7: 9 — 18)

Het zal een drukke dag zijn geweest voor Gideon en zijn mannen.
In één dag zijn de manschappen gedecimeerd. De nacht daarop §&
moet Gideon een overmacht overvallen. Maar hij krijgt toch nog %
enkele uren respijt.

Die nacht geeft de Here hem het bevel naar het vijandelijke kamp
in de vlakte te gaan. Vreest hij erop af te gaan, dan kan hij eerst met zijn jongen Pura als zijn
wapendrager het kamp insluipen tot de kern van het vijandelijke leger. Wat hij dan zal horen,
zal hem vastberaden maken om ‘met vaste hand’ aan de slag te gaan.

Uiteraard is het vijandelijke kamp omvangrijker dan de kern. Want het is gebruikelijk dat de
soldaten hun vrouwen en kinderen op expedities meenemen. Daarom wordt hier gezegd, dat
Gideon en Pura tot de rand van het leger moeten doordringen.

Gideon neemt deze geboden verkenningskans aan. Het is geen wonder dat hij toch bevreesd
is. Vanaf de helling heeft hij het zicht op de onafzienbare overmacht aan vijandelijke troepen.
Niets menselijks is hem uiteraard vreemd! Daarom haakt hij naar een sterkere motivatie voor
deze - schijnbaar roekeloze - onderneming.

Aan de rand van het soldatenleger hoort hij twee Midjanieten tegen elkaar praten. Kennelijk
verstaat Gideon hun taal. Met Pura hoort hij, hoe de een de ander zijn droom vertelt. Deze is
waarschijnlijk met schrik wakker geworden en wil zijn vrees kwijt aan zijn makker. Hij heeft een
gerstekoek op de legertenten zien afkomen. Een rond gerstebrood, dat hij aanziet als symbool
voor Israél. Geen wonder, want er heerst in Israél een gebrek aan tarwe. De oogst is immers
door de Midjanieten en de oosterse volken geroofd, zodat er slechts goedkoop gerstebrood in
Israél te verkrijgen is!

De gerstekoek rolt het tentenkamp van de Midjanieten binnen en botst tegen een tent aan.
Deze staat voor het besef van de dromer voor het gehele tentenkamp, en kijk: ‘daar ligt de
tent’, en wel onderste boven.

De Midjaniet twijfelt niet aan zijn interpretatie. Voor beiden is een droom een boodschap van
de goden. De betekenis van de droom, zo concludeert zijn kameraad, is niet anders dan dat de
Midjanieten door het zwaard van Gideon verslagen zullen worden. Dat gerstebrood is namelijk
het zwaard van Gideon, de zoon van de Israéliet Joas. En God geeft Gideon rugdekking, zodat
het lot van de Midjanieten bezegeld zal worden. Ze zijn duidelijk goed op de hoogte van Gideon
door zelfs zijn vader met name te noemen. Voorts spreekt hij over de God van Israél, die hij
vanzelfsprekend niet met de verbondsnaam aanduidt, maar met het algemene woord voor
‘godheid’. Opmerkelijk is, dat ze de God van Israél vrezen. Dit kwam al tevoorschijn in de reactie
van Rachab bij Jericho (Joz. 2: 9). De schrik voor Israél zit er bij deze volken goed in. Het is een
wapen in Gods hand om telkens een overwinning te boeken. Het houdt in dat de volkeren Hem
goed kennen en dat ze zich dus kunnen of hebben te bekeren om hun leven niet te verliezen!




Prachtig is de reactie van Gideon op wat hij uit de mond van beide vijanden verneemt. Hij
knielt neer en aanbidt God, de God van Israél die tot hem heeft gesproken. Hij is dus echt blij
met deze bevestiging uit de mond van zijn tegenstanders. Dit hoeft niet te betekenen, dat
Gideon niet in de eerdere woorden van God gelooft, zoals een uitlegger stelt, alsof Gideon wel
op de woorden van tegenstanders vertrouwt en niet op wat God hem heeft gezegd.! Want de
Here heeft hem deze verificatie zelf aan de hand gedaan en Gideon volgt helemaal wat de Here
hem voorhoudt. Het is in ieder geval een mooie volgorde: eerst het dank(!)gebed en dan aan
de slag!

Paniek aangewakkerd (Richt. 7: 19 — 22)

Gideon aarzelt nu geen moment meer en verliest geen tijd. In diezelfde nacht roept hij zijn 300
mannen samen en geeft hij orders om de vijanden te omsingelen. Hij volgt de hem bekende
strijdmethode en splitst zijn mannen in drie groepen.

Vroeger deed Abraham hetzelfde om met zijn 315 mannen neef Lot te bevrijden (Gen. 14 vers
15). Na Gideon doet zijn zoon Abimelech dat even later in zijn strijd tegen de stad Sichem en
Saul volgt deze methode om de Ammonieten te verslaan voor Jabes. De Filistijnen pasten deze
strategie toe om Israél te plunderen (1 Sam. 11: 11 en 13: 17). Het is dus een oude beproefde
oosterse strategie.

Gideon heeft zijn gehele plan nu klaar. Bijzonder is dat Gideon alle mannen een trompet of
ramshoorn in handen geeft en een kruik met daarin een brandende fakkel. Gewoonlijk hebben
alleen de oversten van de troepenafdeling een trompet of ramshoorn. Deze hoorn geeft een
ver reikend doordringend geluid. Zou hij hier aan Jericho hebben gedacht? Immers, Jericho
werd ook omsingeld en na het bazuingeschal vielen de muren van de stad. Gideons orders
doen aan de val van Jericho denken. Hij beveelt de mannen zijn orders nauwgezet op te volgen.
Zelf zal hij met 100 man het legerkamp (weer) insluipen tot op de rand van waar de soldaten
zijn.

De andere twee groepen moeten zich op de hoogte rondom het kamp opstellen. Daar is de
stem van Gideon uiteraard niet te horen. Maar hij zal met zijn mannen op de ramshoorn blazen
als beginteken, waarop iedereen het doordringende trompetgeschal moet laten horen, de
kruiken kapot slaan en de fakkels zichtbaar maken.

Precies zoals Gideon heeft bevolen (afb. Wikipedia),
gebeurt het op het moment dat de wachters voor de
middelste nachtwake gewisseld zijn, dat is om ongeveer 10
uur in de nacht. Dan is het weer rustig in het legerkamp. Op
dat moment breekt er een enorme angst en paniek uit
onder de slaperige, wakker geschrokken vijanden. Het
geluid van de trompetten doet hen denken aan een enorme
legermacht en het lawaai van de brekende kruiken
veronderstelt dat de Israélieten in het kamp zijn
doorgebroken. Al die flikkerende lichten maken duidelijk
dat ze zijn omsingeld en het krijgsgeschreeuw: ‘het zwaard

1 M. le Roux, Richteren (serie: Prediking van het Oude Testament) Boekencentrum 2018, p. 189.



van God en van Gideon’ doet de rest. Deze kreet is iets anders dan Gideon had gezegd.
Opvallend is, dat Israél juist geen enkel zwaard hoeft te trekken. Mogelijk is Gideon ook wat
eigenwijs geweest door zowel de naam van God als van zichzelf te laten uitroepen. Wat Gideon
in ieder geval bewerkt is dit, dat de paniek die — zoals hij weet - onder de vijanden heerst, sterk
wordt opgevoerd.

Het is opnieuw een boodschap voor de Kanaanieten om zich voortaan aan de God van Israél
toe te vertrouwen. Het gebeuren met de overmacht aan Midjanieten in hun midden roept in
feite iedereen op deze God te erkennen! Het is daarom geen toeval, dat deze gebeurtenis in
hun midden plaatsvindt!

Het effect is verschrikkelijk. Schrik en nachtelijke duisternis verhinderen, dat vijanden elkaar
herkennen. In paniek steken ze elkaar met hun zwaarden(!) neer. Een enorme slachting onder
de vijanden is het gevolg. Het is de Here die bewerkt, dat ieder in paniek om zich heen slaat
en zo in feite Zijn oorlog tegen de vijanden voert! De omsingeling betekent, dat er gaten zijn
waardoor men weg kan vluchten. Zo zijn er vijanden die een veilig heenkomen zoeken in de
richting van waaruit ze gekomen zijn. Ten zuiden van de bekende doorwaadbare plaatsen van
de stad Beth Sean zoeken ze mogelijkheden om de Jordaan over te steken. Schreeuwend van
angst rennen ze voor hun leven en vluchten naar het Over-Jordaanse. Men denkt er totaal niet
aan ook maar enige tegenstand te bieden.

Het resultaat is vernletlgend en verbijsterend: Gideon hoeft met zijn 300 mannen niets anders
' : g te doen dan te kijken. Zo nemen ze de verwarring waar, de
paniek en het vluchten van de vijand (afb. Bijbel, Anne de
Vries).
Het is een slag om nooit te vergeten! Met zo weinig mannen
tegenover zo’n overmacht aan vijanden en alleen maar
door te kijken, zijn ze van de Midjanieten af. Daar past
slechts één conclusie bij: meer dan ooit is het helder dat de
Here voor Israél strudtI Daarom staat deze dag in de heilsgeschiedenis en in het geheugen van
Israél als de beroemde Midjansdag (Jes. 9: 3) gegrift. Jesaja en Psalm 83 verbinden het met de
aankondiging van de komende Messias! Wie denkt hier niet aan Jezus Christus die de strijd
tegen Gods tegenstander aan het kruis voltrok? Israél kon toekijken hoe Hij deze strijd besliste.
Vandaag zijn wij een soort toeschouwers bij deze strijd. We worden er door Hem in betrokken
en ertoe geroepen om in Zijn kracht als een soort achterhoede de naweeén van de vijandschap
te weerstaan.
Misschien mogen we in de flikkerende fakkellichten een zinspeling zien op de Messias als het
komende licht in een duistere, nachtelijke wereld vol vijandschap. De Midjansdag is in ieder
geval een spreekwoordelijke bemoediging geworden voor Israél in Jesaja’s tijd. Dan dreigt een
overmacht van Assyriérs het land te overspoelen!

Puin ruimen (Richt. 7: 23 - 8: 3)

In de onderlinge slachtpartij vallen 120.000 slachtoffers. Dit grote aantal komt overeen met de
cijfers die Numeri 31 eerder noemde over de buit op de Midjanieten (Num. 31: 32-40). Van de
vijanden weten 15.000 man het kamp te ontvluchten. Daardoor ziet Gideon zich voor de taak
gesteld hen te achtervolgen.



Om allen het land uit te jagen roept hij de hulp in van de stammen die hij eerder op voorslag
van de Here naar huis heeft gestuurd. Zo roept hij Naftali (waarschijnlijk ook Zebulon, zie 6:
35), Aser en Manasse terug. Deze zullen nog onderweg naar huis zijn. Want na de selectie van
de troepen en de nachtelijke aanval zijn er amper een paar dagen verstreken. Ze kunnen ook
nog niet ver weg zijn, omdat ze via een omweg (7: 3) naar huis gaan.

De terugroepactie staat niet op gespannen voet met de eerdere opdracht aan Gideon om het
aantal in te krimpen. Want het gaat nu slechts om de achtervolging. Israél moet zich inzetten
om de overwinning compleet te maken en een verdere dreiging van de Midjanieten de kop in
te drukken.

Gideon vraagt nu de stam Efraim om de vluchtende vijand de pas af te snijden en te beletten
de Jordaan over te steken. Eerder had hij hen niet gevraagd. Waarschijnlijk omdat zij in het
midden van het land wonen. Toen had Gideon alleen de stammen in de omgeving van de
Jizreél-vlakte in beeld. Bovendien zal hij toen weinig concrete hulp van de Efraimieten hebben
verwacht.

De boden bereiken zonder problemen de bedoelde stammen en deze geven gehoor aan de
oproep van Gideon. Het lukt de Efraimieten om de vluchtende vijanden de pas af te snijden
voordat zij de Jordaanrivier bereiken, en wel ver ten zuiden van de door de vijanden eerder
gekozen doorwaadbare plaats bij Beth San. De Efraimieten weten twee beruchte kopstukken
van de Midjanieten te grijpen: Oreb en Zeéb. Veelzeggend is de betekenis van hun namen:
Oreb=raaf en Zeeéb=wolf. Het tekent hun roofzucht. Op een rots wordt Oreb gedood en Zeéb
ziet zijn einde in een wijnpersbak. Als trofee brengen de Efraimieten de afgehakte hoofden van
deze vorsten naar Gideon. Deze is met zijn troepen ook op weg naar de Jordaan om de vijand
te doden. In de ontmoeting met Gideon luchten de Efraimieten hun ongenoegen over Gideon.
Hij had — naar hun idee — hen eerder te hulp moeten oproepen. Kennelijk voelen ze zich als
eerstgeboren stam uit Jozef de meerdere van Manasse en ze zijn ogenschijnlijk gepikeerd, dat
ze niet eerder in de strijd konden delen. Efraim toont zich echter vaker ontevreden. Ze zeurden
bijvoorbeeld al bij Jozua, dat ze een te klein erfdeel hadden gekregen. Maar dit hadden ze aan
zichzelf te danken, omdat ze toen de strijd met de Kanadnieten niet aandurfden en ook geen
zin hadden de hoger gelegen, minder vruchtbare delen van hun gebergte te bewerken (Joz.
17: 14). Ook nu is hun geklaag volkomen onterecht.

Evenwel, Gideon dient hen bijzonder elegant van repliek. Hij streelt hen door te zeggen, dat
de vangst van de Efraimieten veel belangrijker is, dan die van hemzelf. Hij drukt dit in termen
van de wijnoogst uit en vergelijkt de betere nalezing van de oogst met de oogst zelf, die Gideon
in handen kreeg. Meestal levert de nalezing van de druiven minder op dan de oogst. Maar
Gideon draait het nu om. Daarbij wijst hij er tegelijk fijntjes op, dat niet hij maar de Here hen
de oogst in handen heeft gegeven!

Daarop bedaart de kritiek van de Efraimieten. Althans letterlijk staat er, ‘hun toorn keert zich
van hem af’. Ze geven dus niet ruiterlijk toe, dat ze (ook nu!) onterechte kritiek hebben! Dat
zal hun eer te na zijn geweest jegens die —in hun ogen - minderwaardige Manassieten en zeker
Abiézrieten!

De achtervolging voortgezet (Richt. 8: 4-13)
Nu de vijanden het land zijn uitgejaagd, zou de achtervolging kunnen worden gestaakt. Daar
denkt Gideon echter niet aan. De Efraimieten en de andere stammen kennelijk wel. Alleen



Gideon gaat nu immers op de vijand in het Over- of Trans-Jordaanse gebied af met zijn 300
mannen. Mogelijk heeft Gideon de bevrijding van de stammen aldaar op het oog. Deze liggen
immers in de vijandelijke frontlinie van de Midjanieten en i = W7 () (o it vou vou
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Midjanieten, hun buurvolken. Uitdagend antwoorden ze op Gideons vraag om brood: ‘heb je
de (afgehakte) handpalmen van Zebah en Zalmuna soms al in uw hand’? Dit beeld is ontleend
aan het afhakken van de handen van overwonnen vorsten. Woedend reageert Gideon door te
zeggen: ‘zodra de Here de beide vorsten in mijn hand geeft, zal ik bij terugkeer u een gevoelige
les lezen en uw lichamen met woestijndorens tuchtigen’. Gideon spreekt in het besef, dat de
Here met hem is en dat de Here hem de overwinning heeft beloofd. En wie de Here in deze
overwinning tegenwerkt, verdient terecht straf.

Bij het stadje Pnuel (ook Pniél), bekend uit Jacobs geschiedenis (Gen. 32: 30), vraagt Gideon
hetzelfde. Ook deze inwoners weigeren hem (ronde) broden te geven, waarop Gideon zegt bij
terugkeer hun toren of burcht te zullen neerhalen. Dan hebben ze geen bescherming meer
tegenover de gevreesde woestijnvolken.

Om de Midjanieten met hun snelle kamelen te kunnen inhalen, maakt Gideon een omweg
door het woestijnlandschap. Hij verneemt dat Zebah en Zalmuna met het restleger van 15.000
man bij de stad Karkor hun kamp hebben opgeslagen. Dan trekt Gideon over de karavaanroute
naar het oosten. Daar maken velen gebruik van, zodat Gideon met zijn 300 mannen er te
midden van de Bedoeinen minder zal zijn opgevallen.

Onverwacht verschijnt Gideon bij Karkor, dat vlakbij de hoofdstad Rabba van Ammon ligt. Hij
is dus diep tot in het oosten doorgedrongen. Vooral omdat de Midjanieten geen wachtposten
hebben uitgezet, vanuit de gedachte dat ze veilig zijn, zaaien Gideon en zijn mannen opnieuw
paniek. Velen worden alsnog met het zwaard gedood. Zebah en Zalmuna vluchten weg, maar
Gideon weet ze te achterhalen en neemt hen gevangen. Van de vijanden heeft Israél nu niets
meer te duchten. Want de overwinning is compleet.

Terugtocht naar Ofra (Richt. 8: 13 —21)

Daar Gideon zijn doel heeft bereikt, keert hij rechtstreeks via de pas van Heres terug naar Pnuel
en Sukkoth dat respectievelijk onder en boven de Jabbok-rivier ligt. De auteur noemt hem nu
de zoon van Joas en zet daarmee Gideons familie te Ofra in beeld. Zoals aangekondigd, voltrekt
hij het strafgericht aan Sukkoth en Pnuel.



De terugtocht brengt hem eerst in de omgeving van Sukkoth. Daar treft hij een jongeman, aan
wie hij de namen vraagt van de ‘vorsten’ of militaire leiders en de ‘oudsten’, de bestuurders.
Deze jongen kan schrijven en levert op papier 77 namen in van de vooraanstaande leiders in
de stad. Daarin spreekt terughoudendheid van Gideon. Hij wil alleen de verantwoordelijke
leiders straffen. Als richter heeft Gideon die bevoegdheid. De leiders hebben zich immers in de
strijd tegen de vijanden van Israél tegen God verzet. Dat is in feite antichristelijk gedrag, omdat
ze daarin partij kozen tegen de komende Messias van Israél. Gideon wil geen misdaad begaan
door iedereen zonder onderscheid te doden.

Hij heeft Zebah en Zalmuna op hun kamelen als gevangenen meegevoerd en hij toont hen aan
Sukkoth als overtuigend bewijs van Gods overwinning. De toegezegde straf wordt aan alle 77
mannen voltrokken. Met scherpe woestijndorens worden ze liggend op de grond getuchtigd.
Sommige uitleggers menen, dat Gideon hen heeft gedood.? Dit blijkt niet uit de tekst. Het kan
zijn dat enkelen aan hun verwondingen bezweken, maar dat staat er niet.

Ook ten aanzien van Pnuel houdt Gideon zijn woord. Wanneer hij hun burcht of toren wil
neerhalen, verschansen de mannen van de stad zich in die burcht. Vanwege hun verzet komen
ze om het leven doordat Gideon de burcht vernietigt. Er staat dan ook met evenzoveel
woorden, en dat is anders dan bij Sukkoth, dat ze de dood vonden. Uiteraard zijn Zebah en
Zalmuna getuigen van deze strafoefening. Het voorspelt weinig goeds voor hen.

Wanneer Gideon thuis in Ofra is, ondervraagt hij deze vorsten. Daarin klinkt persoonlijke wraak
door. Want hij stelt hen verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van zijn broers op de
berg Tabor. Gideon rept niet over de ellende, die zij Israél hebben berokkend. Met nadruk ook
noemt Gideon zijn broers: zonen van zijn vader en moeder. Het zijn dus Gideons volle broers.
Met een eed bewijst hij, dat hij als richter echt buiten zijn boekje gaat. Hij zweert beide vorsten
namelijk, dat hij Zebah en Zalmuna in leven zou hebben gelaten(!), indien ze zijn broers niet
hadden gedood. Alsof Gideon niet geroepen is Gods vijanden om te brengen. Persoonlijk stelt
Gideon hen schuldig (“u”). Ze bekennen het met de opmerking, dat die zonen erg op Gideon
leken en dat ze oogden als koningszonen. Met andere woorden, de straf die aan hen wordt
voltrokken grondt Gideon niet op het bevel van de Here, maar op zijn familierelatie. Het gaat
hem dus om een persoonlijke reden. Daardoor maakt hij zijn richterschap tot een familiezaak
en de tucht tot een persoonlijke wraakoefening.

Zijn eerstgeboren zoon Jeter is bij de ondervraging aanwezig. Gideon draagt hem op de beide
vorsten te doden. Daarin toont hij zijn minachting voor Zebah en Zalmuna.

De jongen is waarschijnlijk voor zoiets gruwelijks te jong. Jeter deinst ervoor terug om te doen
wat zijn vader hem vraagt. De vorsten spotten nu met Gideon. Smalend dagen ze hem uit hen
zelf te doden, waarmee ze een zekere eer ontvangen. Want nu vallen ze door het zwaard van
een gelijkwaardig man. Daarop trekt Gideon inderdaad zijn zwaard en doodt beiden. Tegelijk
eigent Gideon zich de kostbare versierselen van hun kamelen toe, die de vorsten als amuletten
gebruikten. Valt Gideon nu voor het goud, voor het geld?

Gideons verhaal eindigt met de zege, die de Here hem over de vijanden heeft gegeven. In deze
tuchtiging van Zebah en Zalmuna en zijn toe-eigening van het goud komt evenwel een houding
tevoorschijn, die de richter Gideon verdrietig genoeg in het vervolg te midden van Israéls
stammen gaat vertonen. Dit doet Gideons messiaanse roeping verbleken.

2 Le Roux, Richteren, 197.



Koning Gideon en zoon?

Gideon wordt door zijn mannen en de noordelijke stammen zeer geéerd om zijn behaald
succes. ‘De mannen van Israél’ spreken dat luid en duidelijk uit. De auteur zal hier gedoeld
hebben op de stammen die in Richt. 6: 35 en 7: 3 zijn genoemd. Ze doen Gideon een verzoek,
waaruit deze grote waardering spreekt. Letten ze daarin ook op het messiaanse karakter van
Gideons roeping en optreden? Wat is hun vraag precies?

Misplaatste euforie (Richt. 8: 22 — 23)

Gideons mannen en de stammen Aser, Issaschar, Naftali en Zebulon zijn zozeer onder de indruk
van zijn succes, dat ze hem koning willen maken. Dit idee komt waarschijnlijk niet op in de
kring van de Efraimieten. Deze blijven met minachting kijken naar de noordelijke stammen.
Maar de mannen van Israél menen het echt. Ze willen niet alleen Gideon tot koning uitroepen
— overigens zonder een officiéle vergadering te beleggen -, ze willen dat zijn zoon en kleinzoon
na Gideon ook koning zullen worden. Het gaat hen dus om een erfelijk koningschap, een
monarchie!

De vraag om een koning is begrijpelijk, euforisch als ze zijn over de zege op de Midjanieten. Ze
hebben jarenlang onder de druk van de vijanden geleefd en zien nu in een éénhoofdig gezag
het middel om vrij te blijven en voortaan veilig te zijn. Politiek denken ze uit een puur menselijk
oogpunt.

Wel blijkt uit hun vraag, hoezeer ze Gideon erkentelijk zijn voor zijn goede leiding en hoe groot
het respect voor hem is. Hun verzoek impliceert wel, dat ze zich dan van de andere stammen
zouden afscheiden, al kan een koning binnen hun eigen stam sterke verbondenheid en eenheid
geven. Voor alles is hun vraag een flagrante miskenning van Gods leiding en de door Hem
gegeven overwinning en daardoor een miskenning van Gideons religieuze opdracht. Hun vraag
is niet anders dan een uiting van misplaatste blijdschap.

Aanbod geweigerd

Het antwoord van Gideon siert hem. Hij reageert Bijbelgetrouw: God is onze [
Koning. Hij zegt letterlijk: ‘ik zal niet over u heersen’ en beslist tegelijk voor §
zijn zoon en zijn kleinzoons. Zij zullen evenmin gaan heersen. Maar zal dit ook [
werkelijk niet gebeuren? I
In dit antwoord wijst Gideon het koningschap in Israél op zich niet af. Geen
wonder. Mozes had al over een mogelijke koning in Israél gesproken en de vereisten bekend
gemaakt in Deut. 17: 14-20. In het begin van de richtertijd na Jozua ligt een afwijzing van het
koningschap echter nog voor de hand. Dan is de erkenning van Gods heerschappij over Israél
nog algemeen verbreid.

Vertroebelde eredienst (Richt. 8: 22 -28)

Merkwaardig genoeg volstaat Gideon niet met zijn afwijzing. In één adem voegt hij er iets
vreemds aan toe. Hij verlangt een groter aandeel van de overweldigende buit die er werd
behaald, dan wat hij uit Zebah’s en Zalmuna’s bezit opstreek. Hij vraagt iedereen die in de buit
deelde — en dat zijn niet alleen de 300 mannen, maar al wie de achtervolging inzette —om een




gouden (oor-)ring af te staan. Het respect voor Gideon maakt allen gulle gevers. Ze staan de
gevraagde gouden ring af en leveren ook een deel van de buitgemaakte versierselen van de
kamelen, van de oorhangers en kostbare, rood purperen kleding van de Midjanietische vorsten
en leiders in. Al met al verzamelen ze een grote rijkdom, die ze aan Gideon afstaan. Daardoor
wordt Gideon rijk. Dat is nu precies het tegenovergestelde van wat hij in zijn bescheidenheid
eerder tegen de Engel van de Here zei!l De opbrengst van de ingeleverde oorringen alleen al
bedraagt 1700 sikkels (een sikkel was ong. 16 gram); met ruim 27 kilo goud verrijkt Gideon zich
hier. Wat doet hij ermee? Juist dat wordt een kwalijke zaak.

Van het goud maakt Gideon een efod, een kostbare priesterlijke schoudermantel die voor het
gebruik van de urim en thummim dient; de orakelstenen waarmee de hogepriester de wil van
de Here raadpleegt. Gideon wil kennelijk de beschikking krijgen over het kennen van Gods wil
in de toekomst. Onzekerheid over Gods wil in verleden en heden is er niet. Deze ligt vast in alle
wetten en voorschriften. De urim en thummim worden voor beslissingen over toekomstige
daden en gebeurtenissen geraadpleegd. Gideon wil zich indekken voor de toekomst.

De efod geeft Gideon een plaats in Ofra, en dat terwijl er een efod in Silo of Sichem is! Het
gevolg van Gideons vreemde actie is, dat hij Israél met de efod tot afgoderij brengt. Daardoor
is de geschiedenis van de stammen terug bij af, en dat te Ofra! Bovendien verliest Gideon zijn
messiaanse taak uit het oog om Israél te bevrijden van opstand tegen Gods wil. Anders gezegd,
hij faalt in zijn roeping.

Al is de vijand definitief verdreven, afgoderij wordt onder Israél opnieuw tot een valstrik. Het
land krijgt door Gideons optreden wel een periode van 40 jaar rust, die zal zijn samengevallen
met de tijd dat het zuiden door toedoen van Otniél rust verkreeg (Richt. 3: 11). Die rustperiode
wordt in het noorden een tijd van ellendige chaos.

Leven als koning (Richt. 8: 30 — 35)

Afwijzen van het koningschap is één, het leven als gewone Israéliet leven is wat anders. De
vrijheid en de rijkdom die Gideon sinds de zege op de Midjanieten geniet, brengt hem tot een
leven in weelde en voorspoed. Nu hij voor het geld gezwicht is, omringt hij zich met een forse
hofhouding. Zoals vele welgestelden in het Midden-Oosten veroorlooft hij zich veel vrouwen.
Waarschijnlijk heeft hij zich al tijdens zijn achtervolging diverse vrouwen toe-geéigend. Zo
heeft hij zich een bijvrouw uit Sichem verschaft. Waarschijnlijk hoefde hij geen bruidsschat
voor haar te betalen. Huwelijken zijn immers belangrijk om goede betrekkingen te smeden.
De bijvrouw zal Gideon een goede relatie met Sichem opgeleverd hebben, zodat Gideons
invloedssfeer zich nu ook tot deze stad uitstrekt.

Vergeet hier vooral niet, dat Sichem een belangrijke stad voor Israél is; een levietenstad in het
gebied van de Efraimieten. Later stelt koning Jerobeam hier zijn kalverenreligie in (1 Kon. 12:
26 — 32). Maar Gideon doet niets met de stad. Het vergroot alleen zijn gezag.

Kortom, thuis meet Gideon zich een grootse allure aan. De vrouwen baren hem maar liefst
zeventig kinderen. Ook de bijvrouw uit Sichem baart hem een zoon, die hij of zij(?) met de
naam Abimelech siert. Dit betekent: ‘mijn vader is koning’!



Het is een veelzeggende naam. Een verklaarder denkt, dat Gideon daarmee God bedoelt te
eren, als zou de naam slaan op God als koning en Vader in de hemel.? Deze uitleg lijkt me nogal
gezocht. Het is eerder Gideon die zichzelf aanprijst, of laat aanprijzen.

Zijn afwijzing van het koningschap blijkt hier meer een kwestie van etiquette te zijn en niet van
waarachtig geloof. Het tekent de verwording van Gideons gedachtegang.

Als richter trekt Gideon zich waarschijnlijk enigszins terug uit het politieke leven, want hij gaat
in Ofra wonen. Daar schittert Gideon te midden van zijn dorpsgenoten met al zijn pracht, zijn
vrouwen en kinderen. Hij bereikt er een hoge leeftijd en sterft er. Zoals gebruikelijk wordt hij
in het graf van zijn vader begraven.

Donkere wolken pakken zich samen (Richt. 8: 29 — 35)

‘Gedenken’ is een woord dat we veelvuldig in de Bijbel aantreffen. Hier komen we het in vers
34 tegen. De Israélieten ‘dachten’ niet aan de Here, zo luidt de vertaling. Dit woord houdt veel
meer in. Het slaat niet slechts op een zich herinneren. Het omvat een terugdenken dat in daden
uitloopt: het bewaren en praktiseren van wat God heeft geboden (Deut. 8: 1 - 2). Daarom is
hier meer aan de hand dan dat men zich Gods daden, de verlossing, niet meer herinnert. Israél
geeft er geen gevolg aan!

De auteur beschrijft in deze verzen wat er na Gideons dood in het noorden van Israél gebeurt.
Hij schildert dit in huwelijkstermen. Want het verbond, dat de Here met Israél gesloten heeft,
wordt vergeleken met een huwelijk tussen één man en één vrouw, een leven in wederzijdse
liefde! Opnieuw ontbreekt het Israél aan ware liefde.

Israél maakt zijn religie weer tot een mengvorm van Badldienst en verering van God. Zodoende
gaat Israél, anders gezegd, prostitutie bedrijven en andere vrouwen achterna lopen om zich
van haar hulp en bijstand te verzekeren.

Met name in Sichem — waarover in hoofdstuk 9 — wordt Baal-Berith, of Baal van het verbond,
vereerd. Deze verering nemen de noordelijke stammen over en ze vermengen deze met de
ware godsdienst. Voor hun besef zijn God en Baal onder de naam Baél-Berith met elkaar te
verbinden en vallen ze samen. Hoe komen ze op die gedachte?

Jozua heeft Gods verbond met Israél vernieuwd bij Sichem vanaf de bergtoppen van de Ebal
en de Gerizim (Joz. 8: 30 - 35 en 24: 1 —28). Het werd in religieus opzicht een nog belangrijker
plaats dan in de tijd van Jacob (Gen. 32). Israél doet hier precies het omgekeerde van wat de
Here vroeg aan Gideon: neerhalen van het Baal-altaar! Dit is geheel in conflict met de vroegere
gebeurtenissen en monumenten in Sichem.

Opvallend is hoezeer de auteur in dit verband Gideons namen afwisselt. Terwijl hij nog in vers
29 spreekt over Jerubbaal en zo herinnert aan de twist van God tegen afgoderij, gebruikt hij
vervolgens de naam Gideon, totdat de auteur aangeeft wat Gideon eigenlijk behoorde te zijn:
Jerubbail, strijder tegen Baal (vers 35)! Helaas mondt zijn geschiedenis daarin niet uit.

De verbondstrouw gaat in Israél opnieuw verloren, terwijl juist daarin het bestaan van het volk
verankerd ligt. Het volk zet daardoor zijn eigen bestaan op het spel en ook de reden waarom
Israél het land bezit. Immers, in het sluiten van zijn verbond met Abraham, Izaék en Jacob (Gen.
15) heeft God zijn eigen bestaan op het spel gezet. Daarom hangen Israéls voortbestaan en

3 C.). Goslinga, Het boek der Richteren, Kampen 1966, p. 151.



het recht op het bezit van het beloofde land af van Israéls trouw aan God. Valt dit weg, dan
moet het erop rekenen dat God Israél verwerpt.

Het is een griezelige conclusie waarmee de auteur Gideons geschiedenis afsluit, namelijk, dat
het God niet meer ‘gedenkt’ en de ‘chesed’, de verbondstrouw, niet meer kent. Dit zijn
kernwoorden in de relatie met God en dus voor het voortbestaan van Israél.

In die negatieve conclusie klinkt door, dat zich donkere wolken samenpakken boven Israéls
bestaan. In het volgende hoofdstuk lezen we, hoe deze losbarsten over een deel van het volk
Israél: Gideons bastaardzoon ontpopt zich in het noorden als een gewelddadige erfgenaam.



Abimelech: koning met geweld

Machtsgreep (Richt. 9: 1 - 6)
Abimelech wordt met nadruk ‘zoon van Jerubbaal’ genoemd, wanneer hij op weg gaat naar
zijn geboortestad. Hij heeft een plan in gedachten, dat totaal in strijd is met de naam van zijn
vader Gideon: strijdt tegen Baal!

Op zich is het logisch dat Abimelech zijn familie opzoekt in Sichem, zijn (half-)broers en zijn
moeder. Maar is Abimelech zich iets van Sichems geschiedenis bewust? Het lijkt er niet op!
Wel moet hij toch hebben beseft, hoezeer de stad van belang werd toen Jozua het verbond
met de Here vernieuwde. Om welke reden voelt Abimelech zich er thuis?

Nogmaals, het is zijn geboortestad, de stad van zijn moeder, de bijvrouw van Gideon. In feite
is Abimelech een halve Kanadniet. Hij gaat er heen om door middel van zijn broers alle vrije
burgers voor zich te winnen, ontevreden als hij is over zijn positie te Ofra.

Zodra hij in de stad is, neemt hij zijn familie inclusief zijn moeder in vertrouwen. Hij vraagt hen
alle burgers heimelijk (letterlijk: ‘in hun oren’) voor te leggen: wat is beter voor u, dat zeventig
zonen van Gideon over u heersen, of dat één man u bestuurt?

Je proeft in deze vraag, hoe Kanaanitisch Abimelech denkt. Want de Here had met klem door
Mozes laten betogen, dat een stad of dorp beter door méérdere dan door één man bestuurd
kan worden. Vele raadgevers en bestuurders garanderen een beter bestuur dan een enkeling.
Bovendien, bloedverwantschap kan slecht bestuur opleveren, doordat men dan elkaar naar de
ogen ziet, elkaar ontziet en anderen benadeelt.

Ongetwijfeld ziet Abimelech het politieke en economische belang van Sichem in. Immers, deze
stad ligt op een kruispunt van de weg van Jeruzalem naar Jizreél en van de kustvlakte naar de
Jordaan. Er komt dus heel wat verkeer langs.

Wat schuilt er in Abimelechs vraag? Hij hint op eigen roem en vraagt zijn moeders familie en
de burgers om te bedenken, dat hij met hen verwant is. Hij doet dat in woorden die herinneren
aan wat Adam in Gen. 2: 23 zei over Eva: ‘dit is vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente’!
Kan het intiemer verwoord wat Abimelech wil?

Zijn broers gaan er in mee en vallen voor hem. Ze aarzelen niet zich heimelijk te richten tot de
voorname burgers (letterlijk: ‘de heren van Sichem’) en hen partij te laten kiezen voor
Abimelech als hun vorst. De burgers erkennen de verwantschap en identificeren zich met hem.
Ze zetten het meteen in daden om. Uit de tempel van Baal-Berith schenken ze hem zeventig
zilverstukken. Het is mogelijk al een zinspeling op de geplande moord van Abimelechs zeventig
broers, zonen van Gideon. Met het geld betaalt Abimelech slechte, gewetenloze volgelingen,
die in zijn dienst treden en in dit hoofdstuk steeds de krijgsmacht van Abimelech worden
genoemd.

Met hen keert Abimelech terug naar Ofra. Daar grijpt hij zijn broers, de zonen van Gideon, en
laat hij hen grijpen. Allen doodt hij op één steen. Zo maakt hij zijn minachting publiek. Want
gewoonlijk worden dieren op een steen geslacht. Kortom, zijn broers behandelt hij als beesten
door ze op één en dezelfde steen af te slachten! Eén van hen ontkomt, dat is Jotham.



Na de lugubere slachting gaat Abimelech met zijn mannen terug naar Sichem. Hij voelt zich in
zijn voornemen geslaagd! En dat met een religieus tintje: hij heeft zijn plan kunnen uitvoeren
met Baals geld! Niet slechts vleselijke verwantschap voert daarin de boventoon, zijn begeerte
beheerst zijn geestelijke gedachten en plannen.

Dit geldt niet alleen Abimelech, maar evenzeer zijn familie en stadsgenoten. Na terugkeer in
Sichem komen allen bijeen, zowel uit de stad als uit de bij Sichem gelegen citadel (Beth-Millo).
Bij de heilige eik (nota bene!) roepen allen Abimelech uit tot koning, zodat Abimelech een
heuse stadsvorst wordt, en wel over Sichem en de onmiddellijke omgeving. Maar ja, wat kun
je in deze beginnende richtertijd van Kanaanieten verwachten? Of zijn ze halve Israélieten?
De Kanaanitische bevolking van Sichem is in Jozua’s tijd in Israél geintegreerd en Israélieten
hebben zich waarschijnlijk met de stadsbewoners vermengd. Sichem behoefde door Jozua niet
veroverd te worden. Jacob had immers vroeger een verbond met de stad gesloten! En een
eens gegeven woord blijft van kracht! Sichems positie lijkt zo op die van de Gibeonieten.
Hoezeer het een belangrijke rol vervulde in de tijd van Abraham, Isadc en Jacob en in Jozua’s
tijd, het is toch een voornamelijk Kanaanitische stad gebleven. In Abimelechs acties wordt dit
echt helemaal duidelijk!

Actie geeft reactie (Richt. 9: 7 — 23)

Jotham is een vrome zoon van Gideon en laat zich niet onbetuigd. Al hekelt hij de acties van
Abimelech die zich met geweld tot koning liet kronen, Jotham vervalt niet in persoonlijke
wraakzucht. Hoe gemakkelijk had dit kunnen gebeuren! Nog voordat hij een veilig heenkomen
zoekt, reageert hij op wat hem over Abimelechs optreden wordt verteld.

Hij kent de bergtoppen van de Ebal en de Gerizim. Het zal met opzet zijn, dat hij de berg
Gerizim beklimt. Naar aanwijzing van Mozes in Deut. 27 is vanaf die berg de zegen over Israél
uitgesproken en zijn daar stenen als de monumenten van verbondsvernieuwing, ook onder
leiding van Jozua, opgericht. Juist op die plek maakt Jotham duidelijk dat hij voor Gods volk de
zegen beoogt. Bovendien gedenkt hij er het verbond, dat Jozua in naam van God bevestigde
en in zijn verhaal redeneert hij vanaf die plek geheel vanuit Gods verbond met Israél.
Reagerend op de gebeurtenissen roept Jotham Sichem op trouw te zijn aan Gods verbond met
Israél. Mogelijk zinspeelt hij tegelijk op Jacobs verbond dat Jacob sloot met de familie van
Hemor ter zake van Dina, toen de zoon van Hemor met haar wilde trouwen (Gen. 34). Want in
zijn boodschap werpt Jotham de vraag op, of het door Abimelech begeerde en door Sichem
erkende koningschap kan gelden als een bewijs van trouw aan de Here. Immers, Jacob kwam
niet terug op dat verbond. Hij verbrak het niet, ook al brachten zijn zoons hem in een kwade
reuk bij de voorname leiders van Sichem.

Jotham verpakt zijn boodschap in een beeldrijke, veelzeggende parabel. Hij ziet allerlei bomen
als personen naar een bijeenkomst gaan en ziet elk van hen voor de vraag gesteld, of hij koning
wil worden. De olijfboom wijst het af, omdat hij zijn vettigheid niet wil prijsgeven. Evenmin wil
de vijgenboom zijn zoetigheid kwijt. De wijnstok wil zijn vruchten niet loslaten, daar deze de
mensen vrolijkheid verschaffen. Terwijl alle bomen het koningschap afwijzen, zijn ze het erover
eens de doornstruik te vragen boven hen als koning te gaan zweven. Deze antwoordt, dat —als
zij het echt menen hem te willen zalven — zij dan in zijn schaduw moeten komen schuilen!
Willen zij dat niet, dan zal hij een vuur uitgaan van de doornstruik, zodat alle bomen op de
Libanon daardoor worden verslonden.



Jothams toepassing is helder. Indien de vraag naar en de aanstelling van Abimelech als koning
eerlijk en oprecht tot stand kwam, dan blijkt Sichem iets goeds gedaan te hebben voor het
huis van Gideon en dan heeft het Gideon ware erkentelijkheid bewezen. Daar is, zegt Jotham,
alle reden voor. Want vader Gideon heeft in de strijd met Midjan zijn leven gewaagd voor het
welzijn van Israél.

Maar nu heeft Sichem het huis van Gideon slecht behandeld door Gideons zonen lafhartig te
doden en het is bovendien tegen het huis van Gideon in opstand gekomen. Hij sneert daarbij
naar Achimelech door hem verachtelijk de zoon van een ‘slavin’ te noemen. Met andere
woorden, het past zijns inziens niet dat men zo iemand tot koning aanstelt. Dit is echt een
sneer. Want de positie van deze bijvrouw wordt in dit hoofdstuk getekend als iemand uit een
voorname familie in Sichem. Als Kanadanitische, of toch Israélitische (?) heeft ze veel invloed en
de (volle) broers van Abimelech eveneens. Duidelijk is wel, dat Jotham het koningschap op zich
niet verwerpt!

In zijn toepassing accentueert Jotham de andere kant van de parabel. Indien Abimelechs
koningschap niet uit echte verbondstrouw is opgekomen en daarop niet is gefundeerd, dan zal
Abimelech een brandend vuur blijken te zijn dat Sichem en Beth-Millo zal verteren.

Vanaf de berg Gerizim, ten zuiden van de stad, is zijn stemgeluid goed te horen. Uit vrees voor
Abimelech en zijn kornuiten vlucht hij haastig weg naar Beér, dat waarschijnlijk ver in het
zuiden ligt. Daar is hij buiten het machtsbereik van Abimelech en dus veilig.

Gezagsondermijning (Richt. 9: 22 — 33)

Het kwaad van Abimelech straft niet zichzelf. God straft op een bijzondere manier. Hij gebruikt
een boze geest om het begane kwaad uit te roeien, wanneer Abimelech drie jaar over Sichem
en omgeving de baas is. Het is voor Jotham een lange tijd om angstvallig de uitkomst van zijn
parabel af te wachten. God wil tweeérlei bereiken: Abimelech straffen voor de slachtpartij van
Gideons zonen (Jerubbaél) en (2) alle handlangers van Abimelech in Sichem straffen voor hun
medeplichtigheid aan de moordpartij.

Door een boze geest zaait de almachtige God — zijn algemene naam wordt gebruikt, niet Zijn
verbondsnaam — verdeeldheid enerzijds tussen Sichems burgers en anderzijds Abimelech en
zijn aanhang. Intussen heeft Abimelech zijn residentie gevestigd in Aruma, een dorp veertien
kilometer ten zuidoosten van Sichem. De Sichemieten zijn Abimelech na drie jaar beu en vatten
het plan op (a) Abimelech van zijn inkomsten te beroven, en (b) hem in een kade reuk van alle
passanten te brengen. Wat gaan ze doen?

De ‘heren van Sichem’ leggen een hinderlaag op de helling van de Ebal en van de Gerizim. Ze
beroven de karavanen en reizigers die er over de wegen gaan. Kennelijk moeten deze tol
betalen aan Abimelech om ongehinderd te passeren. Door de overvallen mijden velen de
wegen langs Sichem. Het brengt Abimelech in een kwade reuk bij alle reizigers en handelaars.
In diezelfde tijd trekt Gaal, een Israélitische bendeleider en zoon van een onbekende Ebed,
met zijn aanhang naar Sichem. Hij vestigt zich in de stad, waarschijnlijk aangelokt door de om
zich heen grijpende politieke en economische onrust in en rond Sichem.

De Sichemieten raken op den duur zo met Gaal vertrouwd, dat ze geheel op hem steunen. Vers
26 zegt, dat ze Gaal ‘gaan vertrouwen’. Gezamenlijk voelen ze zich sterk genoeg om in de hele
omgeving tijdens de oogsttijd alle wijngaarden leeg te halen, de druiven te persen en feest te
vieren. Daaruit valt af te leiden, dat het hier om de heren of eigenaars in Sichem, dus de



voorname burgers, gaat. Hun oogstfeest vieren ze in de Baal-Berith tempel, dat in een
dronkenmansbende ontaardt. In hun vrolijkheid vervloeken ze Abimelech. Gaal hitst de
feestvierders luidruchtig op en kleineert Abimelech met: ‘wie is hij toch, als zogeheten zoon
van Sichem’? Gaal sneert ook naar Abimelechs aanhangers: ‘hij is toch een vreemde eend in
de bijt als zoon van Jerubbaal’? Zebul, Abimelechs vertegenwoordiger, kapittelt hij eveneens:
‘waarom zouden we zijn dienstknechten zijn’? Daarbij appelleert Gaal op het verleden, op het
vroegere bestuur van Hemor in Sichem. Dit gaat gepaard met Gaals besmuikte suggestie, dat
hij beter voor de Sichemieten zou zorgen. Had hij de touwtjes in handen, dan zou hij Abimelech
gemakkelijk verdrijven en tevredenheid terugbrengen in de stad.

Uiteraard krijgt Zebul dit dronkenmansgepraat te horen. Deze speelt nu dubbelspel. Terwijl hij
ogenschijnlijk Gaal steunt, stuurt hij tegelijk stille boodschappers naar Abimelech om hem te
waarschuwen. De boden moeten Abimelech een plan voorleggen, en wel om vannacht bij de
stad in het veld een hinderlaag te leggen en morgenochtend vroeg de stad overvallen. Zo dreigt
er een burgeroorlog los te breken in Sichem! Wordt zo het kwaad gewroken?

Een ware burgeroorlog in Israél (Richt. 9: 34 —57)

Direct nadat Abimelech de boodschap heeft ontvangen, verzamelt hij zijn mannen en legt hij
inderdaad een hinderlaag in vier groepen bij Sichem. In de vroege morgen kijken Gaél en Zebul
vanuit de stadspoort het veld in. Gadl meent mannen te zien die vanuit ‘de navel’ van het land
en uit de richting van de ‘waarzeggerseik’ aankomen. Tussen neus en lippen door blijkt daarin,
dat de heidense religie sterk in zwang is.

Wanneer Abimelech ’s morgens uit zijn hinderlaag tevoorschijn komt, stelt Zebul Gaal gerust
met de slimme opmerking, dat hij schaduwen van de bergtoppen ziet. Hij zal deze misleiding
zelf bedacht hebben, maar hij gebruikt precies hetzelfde woord, dat Jotham bezigde over de
kleine doornstruik die vol stekels schaduw aan de hogere bomen zou kunnen bieden! Wanneer
Gaal zijn waarneming herhaalt, geeft Zebul hem lik op stuk in de trant van: ‘waar is nou je grote
mond over ‘Abimelech eventjes verslaan’, ga er dan nu op af’!

Inderdaad trekt Gaal met zijn bendeleden het veld in ten aanschouwen van Sichems burgers.
Gaal is niet berekend op de hinderlagen en na enige strijd vlucht hij weg. Abimelech laat hem
niet zo maar ontkomen. Hij jaagt Gaadl achterna, zodat er veel slachtoffers vallen tot vlak bij de
ingang van de poort van Sichem. Abimelech is dan tevreden en trekt zich terug naar Aruma.
Zebul is niet minder vergenoegd. Hij blokkeert Gail en zijn bendeleden om in de stad te blijven.
De burgers zullen hem daarin wel hebben gesteund, daar ze de nederlaag van Gaal hebben
waargenomen en geen vertrouwen meer in Gaal hebben.

Nog is de strijd niet gestreden (vers 42), al menen Sichems burgers dat de strijd gestreden is.
De volgende dag gaan ze het veld in voor hun dagelijks werk. Dat is opnieuw een misrekening.
Wanneer Abimelech hoort, dat de burgers hun gewone werk weer oppakken, neemt hij nu
echt helemaal revanche. Het bewijst hoezeer hij over-reageert en in persoonlijke wraakzucht
zich te buiten gaat (figuurlijk gezegd: vuur spuwt). Lijkt hij daarin op zijn vader toen deze op
Zebah en Zalmuna wraak nam?

De vier groepen van Abimelech trekken tegen de stad op, twee groepen verslaan de burgers
tot voor de poort, de twee andere doden de burgers in het veld. Wel is de tegenstand tegen
Abimelech zo sterk, dat hij de hele dag slag moet leveren om Sichem weer in handen te krijgen.



Zodra hem dit lukt, doodst hij al het volk, breekt de stad af en strooit hij overal rijkelijk met zout
om de stad onvruchtbaar te maken.

Deze afloop vernemen de burgers in Millo-Sichem, de burcht van Sichem. Ze zijn evenmin van
Abimelech gediend en verschansen zich in de kelder van de Baal-Berith-tempeltoren. Ze
zoeken geen asiel, maar een schuilplaats en denken Abimelech te slim af te zijn. Dit blijkt ook
al een zware misrekening te zijn.

Abimelech beveelt zijn mannen zijn voorbeeld te volgen. Hij klimt de heuvel Salmon op, snijdt
een forse tak af en brengt deze op de schouder naar de burcht van Sichem. De mannen volgen
zijn voorbeeld. Uiteindelijk ligt er een flinke stapel takken op de kelder van de burcht. Deze
wordt aangestoken en allen komen in hun schuilplaats in de vuurzee om. Het herinnert weer
letterlijk aan Jothams verhaal: van Abimelech gaat een vuur uit dat de stadsbevolking verteert.
Duizend mannen en vrouwen vinden de dood!

Het gezag van Abimelech reikt tot in de omgeving (vers 50 - 57). Ook het nabijgelegen Tebez is
tegen hem in opstand gekomen. Daarom verplaatst Abimelech zijn mannen en slaat daar zijn
kamp op. Bij zijn poging Tebez in te nemen, zoeken de bewoners hun heil in de sterke toren in
het midden van de stad. De toegangsdeur doen ze stevig op slot en ze klimmen het dak op om
Abimelechs bewegingen te kunnen zien.

Bij de bestorming gebeurt er iets onverwachts(?). Een vrouw gooit vanaf het dak een stuk van
een molensteen naar beneden. Deze komt op Abimelechs hoofd terecht, waardoor zijn schedel
wordt verbrijzeld. Om aan schande te ontkomen, doordat een vrouw hem doodt, vraagt hij
zijn knecht hem te doden. Deze geeft daar gevolg aan en hij doorsteekt Abimelech, zodat deze
sterft.

Letterlijk is de profetie van Jotham in vervulling gegaan. Sichem is verwoest, velen vinden de
dood. Dit, omdat ze zich aan een ‘lichtgewicht’ hebben toevertrouwd. Ze hebben veel over het
verbond gepraat, maar de trouw van het verbond hebben ze niet gekend noch betracht. Zo is
de vloek op hun hoofd neergekomen, als ‘dank’ voor wat Gideon als richter voor hen heeft
gedaan. De tijd van verlossing is na Gideon op deze manier een chaotische periode geworden
in een klein, maar belangrijk deel van Noord-Israél. Met zijn vloek heeft God een deel van zijn
eigen volk getroffen. Dat moet Israél toch wel wat zeggen, zou je denken, in deze begintijd van
het richtertijdperk! Maar hebben ze die les werkelijk geleerd? Het is de richter Thola, die hier
het tij moet zien te keren.



