
Richters 4 – 5   Debora en Barak      
         
(IllustraƟe: Deborapalm) 

 

Intro 
Debora en Barak zijn de laatste richters in de eerste reeks. 
Ze zijn ongetwijfeld bekender dan Otniël, Ehud en Samgar. 
Georg Friedrich Händel heeŌ aan Debora zelfs een 
oratorium gewijd. Overigens geeŌ hij hierin ook enige 
aandacht aan Otniël. Op fantasierijke wijze maakte hij van 
Otniëls omgang met Achsa een aardige romance in dit 
muziekdrama. 
Maar we hebben hier niet te maken met verzonnen – 

hoezeer bezongen - heldenverhalen, het gaat om historische gebeurtenissen die zo’n duizend 
jaar vóór Chr. plaatsvonden. Deze zijn van veel groter en fundamenteler belang dan ik eerder 
had gedacht. Ze zijn het waard om je er goed in te verdiepen! 
 
Ongetwijfeld hebben Ehud, Samgar en Debora van elkaar gehoord, of elkaar gekend. Ehud 
trad ongeveer in 1092 v. Chr. op, of in 1221 v. Chr. al naar gelang men de RichterƟjd later of 
vroeger dateert. Samgar was richter van 1142 tot 1122, of van 1281 tot 1265 v. Chr.  
Debora en Barak werkten waarschijnlijk van 1142 tot 1082, of van 1261 tot 1221 v. Chr. Hun 
verhaal lezen we in hoofdstuk vier en vijf. Uit verschillend perspecƟef geeŌ de Bijbelschrijver 
dezelfde gebeurtenissen weer. In proza verhaalt hij eerst wat er gebeurde en welke strijd er 
werd gestreden, terwijl hij in hoofdstuk vijf met name belicht hoe de strijd is gestreden en 
welk resultaat er werd verkregen.  
Het lied van hoofdstuk vijf is zeer oud en door de eeuwen heen niet ongeschonden tot ons 
gekomen. Enkele details zijn in de vertaling nog steeds onzeker, zoals we zullen zien. In het 
laatste vers van hoofdstuk vijf zegt de Bijbelschrijver hoeveel jaren ‘het land’ rust kreeg, een 
constatering waarmee hij elk verhaal van een richter eindigt. Daarmee sluit de Bijbelschrijver 
de beide hoofdstukken af en maakt hij ze tot één geheel. 
Algemeen wordt het lied erkend als een hoogstaande bijdrage aan de wereldliteratuur! Meer 
nog, zo constateert menigeen terecht: Debora is door de Heilige Geest geïnspireerd in haar 
jubel over Gods machƟge redding. Dit neemt niet weg dat ook haar persoonlijke gevoelens in 
dit lied doorklinken. Blij geroerd danken Debora en Barak beiden de Here voor Zijn redding.  
Het verhaal van Barak en Debora neemt een belangrijke plaats in het boek Richters in en in 
het geheel van de Bijbel. In feite openbaart het de diepte van Gods plan met Israël en met de 
volken. Het opent tegelijk een duidelijk perspecƟef op verleden, heden en toekomst van wat 
God met de wereld beoogt. Dit diepe, brede perspecƟef wordt vaak over het hoofd gezien in 
de uitleg van Debora’s en Baraks optreden. We leggen het straks verder uit.   
Daar het lied aanvult wat hoofdstuk vier vermeldt, vervlechten we de gegevens ervan in de 
uitleg van wat er (blijkens hoofdstuk vier) gebeurde, al komen we apart terug op het karakter 
van het danklied en op de geestelijke verdieping die het biedt.  



Achtereenvolgens gaat het om de ellende van vele Israëlieten, hun hulpvraag en redding, de 
veldslag die in het Jizreël-dal geleverd wordt, de zegen en vloek die namens de Here over 
vriend en vijand wordt uitgesproken en (let wel) over hen wordt uitgestort. 
 
Tragiek van het Oude Testament 
Israëlieten zijn net als iedereen zondige, onstandvasƟge mensen. Hier is een uitstapje nodig 
om de zonde van Israël in het Oude Testament goed te kunnen plaatsen 
De Israëlieten hebben geestkracht nodig (=kracht van Gods Geest) om standvasƟg te kunnen 
zijn. Dit geldt ieder persoonlijk en zeker ook de familie- en stamhoofden, die in het bijzonder 
geroepen zijn om leiding te geven aan de hand van Mozes’ onderricht. Maar de blijvende 
werking van Gods Geest is in het oude verbond niet aan ieder persoonlijk, noch aan iedere 
leider persoonlijk gegeven. De Heilige Geest woont (nog) niet in ieders hart. Het gevaar is 
groot, dat Gods wet buiten hun leven staat en de harten van Israëlieten niet behéérst. De 
werking van de Heilige Geest in de mens is noodzakelijk, omdat Gods Geest de mens – niet 
uit zijn bestaansgebondenheid, maar – uit zijn zonde-gebondenheid verlost en er dagelijks 
van kan vrijmaken. 
God geeŌ Zijn volk richters, koningen, priesters en profeten in wie de Geesteswerking tot 
openbaring moet komen tot heil van het volk. Zij worden vaardig gemaakt door de Geest om 
hun taak te verrichten. Hun zalving is voor het volk het teken van Gods beloŌe dat Hij in en 
door hen heil wil bewerken. Toch, ook in hen is de Geesteswerking (nog) niet blijvend. Hij 
woont nog niet in hun harten. Dit lijkt me de tragiek van het Oude Testament.  
Onzekerheid over de Heilige Geest is er daarom nog troef, zodat de gelovigen in hun zondig 
bestaan telkens voor de vraag staan: neemt God Zijn Geest geheel en al van mij weg zodra ik 
zwaar en publiek gezondigd heb? Dat is bijvoorbeeld Davids bange vraag (Ps. 51)! Want God 
kan de Geest van een zondig mens geheel wegnemen. Elk mens en volk ligt nog geheel in de 
ban en de macht van satan, zodat de zonde zijn hart vervult. Satans macht is ongebroken, 
hoezeer satan slechts kan opereren onder Gods bestuur. De overtredingen van de mens 
moeten eerst worden betaald en verzoend. Pas dàn kan de Geest van God 
woning maken in de harten van de gelovigen. Dit gebeurt na(!) Jezus’ offer 
en verzoening. Daarom wordt de Geest daarna uitgestort op ‘alle vlees’.   
Jezus’ offer is de verzoening van de zonden. Dit breekt de heerschappij en 
macht van satan. Dat is de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dan kan 
er in waarachƟg gelovigen volkomen zekerheid zijn dat God de Heilige Geest nooit geheel van 
hen zal wegnemen. Daarvan getuigen de Dordtse Leerregels (hoofdstuk 5 paragraaf 6) als 
een prachƟge belijdenis van de ‘volharding der heiligen’; daarin ligt de grotere waarde van 
het nieuwe in vergelijking met het oude verbond. 
De profeten in het Oude Testament trachƩen te achterhalen wanneer dit doel, de inwoning 
van de Heilige Geest, in àlle waarachƟg gelovigen, bereikt zal worden, zegt de apostel Petrus 
ons in 1 Petr. 10-12.  
De incidentele werking van de Heilige Geest is bij de richters te (her-)kennen wanneer en zo 
lang ze zich in overleggingen, woorden en daden door het Woord van God laten beheersen. 
Dat komen we straks uitermate scherp tegen bij de richter Simson. Want Woord en Geest zijn 
nauw met elkaar verbonden!  



Dit alles dient te worden bedacht bij een eerlijke terugblik op Gods volk, wanneer het in 
Israël onder andere na het sterven van de bevrijder Ehud fout gaat.  
 
Zonde geeŌ ellende 
Het ligt voor de hand, dat de Here die nauw betrokken blijŌ bij Israëls ontwikkeling, reageert 
op wat Hij in Israël als kwaad aantreŌ, zoals de Bijbelschrijver dit nu kort en goed noteert. 
Het volk koerst af op een prakƟjk van afgoderij. Dit is des te kwalijker, omdat er al eerder van 
afval sprake was, ondanks Israëls inkeer. Dat maakt het nu erger dan voorheen. 
Daarom treŌ de Here het volk zwaarder dan de vorige keer. Hij levert het volk over aan (n.b.!) 
de Kanaänieten. Het betekent een diepe vernedering. Waarom?, zeg je misschien?  
Wel, zij wonen in het land en komen niet van buiten. Ze zouden eigenlijk uitgeroeid moeten 
zijn. In Israëls ogen zijn ze zelfs een vervloekt volk. Of vat Israël dat zo niet meer op? We gaan 
er straks dieper op in! Nu is eerst de vraag aan de orde: Wat gebeurt er precies? 
 
Hazor 
De Here geeŌ het volk over in de macht van de koning van Hazor en doet het volk bukken 
voor deze heidense stad in het noorden van Israël. God had Israël onder andere beloofd dat 
het gehele noorden voor hen zou zijn. Jozua had het daarom veroverd (Joz. 11), ondanks dat 
koning Jabin over veel (!) paarden en wagens beschikte. Jozua stond, menselijk bekeken, voor 
een erg ongelijke strijd! Hij kreeg bovendien te maken met een koning, die een sterke coaliƟe 
tegen Israël smeedde en per se geen vrede met Gods volk wenste, zoals bijv. de Gibeonieten. 
Maar Jabin en zijn strijdmacht worden niet alleen verslagen, ze worden vernieƟgd!  
Opnieuw is dit voor Israël een bewijs dat er voor angst geen plaats mag zijn wanneer de Here 
in de strijd voorgaat. Of leven de leiders niet met hun verleden, de heilsgeschiedenis? Weten 
ze niet meer hoe bang Rachab en de heidenen waren voor Israël vanwege wat zich in Egypte 
had afgespeeld? De wonderbaarlijke uiƩocht en overtocht door de Rode Zee die voor de 
EgypƟsche strijdmacht zo desastreus verliep, moƟveerde Rachab Israëls zijde te kiezen. En 
zijn de leiders in Baraks Ɵjd Jozua’s zege op Jabins strijdmacht al vergeten? Hun laksheid en 
wankelmoedigheid in het noorden is echt niet te verontschuldigen! 
Vanwege hun nalaƟgheid grepen de Kanaänieten hun kans om Hazor te heroveren en zich in 
deze vesƟng te concentreren. Hazors koning heet ook nu Jabin. Waarschijnlijk is het evenmin 
als bij farao een eigennaam, eerder een Ɵtel. ‘Jabin’ betekent zoiets als ‘eminenƟe’. Onder 
zijn leiding weten alle Kanaänieten hun centrum te herbouwen in(!) het land van Israël. 
Niet alleen daarom is de vernedering groot, ook de verdrukking van de Kanaänieten is heŌig. 
Hier komt een geweldige climax in vernedering alsook in verdrukking tevoorschijn. Dit geldt 
trouwens evenzeer in het ontvangen van de rijke zege die de Here bewerkt. In het lied van 
Debora en Barak horen we straks een prelude of voorsmaak van de val van Babel/Babylon.  
 
Drukt Jabins hand overal zwaar op Gods volk? Nee, dit geldt vooral het hoge noorden, al 
hangt Jabins macht als een schaduw over een groot deel van het land. Met name NaŌali, 
Zebulon en Issaschar lijden er zwaar onder en durven zich niet tegen Jabin te verzeƩen. In 
haar lied bezingt Debora de angst die onder deze stammen heerst: men durŌ ‘geen schild 
noch speer’ op te heffen tegen Hazor. Ze bedoelt: men verdedigt zich niet eens meer met het 
schild en men durŌ het al helemaal niet aan te vallen (met speren). Zo machƟg zijn de 



Kanaänieten in het noorden met hun legeroverste Sisera. Deze heeŌ zijn legerkamp en zijn 
eigen paleis ver van Hazor gevesƟgd, in Haroseth-Haggojim. De naam is veelzeggend: kamp 
van de heidenen! Dat Sisera een eigen paleis heeŌ, leert Debora’s lied in vers 28-30. 
De koning en zijn generaal moeten wreedaards zijn geweest. Met hun strijdmacht van maar 
liefst 900 aanvalswagens, onderdrukken ze het noorden en dat maar liefst twinƟg jaren lang. 
Langer dus dan een eerdere vreemde mogendheid (een deel van) Israël in de greep hield. 
Aan het eind van de eerste reeks richters staat het er in Israël dan ook bijzonder slecht voor!  
 
Hulpgeroep en verlossing 
De zonde van Israël blijŌ niet zonder gevolgen. De Here neemt de vrede in het noorden weg. 
Behalve met oorlog en onderdrukking heeŌ men er ook nog eens met een economische 
crisis te kampen. Dit vertelt hoofdstuk vijf vers zes en zeven: de samenleving wordt lam 
gelegd. Mozes had al voor die gevolgen gewaarschuwd (Deut. 18). Bovendien dompelt de 
Here Issaschar, NaŌali en Zebulon in een poliƟeke crisis. De leiders durven niets, zo hoorden 
we Debora hen achteraf verwijten. De enige uitweg blijŌ echter open staan. Voor hulpgeroep 
blijŌ de Here gevoelig!  
De Here draagt de huisvrouw Debora op om in te grijpen. Ook al is ze rechter, ze wordt met 
name geïntroduceerd als ‘de vrouw van’. Dit accentueert dat ze een gewone vrouw is. En dat 
er van haar man Lappidoth - behalve zijn naam - niets bekend, versterkt deze nadruk op het 

feit dat Debora een ‘gewone’ huisvrouw is. Voor de leiders is dit 
een heldere boodschap: Het is volstrekt onnodig om door angst 
bevangen te blijven en niets te doen! De Here kan ook gewone 
mensen gebruiken voor de bevrijding van Zijn volk! Dat is Zijn 
werksƟjl! Denk aan de ‘eenvoudige’ boer Samgar! 
Als rechter en ‘moeder in Israël’ bemiddelt Debora in allerlei 
persoonlijke conflicten. Ze houdt ziƫng (aĩ. uit: www.jaïr-
bijbelstudies) onder de palm die de Deborapalm heet en die in 
het midden van het land staat tussen Rama en Bethel.  
Waarschijnlijk is zij aŅomsƟg uit het noorden en wisselt zij van 

standplaats om in een wijde omtrek zoveel mogelijk mensen aan hun recht te helpen naar de 
leer van Mozes.  
 
Voorts is zij profetes. Ze geeŌ openbaringen van Godswege aan het volk door. Hierin doet 
zich iets opvallends voor. Zij vindt wél gehoor voor beslissingen in persoonlijke geschillen, 
maar ze vindt bij de mensen géén gehoor voor uitspraken of openbaringen die zij namens de 
Here doet! Met andere woorden, in een groot deel van Israël is men alleen maar bezig met 
eigen problemen en helemaal niet met de veroveringsstrijd van de Here. 
Voor een goed begrip: het wekt niet echt verbazing dat zij als huisvrouw een profetes is. 
Mirjam, Mozes’ zus, was dat ook. In haar bevrijdingslied bezingt Mirjam de wonderbaarlijke 
vernieƟging van de EgypƟsche strijdmacht. Later treffen we in de Bijbel de profetes Hulda 
aan in 2 Koningen 22 (vers 14-20) en ene Noadja na de ballingschap (Nehemia 6 vers 14). 
Overigens, er waren meer valse profetessen dan betrouwbare! Achabs vrouw Izebel is als 
profetes tot in het laatst van het Nieuwe Testament berucht om haar toverijen (2 Kon. 9 vers 



22 en 30; Openb. 2 vers 20). Ezechiël hekelt later de vele profetessen die uit winstbejag het 
volk op een dwaalspoor leiden (Ez. 13 vers 17 – 23)! 
De Here gebruikt betrouwbare profetessen als Debora om de weg van verlossing aan Israël 
bekend te maken. Het is tegelijk een test voor de leiders: zullen zij Gods Woord geloven en 
op haar woord afgaan? Zullen zij zelf de leiding over Gods volk weer op zich nemen? 
Concreet moet Debora Barak in het verre noordelijke Kedes oproepen om de leiding op zich 
te nemen in de strijd tegen de Kanaänieten. Debora is kennelijk bekend met de mensen in 
het hoge noorden. Daarom nemen we aan dat zij er vandaan komt. 
Dat lezen we straks trouwens ook in haar lied (de Deborapalm is er 
wereldberoemd door geworden, zie deze postzegel van het huidige 
Sri Lanka). 
Als Barak haar boodschap ontvangt, slaat hem de schrik om het hart. 
Dit weerspiegelt de vrees die onder het volk in het noorden heerst. 
Evenwel, Barak verzet zich niet tegen haar opdracht, ook al is het een 
riskante taak. Wel stelt hij de voorwaarde dat Debora meegaat. Die 
voorwaarde is begrijpelijk. Evenals allen in NaŌali vreest Barak de 
Kanaänieten en koning Jabin vanwege hun wreedheid. Moreel is zijn eis echter af te keuren. 
Want hij voelt zich alleen zeker door de zichtbare aanwezigheid van Debora, terwijl hij behoort 
te vertrouwen op het bevel, het Woord van de Here. Uitleggers typeren Baraks houding in 
dezen dan ook terecht als een moment van klein geloof. Daar Debora zijn eis inwilligt, neemt 
hij de oorlogsopdracht aan! 
Ook al gaat Debora met Barak mee, ze neemt niet acƟef deel in de strijd. Althans, er wordt 
niets gezegd over haar deelname daarin. Zijdelings zal ze er als vrouw bij geweest zijn en zal 
ze vooral van Barak hebben gehoord hoe de strijd verliep en eindigde. Zij volgt Barak! 
 
Beslissende veldslag 
Barak verzamelt zijn troepen uit NaŌali en Zebulon bij zijn stad Kedes. Maar liefst Ɵen 
duizend mannen voegen zich vrijwillig bij hem. Onderhuids leeŌ er dus veel verzet tegen de 
vijand. De hoge opkomst is een vervulling van Debora’s beloŌe die zij uit naam van de Here 
aan Barak deed. Barak zal er ongetwijfeld door bemoedigd zijn. Want vrijwilligheid is nu 
precies het tegendeel van de nalaƟgheid die Israël vertoonde blijkens hoofdstuk 1 en 2.   
Sommige uitleggers betwijfelen of Baraks legerconcentraƟe bij Kedes in NaŌali plaatsvindt. 
Goslinga ziet hier een ernsƟge moeilijkheid in de tekstoverlevering. Hij neemt aan dat het om 
een ander Kedes gaat, namelijk in het stamgebied van Issaschar. Want Kedes in NaŌali,  zo 
merkt hij op, ligt bij Hazor en is vèr van het slagveld verwijderd. Dit argument is evenwel niet 
steekhoudend. Immers, Debora roept ook mannen in het midden van het land op en Sisera 
zelf verblijŌ niet dichtbij Hazor. Iedereen is gewend om flinke afstanden te lopen.  
Van Kedes naar de berg Tabor passeert Barak de stad Hazor. Hij kiest die route misschien om 
Jabins residenƟe te isoleren van Sisera’s legerkamp. Want van Jabin zelf horen we niets meer. 
Op de Tabor wacht Barak op versterking uit Issaschar. Voorts komen die Benjaminieten en 
Efraïmieten uit de omgeving van de Deborapalm opdagen, die zich tot de strijd geroepen 
weten.  
Blijkens haar lied roept Debora geen mannen uit Juda en Simeon op. Gezien het optreden 
van Samgar hebben zij genoeg van doen met de FilisƟjnen. Terwijl Joz. 11 niets vermeldt over 



het verloop van de strijd met Jabin noch iets concreets zegt over die veldslag, vinden we dat 
wèl in Richt. 4 en 5. Het geeŌ het belang aan van deze tweede veldslag. Ook daarover straks 
meer! 
Ongetwijfeld alarmeert Baraks tocht naar de Tabor koning Jabin. Sisera meent waarschijnlijk 
dat de Israëlieten zich op de berg in een moeilijke posiƟe manoeuvreren. Want hij trekt met 
zijn strijdwagens door het Kidrondal met z’n vele zijriviertjes óók naar de Tabor. Hij lijkt een 
val op te zeƩen voor Barak en zijn mannen. Want die moeten te voet van de berg regelrecht 
op de strijdwagens af gaan. Dat doen zij inderdaad, met Barak voorop. Hij durŌ de strijd aan 
en toont daarin zijn geloofsmoed! Dat lezen we in de Hebreeënbrief, in hoofdstuk 11. Zijn 
naam verraadt er overigens al iets van; Barak betekent ‘bliksem’. Gaat hij aan de spits? Dat is 
niet het geval!  
ProfeƟsch doorziet Debora wat er (in de voorhoede!) gebeurt: de Here gaat voorop en brengt 
de natuur krachƟg in beweging tegen de vijanden. Noodweer 
barst los. Debora verbindt het bliksemende onweer en Baraks 
naam (vers 20)! 
Op dat moment bemerken Sisera en zijn strijdwagens (als farao 
desƟjds!) wie hun Tegenstander is! Tijdens het zware onweer 
zwellen de beek Kidron en de zijriviertjes op door de heŌige 
slagregens. Alles treedt buiten zijn oevers, zodat de hele vlakte 
een modderpoel wordt (regiokaartje uit: Holwerda, Seminarie-
dictaat Richteren 1)  
De strijdwagens kunnen geen kant meer op en lopen volledig 
vast. De soldaten raken in paniek en trachten naar hun basis 
Haroseth-Hagoijim terug te vluchten, maar allen vallen in ‘de 
scherpte van het IsraëliƟsche zwaard’. Sisera ziet het gevaar, 
springt van zijn wagen en vlucht te voet. Wat een ironie! Hij 
dacht, dat het IsraëliƟsch voetvolk een makkelijke prooi zou zijn, maar moet zichzelf uit de 
voeten maken om het vege lijf te redden! Anders dan zijn soldaten vlucht hij in de richƟng van 
Hazor en komt op zijn vlucht bij Hebers verblijfplaats.   
Hij weet dat deze Keniet in een goede verstandhouding leeŌ met de koning van Hazor. De 
Kenieten waren als afstammelingen van Mozes in Israël geïntegreerd in het zuiden van het 
land (zie hoofdstuk 1). Maar Heber woont, aldus de Bijbelschrijver, in het dorp Zaänannim. 
Met andere woorden, hij heeŌ zich van zijn volksgenoten verwijderd en hij woont in het 
noorden! Goslinga meent dat ook deze plaats een andere is dan het gelijknamige dorp in 
NaŌali, dat in Jozua 19 vers 33 wordt genoemd. Dit laatste dorp ligt, aldus Goslinga, ver van 
het slagveld. Evenwel, Heber zal burger zijn van het dorp Zaänannim in NaŌali bij Kedes. Zijn 
beroep brengt met zich mee dat hij er rondtrekt. Hij is immers smid en dient Jabin ten bate 
van de KanaäniƟsche strijdwagens. Dat geeŌ veel werk en daarvoor kan hij overal in deze 
streek veilig zijn tent opslaan. Voorts is het logisch dat Sisera niet naar zijn legerkamp, maar 
in de richƟng van Hazor en Jabin wegvlucht.  
Heber is kennelijk niet thuis. Zijn vrouw Jaël lokt Sisera in de val. Daarin kiest ze bewust parƟj 
voor Israël en gaat ze dwars tegen de poliƟeke keus en de omgang van haar man met de 
Kanaänieten in.  



Sisera denkt bij haar te kunnen schuilen. Al is een 
vrouwentent verboden terrein voor een man, hij zoekt 
rugdekking en krijgt deze ogenschijnlijk. Met wat romige 
melk of yoghurt bezorgt zij hem ontspanning en rust. 
Wanneer hij doodmoe in slaap is weggezakt, grijpt Jaël 
haar kans om als vrouw hem te overmeesteren. Zij slaat 
een tentpin met de tenthamer door zijn hoofd, zodat hij in 

doodsnood op de grond kronkelt en sterŌ. Even later komt Barak bij Jaël aan. Zij toont hem 
triomfantelijk(!) de dode vijand en levert hem zo de kroon op zijn werk (aĩ. Wikipedia). De 
eer van de overwinning schrijŌ ze daarmee op haar naam! De zege is behaald!  
Debora is er niet bij wanneer Barak dit waarneemt. Ze zal het van Barak hebben gehoord als 
vervulling van haar profeƟe dat een vrouw de eer van de zege toekomt. 
 
Is de lokacƟe en doodslag van Jaël moreel te veroordelen? Dat beweren sommigen vandaag. 
Evenwel, zij handelt precies zo als Rachab in Jericho, al is het in omgekeerde zin.  
Rachab verbergt en beveiligt IsraëliƟsche verkenners. Zodoende dient ze de verlossing van 
Gods volk. Jaël keert zich tegen Israëls vijanden en helpt Barak daarmee aan de overwinning. 
Dit reddingsperspecƟef zet de toon voor een fair oordeel, ook achteraf! Want wie in de strijd 
niet vóór Israël is, keert zich tegen de Gòd van Israël! 
Na de overwinning manoeuvreren de Israëlieten Jabin in een steeds lasƟger posiƟe, zodat hij 
uiteindelijk volledig het onderspit delŌ (vers 24). Het is het finale einde van de Kanaänieten 
en van hun centrum in Hazor. Dit laatste mag wel onze bijzondere aandacht hebben. Het 
onthult het universele belang van deze veldslag voor Israël en voor alle volken. Dit verdient 
aparte toelichƟng!  
 
Universele uitstraling: moment op de onheilsweg van Babel naar Babylon 
Hierboven zeiden we: in het verhaal van Barak en Debora komt een diep en veelbetekenend 
perspecƟef tevoorschijn. De uitleg daarvan zijn we nog verschuldigd.  
Om het verhaal goed te begrijpen moeten we een eind terugbladeren in de Bijbel. Hoever 
terug, vraagt u misschien? Ja, echt ver terug! Tot de zondvloed en de zonde van Cham of zijn 
zoon Kanaän, denkt u? Nee, dat niet helemaal. Want het gaat met name om de Kanaänieten.  
Deze komen we in Genesis 12 tegen. Daar wordt de roeping van Abram uit Ur verteld, hoe hij 
te Sichem komt en er zijn tenten opslaat. Hierna volgt de aantekening in de Bijbeltekst (vers 
6): “de Kanaänieten woonden toen in het land”.  
Dit lijkt een eenvoudige opmerking. Maar het is veel meer dan een geografische constatering 
over Abrams verblijfplaats en zijn omgeving! 
De aantekening mag de opleƩende lezer wel goed in zich opnemen! Want wanneer Abram 
Gods bevel gehoorzaamt om uit zijn stad Ur weg te gaan en naar een ander land te reizen, 
dan vesƟgt hij zich te Sichem met heel zijn bezit van mensen en vee. Mozes noteert niet voor 
niets, dat Abram zich dan te midden van de Kanaänieten en hun afgodsdienst bevindt. 
Immers, bij de eik van Moré oefenen de Kanaänieten hun waarzeggerij uit en dáár bouwt 
Abram een altaar voor de Here! Let wel, hij doet dat vervolgens overal op de plaatsen waar 
hij bivakkeert. Welbewust trekt hij rond. Of liever, – zoals Jozua in Joz. 24 vers 2 zegt – de 



Here doet(!) hem het land rondreizen om heel Kanaän en de Kanaänieten in ogenschouw te 
nemen en te beseffen waaròm hij hun land erŌ! Hij ziet immers overal hun afgoderij. 
De ogenschijnlijk simpele opmerking over ‘de Kanaänieten wonen in het land’ en Abrams 
stelselmaƟge bouw van offerplaatsen in Kanaän wijst Gods plan aan met de Kanaänieten. 
Tegelijk is het een waarschuwing voor de volken. Dat leert het verband van Gen. 9, 11 met 
12, waarin ons die schijnbaar eenvoudige noƟƟe gegeven wordt. Lees maar mee en beweeg 
je met de geschiedenis mee! 
 
Eerst is er de zondvloed (Gen. 9), dan de torenbouw van Babel (Gen. 11) en dan in Gen. 12 
Abrams komst en rondreis te midden van de Kanaänieten. 
Dit alles kan overigens nog iets dieper, scherper opgehaald worden: Gen. 4 leert, dat Kaïn 
zich in het land Nod ten oosten van het vroegere paradijs Eden vesƟgt en bezig is een stad te 
bouwen wanneer zijn zoon Henoch, mogelijk kleinzoon, wordt geboren. Kaïn noemt die stad 
naar zijn zoon: Henoch (Gen. 4 vers 17 - 18). Dit maakt duidelijk hoezeer hij gefocussed is op 
de opbouw van zijn eigen toekomst. Deze lijn van Kaïn zet zich in Babel (Gen. 11) door, zo 
betoogde M.B. van ’t Veer al in zijn meditaƟes: Het rijke Woord (Oosterbaan-Goes z.j., p. 109 
e.v.) postuum door prof. C. Veenhof verzorgd.   
Anders gezegd, na de zondvloed – zo leert Mozes - geeŌ God de herstart van een betere(?) 
wereld. Maar de mens denkt dan toch weer zelf de wereld te kunnen beheren en beheersen 
zonder erkenning van de AlmachƟge. Men bouwt een stad (als Kaïn) om bijeen te blijven en 
zich op het wereldtoneel sterk te maken tot in de hemel. Dit tekent de zelfverlossingsidee, de 
waan van de (ook moderne) mens. Vandaag zet hij zijn techniek in om zich zonder God te 
kunnen handhaven en zijn zwakheid (sterfelijkheid?) te overwinnen. Allerlei apparatuur als 
chips (bijvoorbeeld in het lichaam ingeplant) en robots worden ingezet om – daarop(!) 
vertrouwend - zich als mens gezond en sterk te voelen. Zo bouwde Kaïn en de mens uit 
Noachs Ɵjd zijn eigen toekomst zonder God! 
En wat doet de Here dan? Hij beveelt Abram juist dàn en dààrom naar Kanaän(!) te gaan. De 
beloŌe dat Hij Abram het land Kanaän zal geven, wordt dan ook diverse malen herhaald en 
accentueert Gods bewuste keus voor dit land als het toneelterrein van de wereld. Gen. 15 
vers 7 zegt het nadrukkelijk: Abram moet uit Ur weg omdat God hem dit(!) land in bezit wil 
geven voor het oog van alle volken. 
De Here wil, zegt Hij, uit Abram niet alleen Zijn toekomsƟge volk scheppen, maar met hem 
vanuit Kanaän de hele wereld vernieuwen: “alle volken zullen met Abram gezegend worden”. 
Deze zegen is echter niet weggelegd voor volken die Hem per se niet erkennen noch willen 
eren. Dit laatste gaat nu op voor de Kanaänieten. Zij worden dan ook vernieƟgd en toonbeeld 
van Gods straf op het wereldtoneel en van een definiƟef einde. Dàt is wat Debora en Barak in 
hun lied bekend maken als resultaat van deze veldslag! 
 
Leven en laten leven! 
Op het moment dat de Here Abram tot erfgenaam van Kanaän maakt en hèm het land van 
de Kanaänieten belooŌ (niet aan Lot, Gen. 13!) zijn de Kanaänieten er nog steeds de baas. 
Daarom moeten we voor een goed verstaan naar hun begin terug. Want ze zijn Ɵjdens Israëls 
opkomst al een eeuwenoud volk.  



Hoe lang is het niet geleden, dat zij als Chams kleinzonen in het Midden-Oosten een bestaan 
kregen en zich als volk ontwikkelden? Onder Gods bewind hebben ze eeuwen lang geleefd en 
van Gods goedheid geprofiteerd! Die kant van hun bestaan mag niet vergeten worden. Gods 
handelen met welk volk ook is geen kwesƟe van een ogenblik, als zou God de Kanaänieten 
slechts een kort bestaan onder de volken gunnen. Hij heeŌ hen eeuwenlang op hun eigen 
wegen laten gaan, totdat hun ongerechƟgheid ‘vol’ is, zo kondigt God Abraham aan (Gen. 15 
vers 16). Eeuwenlang heeŌ Hij hen geduld, totdat het als volk per se geen verbond of relaƟe 
met Israël wil aangaan en zich definiƟef tegen Israël afzet, zo onthult Jozua 11. Abram is 
geroepen en ertoe bestemd om werelderfgenaam te worden. Al wie hèm of zijn nageslacht 
vervloekt, zal zèlf vervloekt worden!  
Wat is er dus in Richteren 4 en 5 nà Genesis 12 aan de hand? De boodschap van Baraks 
veldslag is: Wie bewust één en andermaal goddeloos blijŌ en - zoals de Kanaänieten - Gods 
erfdeel aan Israël, Zijn volk, betwist, zal worden verdelgd. Israël heeŌ dáárom de taak de 
Kanaänieten te verdelgen (Richt. 1) als toonbeeld van die volken die zich definiƟef tegen God 
verzeƩen. Baraks veldslag werpt hier zijn schaduw vér vooruit naar de eindƟjd, naar de grote 
oordeelsdag over en afrekening met Babylon. Het illustreert dat er aan Gods geduld een eind 
komt en dat een Gode vijandige wereld geheel zal worden vernieƟgd.  
Mozes wijst op de Kanaänieten in het land waar Abram arriveert! Jozua geeŌ vervolgens aan: 
nu dit volk zich met hun koningen TEGEN Israël keert, geven ze zelf de Here DE reden om hen 
te verdelgen. Dit komen we in de Bijbel vaker tegen: met doelbewust verzet en vijandigheid 
geven Gods vijanden zelf de Here redenen om hen met onheil te treffen! Richteren 4 tekent 
de herhaling van die houding der Kanaänieten.  
Niet alle volken mocht Israël uitroeien (hoofdstuk 1), wel de Kanaänieten. Dit laatste gebeurt 
nu blijkens Richt. 4 en 5 in (ongeveer) het jaar 1000 v. Chr. Dàt bezingen Barak en Debora: het 
einde van de Kanaänieten. Het kaan niet vaak genoeg worden gezegd! Want God vervult Zijn 
beloŌe aan Abraham en Debora bezingt de laatste vruchteloze revoluƟe van de Kanaänieten. 
Als volk verdwijnen ze van de aardbodem. Het is een profeƟe van het definiƟeve fiasco van 
een zondige wereld en van mensen die God definiƟef vaarwel zeggen. 
Slechts enkele Kanaänieten weten zich te handhaven. Zij zoeken hun steun en toevlucht bij 
de FilisƟjnen. Koning Salomo treŌ hen in Gezer en doodt hen (1 Kon. 9 vers 16). De profeet 
Zacharia stelt later, dat er in Gods tempel geen Kanaäniet te vinden is (Zach. 14 vers 21).  
 
Archeologisch staat het vast, dat Hazor als centrum van de Kanaänieten volledig is verwoest, 
zodat zij als volk de kop niet meer kunnen opsteken tegen Israël. De (heils)geschiedenis en 
deze veldslag ziƩen diep verankerd in het leven van de volken!  
Hoezeer kunnen alle volken weten dat God na de zondvloed bezig is een vernieuwde, betere 
wereld te scheppen en dat er uiteindelijk geen plaats en geen leven is voor Gods vijanden in 
Zijn schepping! Baraks en Debora’s jubelzang herhaalt zich blijkens Openbaring in liederen 
die engelen en gelovigen zingen tot lof van God voor Zijn duurzame heerschappij. 
Het is Ɵjd voor de wereld om Debora’s bijdrage aan de wereldliteratuur echt tot zich te laten 
doordringen! Niet maar om poëƟsch of literair genoegen te smaken, maar ter wille van eigen 
voortbestaan! Het lied heeŌ een apocalypƟsche betekenis. Want Gods strijd tegen Zijn vijand 
gaat door tot ‘de jongste dag’ (Openb. 16 vers 16).  



Debora heeŌ geen naƟonale tegenstanders op het oog, maar Gods vijanden. Aan Israëls zijde 
staan betekent in het Oude Testament in feite al: voor Christus Jezus parƟj kiezen. Er is meer 
dan genoeg reden sƟl te staan bij de universele, geestelijke of profeƟsche betekenis van dit 
bijzondere dank- en zegelied.  
Ook voor Israël zelf bevat Baraks veldslag een boodschap. Wat een geduld immers heeŌ God 
met Zijn onwillige of bange volk. Na de prozaïsche beschrijving van deze belangwekkende 
oorlog resteren er voor Gods volk elementen in het lied die aangesƟpt en onderstreept 
dienen te worden. 
  



Dank- en zegelied van Debora (hoofdstuk 5) 
 
 
Karakter en structuur 
Geschiedenis is meer dan een aaneenrijging van toevallige gebeurtenissen. Elke geschiedenis 
wordt gedragen door ideeën. In de feiten komt tevoorschijn wat mensen bedenken en al dan 
niet bereiken. De heilsgeschiedenis wordt gedragen door het plan van God, dat gericht is op 
de verlossing van de zonde, op het heil van de wereld.  
Op profeƟsche wijze geven Debora en Barak in dichterlijke beelden een doorkijkje in wat er 
geestelijk aan de hand is in de fysieke gebeurtenissen. Dankbaar haalt Debora naar voren dat 
de Here een groot aantal Israëlieten strijdbaar maakt. Als teken daarvan laten duizenden hun 
haar groeien en melden ze zich aan voor de strijd, zo constateert ze in vers 2. 
Bereidwilligheid tot de strijd voor de vervulling van Gods beloŌe was de themaƟsche inzet 
van hoofdstuk 1 en 2 en brengt haar tot dit loflied. Daaraan meet ze de houding van Israëls 
stammen af, wanneer zij in de verzen 13 tot 20 de balans opmaakt van wie er al dan niet aan 
de strijd deelnam.  
Het dichterlijke karakter van het lied komt voorts daarin uit, dat ze met contrasten werkt. Dit 
zullen we verder in de uitleg aansƟppen en uitwerken.       
Het thema van bereidwilligheid wordt niet alleen inhoudelijk maar ook in de structuur van 
het lied duidelijk. In vers 4 tot 11 prijst zij Gods majestueuze komst om Israël toch weer te 
willen voorgaan. In vers 12 tot 22 geeŌ zij inzicht in de veldslag en Israëls bereidheid tot de 
strijd en de verzen 23 tot 30 vertolken de zege als kroon op de oorlogsinspanningen. 
 
Gods komen tot Zijn volk 
Debora tekent allereerst de imponerende, majestueuze komst van de Here naar Kanaän om 
Zijn jeugdige volk voor te gaan in de strijd. Ze koppelt Gods verschijning op de SinaÏ aan Zijn 
tocht door het gebergte van Seïr in Edom: de Here komt vanuit de woesƟjn naar Israël toe. 
Met andere woorden, Zijn komen van de Horeb ‘toen’ zet zich voort in Zijn komen ‘nu’. Ook 
nu brengt Hij hemel en aarde in beweging; te midden van aardbevingen en slagregens 
schrijdt Hij voort om Israël als Zijn jonge naƟe te hulp te komen. Met deze schildering wijst ze 
op de grond voor Gods komen: op de Sinaï nam Hij Israël als Zijn volk aan. Daarom wil en 
komt Hij helpen. Vervolgens legt zij in haar lied de oorzaak bloot en doorschouwt zij de 
noodzaak ervan.  
Vanwege Israëls zonde is het plaƩeland uitgestorven en zoekt iedereen bescherming in de 
steden, al ontbreekt het ‘brood in de poort’. Er heerst dus hongersnood. Daar zijn de leiders 
debet aan, zo benadrukt ze. Want zodra zij voor andere goden kiezen, vergaat de strijdlust en 
koestert men eigenbelang. Daarom volgen er onherroepelijk talloze ontberingen.  
In het contrast van ‘toen en nu’ wijst ze op de aanvoerders die nu spontaan kiezen voor de 
strijd. Ze ziet hen voor zich: gezeten op ‘blanke’ of ‘rode’ ezels (teken van rijkdom). Haar hart 
gaat naar zulke leiders uit. Door hun strijdvaardigheid brengt de Here de vrede op de wegen 
en de welvaart in het land terug. Debora wekt de reizigers en al wie het vee drenkt op om 
over Gods trouw (niet: de Godsgerichten, zo Goslinga) te blijven praten en het heden als de 



goede tegenover de vroegere slechte Ɵjd te prijzen. Ook de herders kunnen hun werk weer 
buiten (n.b.) doen als gevolg van de goddelijke hulp, ook zij dienen God te prijzen. 
 
Een goddelijke slag 
In vers 12 en 15 komt Barak aan het woord die Debora aanmoedigt om door te gaan met het 
bezingen van Gods lof vanwege de wijze waarop de strijd is geleverd. Ze heeŌ aanmoediging 
nodig, omdat zij een innerlijke strijd kent om Israël tot de strijd op te roepen en deze te 
ondersteunen.  
Dan komt Debora weer aan het woord. Ze is blij dat de Here haar als een moeder voor Israël 
deed zorgen en ze zet de vrijwilligers tegenover de wegblijvers in Israël. Ze rept niet over 
Juda en Simeon, zoals hiervoor opgemerkt, maar ze prijst de leiders van Issaschar, NaŌali en 
Zebulon die spontaan op haar oproep reageerden en in de strijd hun leven waagden.  
Vers 15 kan zo worden vertaald: ‘zoals de leiders van Issaschar met Debora aanrukten, zo ook 
Barak met zijn voetvolk’ (uit NaŌali en Zebulon). Anders gezegd, Barak is uit NaŌali aŅomsƟg 
en Debora uit Issaschar. 
De leiders van Zebulon die hun staf als officiersteken dragen (vers 18 en 19, ook vertaald als 
‘werversstaf’), en van NaŌali snelden onbevreesd van de Tabor-helling op Sisera’s gevreesde 
strijdmacht af. Zij worden geholpen door uit het midden van het land aanstormende mannen 
van Benjamin (boogschuƩers), Efraïm en Machir (Manassieten ten westen van de Jordaan). 
De laatsten stelt zij tegenover Gilead, de Manassieten van het Over-Jordaanse! Evenals 
Gilead hekelt zij Ruben, Dan en Aser vanwege het feit dat zij Barak niet te hulp schoten. 
Ruben bleef maar bij zijn gaffelvormige schaapskooien in het Over-Jordaanse wikken en 
wegen, of hij al dan niet met Barak zou optrekken. Ze hielden mooie vergaderingen maar 
bleven praten en luisteren naar het fluitspel van de herders in plaats van te horen naar het 
geluid van de trompeƩen om in acƟe te komen!  
De stam Dan in het noorden liet zich verhuren op de schepen en stelde eigen verdienste 
boven het heilige gevecht. Ook Aser hield zich in de kustplaatsen doof en leefde rusƟg voort 
aan het strand. Deze houding namen zelfs de bewoners van Meroz in de Jizreëlvlakte aan, 
ook al brak de paniek van de vijand voor hun ogen uit. Ze bleven toch afzijdig.  
De strijd is op wonderbaarlijke, goddelijke wijze gestreden. Onweer, hagel en stortregens 
deden het water van de Kidron en haar zijarmen buiten de oevers opzwellen. Een dodelijke 
paniek sloeg toe in de gelederen van de vijand. De wegen werden onbegaanbaar en de 
paarden van de Kanaänieten sloegen op hol, zodat de vijand niet aan het Israëlische zwaard 
ontkwam. In de woorden van Debora (vers 21): ‘de beek Kidron verslond de levenskrachten’ 
(van de vijand). 
 
Goddelijke zege 
Niet Barak, God gaf de zege, jubelt Debora. Enerzijds schildert ze de ongerustheid van de 
moeder van Sisera en anderzijds de daad van Jaël. Dit maakt de gebeurtenis niet, zoals een 
uitlegger het samenvat, tot ‘een vrouwengeschiedenis’, maar tot een getuigenis van Gods 
overwinning.1 

 
1 Joh. de Wolf, Jozua en Richteren. Het beloofde land en bedreigd bezit, Barneveld/De Vuurbaak 1996, p. 70v. 



De moeder van Sisera is ongerust over het uitblijven van Sisera’s terugkeer. Ze weigert aan 
een nederlaag te denken en wil niet geloven dat hij niet zal terugkeren en dat hij geen buit 
zal meebrengen.  
Deze tekening geeŌ een inkijkje in de verwachƟng die men desƟjds van het behalen van de 
buit koesterde. Sisera’s moeder denkt: Sisera zal voor zich en zijn strijders vast wel een of 
twee deernen (‘racham’ of ‘moederschoot’) of maagden mee brengen en hij zal haar en de 
hofdames mooie bontgekleurde kleding schenken. Goslinga meent dat Debora negaƟef over 
deze buit spreekt, maar, aldus Holwerda, dit blijkt niet uit het woordgebruik. De verwachƟng 
is in ieder geval ijdel.  
In de beeldende beschrijving klinkt geen wraakzucht of leedvermaak van Debora door over 
de moeder van Sisera of de hofdames. Zij breekt de beschrijving van hun ijdele verwachƟng 
op buit plotseling af, als wil ze zeggen dat ze geen verkeerde (negaƟeve) indruk wil wekken. 
Anderzijds, de zorgzame daad van Jaël tekent Debora niet als een opwelling, maar als een 

doelgerichte, parƟjdige acƟe ten dienste van 
Israëls bevrijding.  
Boeiend realisƟsch beschrijŌ ze, hoe Jaël 
Sisera minzaam uitnodigt (aĩ. Wikipedia) en 
in haar tent op een soort yoghurt (‘chalab’) 
trakteert.  
In schril contrast met de acƟe van Jaël als niet-
IsraëliƟsche(!) tekent ze de houding van het 
stadje Meroz. Ondanks dat de overweldiging 

en vernieƟging van de vijand zich voor hun poorten voltrekt, steken de bewoners geen hand 
uit om hun volksgenoten mede aan de overwinning te helpen. Namens de Engel van de Here 
verkondigt Debora, dat Hij Meroz met Zijn vloek zal treffen. Het dorp verdwijnt inderdaad zo 
grondig van de kaart, dat men het vandaag ondanks opgravingen niet weet te traceren. 
 
Gods geduld met het jonge Israël 
Debora zingt dit lied – verheugt als zij is dat de Here haar inzet als een moeder voor het 
welzijn van Israël - ten bate van Israëls leidslieden en wekt hen op hun God te prijzen voor 
Zijn verlossing en te blijven bij de verheerlijking van Zijn naam! Niet minder om de daad van 
Jaël als gezegende onder de vrouwen met vreugde te gedenken. Want naar de toenmalige 
zede heeŌ zij zich uitstekend gedragen. Haar gedrag verdient vandaag geen enkele smet!  
Ten diepste bezingt zij de wonderlijk liefdevolle, onverdiende hulp van de Here voor de 
stammen van Israël, die in amechƟge angst en moedeloosheid waren verzonken. Hij haalt 
hen uit de put. Dat is dus de andere kant van de woede en straf van God over het oude 
Kanaän en haar bewoners, terwijl Israël evenzeer tot afgoderij verviel!  
God heeŌ voor Israël als jonge naƟe gekozen en maakt die keuze historisch waar. Wie Gods 
parƟj kiest in de eeuwenoude strijd tegen de zonde, kan zich getroost weten hoe afvallig en 
zondig een mensenbestaan ook kan zijn of worden: God laat niet los wat Zijn hand begon! 
Anders gezegd, Debora opent, behalve op Babylon, een vergezicht op Gods genadige en 
volhardende bevrijdingsacƟes en Zijn inzet voor de Zijnen!  
 
 



Debora is wereldwijd bekend geworden. Op postzegels is de Deborapalm in allerlei landen 
afgedrukt! Enkele voorbeelden:  
Zegels respecƟevelijk uit: (Belgisch) Congo, Ceylon (Sri Lanka), Ascension Eiland, Liberia 
(Afrika), Borneo (Kalimantan Barat-Indonesia) en Israël (vlakte van Zebulon en de Palm met 
haar vruchten!). Ze zijn (met dank!) aŅomsƟg uit de verzameling van Albert Plas te Dalfsen. 
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