Richters 3: Otniél, Ehud en Samgar

Twee reeksen

Terwijl hoofdstuk 1 en 2 karakteristieken geven van al wat er in de Richtertijd gebeurde, daarna
volgen er twee lengtedoorsneden van dit tijdperk in dit Bijbelboek.

Er verschijnen dan twaalf richters in twee reeksen, die beiden worden ingeluid met: ‘Israél keerde
zich van de Here af en verviel tot afgoderij’; de eerste reeks begint in Richt. 3 vers 7 met Otniél, de
tweede in 6 vers 1 met Gideon. Elke volgende richter wordt ingeluid met: ‘Israél verviel weer’ of:
‘ging voort kwaad te doen’; zo in de eerste reeks Richt. 3 vers 12 en 4 vers 1, de tweede in Richt. 10
vers 6 en 13 vers 1.

De eerste rij bestaat uit Otniél, Ehud, Samgar en Barak/Debora. Tussen haakjes: opvallend is dat
Hebr. 11 vers 32 niet Debora, maar Barak als richter noemt! In de tweede rij volgen op Gideon Tola,
Jair, Jefta, Ibsan, Elan, Abdon en Simson.

In tijd loopt de eerste reeks ongeveer parallel met de tweede: Gideon is een tijdgenoot van Otniél.
Zes bestuurders van elke rij treden in verschillende regio’s van het land op, zodat er amper een
richter is die over het hele land regeert. Otniél, Ehud en Samgar komen in hoofdstuk drie aan bod.
Hun optreden volgen we dus hier.

Otniél

De eerste die Israél bij de hand moet nemen, is Otniél uit Juda. In hoofdstuk 1 maakten we al
kennis met hem. Sommigen vatten zijn verhaal op als model voor de andere richters. Dan zou
de Bijbelschrijver Otniéls optreden in een strikte verhaalvorm hebben gegoten. De thema’s
van afval, straf, inkeer en verlossing die hij schetst en zich inderdaad veelvuldig aftekenen,
zijn al in hoofdstuk twee genoemd. Het is bij Otniél overbodig zo’n schema nog een keer te
beschrijven. Bovendien blijkt de auteur geen vicieuze cirkelgang op het oog te hebben en
blijkt er niet, of er echt wel steeds sprake is van bekering. Het beeld dat in de beschrijving
van de verhalen oprijst, tekent eerder een ontwikkeling af, de voortgang van kwaad tot erger
in afval en straf.

Voorts wordt Otniéls verhaal soms als een heldendicht gelezen, als zou de auteur Otniél
willen bejubelen. Het verhaal vertoont echter de rauwe werkelijkheid en toont de noodzaak
voor Otniéls acties. Israél kon daar weinig trots op zijn en kon er niet mee pronken.

Evenals in hoofdstuk 1 wordt Otniéls geloofsmoed belicht. Doortastend optreden treffen we
trouwens ook in Otniéls nageslacht, onder andere bij Netofa (1 Kron. 27 vers 15). Als één van
Davids legeraanvoerders zwaait hij de scepter over een afdeling van 24.000 man en hij heeft
twee zoons die evenzeer tot Davids helden behoren (1 Kron. 11 vers 30): Badna en Maharai.

Diepe afval

Al in de tweede generatie na Jozua blijkt de situatie in Israél schrikbarend te zijn! Dit wordt,
zoals gezegd, soms uitgelegd als het begin van een vicieuze cirkelgang in Israél. Maar wie zich
lezend met het volk meebeweegt, beseft dat elke generatie voor de uitdaging staat om zelf te
kiezen voor een oprechte omgang met de God van Abraham, Izadk en Jacob en te leven naar
het oude onderricht zoals Mozes dat nagelaten heeft. Het doet de generaties geen recht om
dan van een simpele, negatieve of positieve, herhaling te spreken.



Kennelijk wonen de Israélieten in alle rust te midden van de Kanaanieten, vdérdat Otniél
opnieuw in beeld komt. De verzen 5 tot 7 maken duidelijk hoe de afgoderij, als een treurige
volkskarakteristiek uit hoofdstuk 2, tot diep in de haarvaten van Israél doordringt. Er is sprake
van gemengde huwelijken, waartoe de Israélieten zelf (!) het initiatief nemen! Want zo staat
het er: (jonge?) Israélieten trouwen met dochters van diverse (nota bene!) volken in Kanaan.
Dit niet alleen met Kanaanitische, evenzeer met Hetitische, Amoritische, Ferezitische en
Jebusitische dames. Het leidt tot uitruil: omgekeerd huwen mannen van al deze volken
Israélitische meisjes en vrouwen met het gevolg, dat Israél bezig is zijn aparte, heilige status
geleidelijk aan uit te wissen.

In feite steekt daarin de oude strategie van filosoof Bileam de kop op. Hij was het, die een
beleid van volksvermenging aan koning Balak voorstelde toen zijn missie van vervloeking
mislukte. Balak vond het een prima idee en onder Israél vond het een gretig gehoor. Gods
toorn ontbrandde in alle hevigheid daartegen los. Het kostte vele Israélieten het leven (Num.
25). De plaats waar Gods toorn insloeg, Baal-Peor, leverde Israél een vreselijke schandplek
op. En uitgerekend nu, zelfs uit eigen beweging, vervalt Israél tot ditzelfde sociale wanbeleid.
Geen wonder dat de afgoderij Israéls stammen gemakkelijk kan doordrenken.

Over hardleersheid gesproken in Gods volk, zeg maar: in de kerk! Overigens geeft het geen
pas daarom negatief naar Israél te kijken, want — zoals gezegd - elke generatie moet zich het
verleden en de overlevering zelf wel - consequent - eigen willen maken.

Het is een wonder, dat God zich niet van hen afkeert, maar dat Hij zich toch in de tijd
meebeweegt met Israél, al is Hij er niet minder door getergd dan toen in het veld van Moab.
Wat doet de Here? Hij ‘verkoopt’ zijn volk, zijn aangenomen zoon! Dat is wel een keiharde
maatregel. Hij heeft zich aan Israél verbonden, maar Hij is nu niet meer ‘verplicht’ met Zijn
volk om te gaan. Dat heeft Israél verbeurd. Let op: hier wordt niet de naam van God de
Almachtige, maar Gods verbondsnaam, Jahwe, gebruikt. Dit helpt om de bedoeling te vatten:
De Here blijft toch in liefde met zijn aangenomen kind handelen op grond van Zijn band met
Israél. Wel kiest Hij ervoor Zijn volk goed te laten voelen hoezeer het Hem negeert. En dat
doet Hij krachtig, zoals het hoort bij het opvoeden van weerbarstige kinderen!

Vijand uit het noorden

Aan wie verkoopt de Here zijn volk? Weinig weten we van de koning die Israél nu onderdrukt.
Hij heet Kuschan-Richataim. Dit is meer een titel dan een eigennaam. Het betekent zoiets als:
‘oer-booswicht’. Je hoeft er dus niet naar te raden wat voor ellendige tiran hij voor Israél zal
zijn geweest. Zijn koninkrijk is vermoedelijk te vinden tussen de rivieren Eufraat en Tigris.
Waarschijnlijk — aldus historische bronnen en gegevens — probeerde hij in de Richtertijd zijn
rijk naar het zuiden uit te breiden, dus richting Kanaan.

Hij zal Israél een zware belasting hebben opgelegd, want het volk ‘schreeuwt’ het uit. De
vertaling: ‘ze roepen’ tot de Here (ook: hun Verbonds-God) is een beetje zwak. Na acht jaar
onderdrukking voelt Israél de ellendige druk van deze oosterse vorst. Vandaar dat ze het
‘uitschreeuwen’. De Bijbeltekst wekt de indruk dat héél Israél onder zijn juk zucht, niet
slechts een deel van het volk. Vanuit het noorden dringt hij immers op en dwingt hij het
gehele volk acht jaar lang hem belasting te betalen. Vanuit zuidelijk Kanaan grijpt de Here in.
Want rechtstreeks draagt Hij Otniél, die in het zuidelijke Debir woont, op Israél te bevrijden.



Gods Geest en oorlog!

Wordt de schreeuw van Israél ingegeven door eigen nood, of beseft het ook zijn dure plicht
om toch weer een heilig volk te worden te midden van de heidenen? Het lijkt er niet op dat
de Israélieten bij deze heilige roeping stilstaan. Veeleer roepen ze alleen uit eigen nood om
hulp. Toch zullen sommigen in het volk iets van hun heilige taak voor de omringende wereld
beseft hebben. In ieder geval, leert de nood hen bidden? De nood leert hen wel schreeuwen
tot God, maar bekeren ze zich? Waarschijnlijk niet erg diepgaand!

Waarom grijpt de Here dan eigenlijk in? Voor de Here ontvouwt zich hier een rechtsgeding.
Hij is de Eigenaar van Israél. Door Israél te knechten tast Kuschan-Rischataim Zijn wettig
eigendom aan. Dat is rechtsschennis. Daarom behandelt de Here deze situatie als een
rechtsconflict, zo leert de Bijbelse auteur.

Jahwe wekt Otniél op om op te treden en Hij brengt daardoor Juda opnieuw als leider in het
blikveld. Otniél kennen we als zoon van Kenaz en verwant van Kaleb. Wat is hun verhouding
nu precies? Was Kaleb, zoals soms wordt gezegd, zijn oudere broer of was hij een neef van
Kaleb? Wie Jozua 14 en 15 leest, begrijpt dat Kaleb een zoon van de Keniet Jefunne was,
terwijl Otniél een zoon van Kalebs broer Kenaz is (Richt. 1 vers 13). Hij is dus een neef van
Kaleb. Ze lijken wel op elkaar. Otniél is waarschijnlijk 85 jaar. Evenmin als Kaleb zich door zijn
hoge leeftijd liet ophouden, zo ziet Otniél zijn ouderdom als een bezwaar om de strijd voor
de Here aan te gaan. Dat zegt veel over hem!

Bij veel uitleggers komt Otniél er bekaaid van af. Meestal wijdt men slechts een klein stukje
tekst aan hem. De auteur vertelt evenwel een markant verhaal over deze richter.

Otniél moet het bedoelde rechtsgeding beslechten. Dat is immers de taak van een richter:
strijden voor het recht van de Here, zowel voor de eer van de Here zelf, alsook om Gods volk
rechtens vrij te krijgen.

Het trekt de aandacht, dat Otniél - zo staat er letterlijk - door de Geest van God gegrepen
wordt. Dat is opvallend. Het is hier de vierde keer, dat de Heilige Geest zo persoonlijk in de
Bijbel met de toevoeging: de Geest van de Here, wordt genoemd.

Dat gebeurt eerst bij de schepping in Gen. 1 vers 2. Daarna wordt de wijsheid van Jozef, als
Egyptisch onderkoning, letterlijk aan ‘de Geest van de Here’ toegeschreven (Gen. 41 vers 38).
De derde keer worden de gaven die Besaleél en Aholiab nodig hebben om de tabernakel met
alle toebehoren vakkundig te bouwen, aan ‘de Geest van de Here’ toegeschreven (Ex. 35 vers
31).

Bij Otniél wordt de Geest van de Here dus persoonlijk betrokken bij de strijd(!) van Israél. Het
kan niet anders of dit moet de aandacht van het volk getrokken hebben. Want hier komt God
in het Oude Testament naar voren als drie-enige God. Immers, zoals God de Vader zich over
het volk ontfermt in Egypte en zoals God de Zoon als de Engel van de Here vanaf de uittocht
de leiding van Israél op zich neemt, zo zet de Heilige Geest zich nu in de tijd van de richters
nadrukkelijk in voor de strijd en de bevrijding van Israél in het beloofde land!

Misschien ligt hier een sleutel voor een goed begrip van het Richtertijdperk. God behandelt
Zijn volk als een volwaardige verbondspartner en nu deze partner een leider nodig blijkt te
hebben, zet (ook) de Geest zich daarvoor in en bekwaamt Hij Otniél voor de strijd. Wie denkt
als lezer hier niet terug aan de verzuchting van Mozes die hij slaakte toen Eldad en Medad
onverwacht door de Geest van de profetie gegrepen werden: ‘waren allen maar profeten
door de Geest bezield (Num. 11 vers 29)! Het bleef een verzuchting, daar de Israélieten de



werking van de Geest niet collectief ontvingen. Die gave wordt slechts enkelen, aan leiders,
gegeven!

Zo maakt de Geest van God Otniél bekwaam om Israéls alleenrecht op het land te claimen en
te handhaven, niet minder om de eer van de Here te doen gelden. Deze actie van Gods Geest
maakt Otniél tot richter, strijder en rechter. Zo gaat Otniél tot de aanval over en niet (n.b!) tot
de verovering van het koninkrijk van Kuschan-Richataim. Aan het hoofd van een Israélitisch
leger verslaat Otniél hem, zodat er aan diens overheersing van Israél een einde komt: is het
gebedsverhoring? Waar Otniél de veldslag levert, vermeldt de auteur niet. De zaak is er niet
minder belangrijk om.

Het resultaat is dat Otniéls generatie zich in vrede kan ontplooien. Het land straalt weer rust
uit, de hervonden sabbatsrust. Deze is evenwel niet aan Otniél als ervaren strijder toe te
schrijven, maar aan Gods Geest. En dat niet alleen, de Geest van God zorgt er vervolgens
voor dat deze richter het zuiderland goed kan besturen.

Al staat er dat ‘het land’ rust kreeg, dit slaat niet op het gehele land als zou het hele land 40
jaren lang rust beleven. Waarschijnlijk werd een deel van Israél in deze tijd lastig gevallen
door de Midianieten. Dan komt Gideon in beeld die als richter optreedt in het midden van
het land. Hij zal straks besproken worden.

Het verhaal sluit af met de vermelding van Otniéls sterven. Dit scherpt op voor de vraag: is er
werkelijk sprake van bekering en blijft het volk God alleen vereren? Want na het wegvallen
van Otniél moet blijken of het volk toch op eigen benen kan staan en wat de bevrijding Israél
werkelijk waard is, wat een volgende generatie van Otniéls optreden wil (!) leren. Otniéls
dood werpt dan een donkere schaduw vooruit!

Kortom, er komen drie markante gegevens naar voren in Otniéls verhaal:

1: De verschrikkelijke zonden die Israél begaat door eigen apartheid, zijn heiligheid op te
geven en zelf zijn religieuze en sociale grenzen uit te wissen;

2: Gods mildheid jegens Israél in vergelijking met wat Numeri 25 verhaalt over Gods oordeel;
3: De drie-enige God werpt Zich expliciet op in de strijd om het voortbestaan van Zijn
beminde volk.

Ehud

Elke richter heeft zijn eigen verhaal en elk verhaal heeft zijn eigen leermomenten, zowel in
heilshistorisch als in moreel opzicht. Bij elke richter is het de vraag uit welk Godsbesef hij
handelt en welk voortschrijdend inzicht in Gods heiligheid er zich bij hem en Israél voordoet.
Ehuds generatie moet zich in eigen regio bewijzen als Gods volk. Ook de Here reageert niet
steeds op gelijke wijze wanneer (een deel van) Israél Hem de rug toekeert. Het is dus zaak
om als lezer te letten op wat de schrijver ons leert in de achtereenvolgende richterverhalen.
Sommige uitleggers struikelen over Ehuds handelwijze en dichten hem een sluipmoord toe in
het uitschakelen van zijn vijand; anderen oordelen milder en spreken over een slinkse actie.
Uiteraard vertolkt elk verhaal een moraal, maar het is de vraag of het plan en gedrag van
Ehud zo’n kritische noot verdient. We proberen zijn optreden zoveel mogelijk recht te doen
en zijn historische plek en dat van Israél zo goed mogelijk te treffen. Tegelijk willen we Gods
opvoedkundige benadering belichten in Zijn omgang met elke stam van Israél.



Volgende generatie

Na Otniél groeit er een nieuwe generatie op, die de vorige niet navolgt in gehoorzaamheid
aan de Here. Amper is Otniél overleden, of de afgoderij grijpt om zich heen. Anders gezegd,
de nieuwe generatie past zich aan de cultuur van de omringende volken aan. Vrees voor de
almacht van God en voor zijn wetten kan die neiging kennelijk niet bedwingen bij de
opgroeiende kinderen en kleinkinderen van Israéls geslachten. Evenmin als de overgeleverde
verlossingsdaden van God hen kennelijk tot een exclusief Godsvertrouwen brengt. Daarbij
blijft te bedenken dat de Geest van God (nog) niet op allen rust, hoezeer dat Mozes’ vurige
wens was.

Het gaat hier om de nieuwe generatie van Benjamin die de Here negeert en zich wendt tot
de afgoden van de volken. Dit laat de Here niet zo maar gebeuren. Hij geeft Israél, althans
een deel, in de macht van de Moabitische koning Eglon. Het maakt duidelijk hoezeer de Here
zelfs over zijn vijanden heerst. De Here bepaalt wat Eglon denkt en besluit. Hij doet Eglon
besluiten om de wapens tegen Israél op te nemen en een verdrag met de Ammonieten en de
Amalekieten te sluiten. Het bergt een boodschap van de Here in zich.

Moab en Ammon zijn immers broedervolken die uit ontucht zijn geboren, namelijk uit de
dochters van Lot en Lot zelf (Gen. 19 vers 37-38). Beide volken dragen deze afkomst met zich
mee in hun naam. Moab betekent: uit vader, en Ammi: van mijn verwant! Wat Amalek
betreft, heeft de Here Amalek eeuwige vijandschap verklaard toen Jozua hen versloeg. Nooit
mocht iets nog herinneren aan Amaleks bestaan, omdat het zich in de woestijn tegen Gods
volk had gekeerd (Exod. 17 verzen 14 -16)!

Nu gebruikt de Here uitgerekend deze vijand tegen Israél. Dat zal toch frustrerend voor de
Benjaminieten geweest zijn? Die waarschuwing en straf kan het volk toch niet in de wind
geslagen hebben, zou je denken.

Deze vijandelijke geallieerden overvallen het gebied van Ruben in het Over-Jordaanse en ze
dringen door tot in het West-Jordaanland, het gebied van Benjamin met Jericho. Sinds
Jozua’s tijd is deze stad een ruine. De muren mochten niet herbouwd worden. Na de val rust
Gods vloek op Jericho (Joz. 6 vers 26), zodat het een open, kwetsbare plaats is gebleven.
Koning Eglon weet niet alleen een deel van het Oost- en West-Jordaanse land te beheersen,
hij zet er waarschijnlijk ook zijn stempel op. Bij Gilgal laat hij afgodsbeelden oprichten met
medewerking van de Benjaminieten, of andersom: Benjaminieten bouwen er samen met de
Moabieten afgodsbeelden (vers 19).

Dat is pijnlijk. Immers, deze plaats werd belangrijk na de intocht doordat daar de overtocht,
de besnijdenis, het Pascha en de overwinning op Jericho werden gevierd en de monumenten
van Gods verlossingswerk werden opgericht. Sommigen menen dat hier van een ander Gilgal
sprake is. Inderdaad worden er meer ‘Gilgals’ in het Oude Testament genoemd. Hier gaat het
evenwel om die historische plaats. Het bevindt zich, blijkens Ehuds optreden, immers vlakbij
de Jordaan en bij Jericho.

Eglon is dus zelfs de baas over een gebied aan de westkant van de Jordaan. De Here geeft het
achttien jaren lang (een halve generatie!) in zijn macht. Eglon dwingt de Rubenieten en de
Benjaminieten tot belastingbetaling.

Vergeleken met de tijd van Otniél voert de Here nu de druk op. Hij gebruikt niet een vreemde
overheerser en dat voor een slechts tamelijk korte periode. Het zijn, zoals gezegd, erfelijke
broedervijanden. Zij mochten per se niet toegelaten worden tot Israéls erediensten (Deut. 23



vers 1 — 8). Het is dus werkelijk beschamend dat de Here Israél juist door deze volken onder
druk zet. Met andere woorden, de Here is opvoedkundig bezig met de Israélieten. Hij straft
hen sterker dan voorheen om hen tot inkeer te brengen en als Zijn volk vast te houden.

Bevrijding?

Na jarenlange onderdrukking roepen de Rubenieten en Benjaminieten de Here om hulp. Het
is de vraag of zij zich echt bekeren. De woordkeus (za’aq) van de auteur wijst er niet op. Het
woord betekent: ze blijven klagen, huilen en roepen om hulp. Het duidt niet op innerlijke
verandering. Misschien lijkt het erop, want ze roepen tot Hem, niet tot andere goden. Dat is
winst. Daarom brengt God hen immers in een crisis. Maar het is nog geen bekering wanneer
ze zich tot Hem wenden. Waarom grijpt God dan toch in? Het enige antwoord is: Hij kan het
in liefde niet laten om Zijn volk te helpen in hun ellende! De oorzaak ligt dus niet in het volk,
maar alleen in Hem! Er is dus geen schematische volgorde van verlossing na bekering.

Voor het verkrijgen van Gods hulp is bekering overigens geen voorwaarde. Puur omdat Hij
voor Zijn volk blijft kiezen, grijpt Hij in. Israél is volslagen afhankelijk van Gods ontferming.
Jahwe wekt Ehud op om reddend op te treden. Waarschijnlijk doet de Here in Ehuds hart het
verlangen naar bevrijding ontstaan. In ieder geval beseft Ehud zijn verantwoordelijkheid om
de goede strijd te strijden en zijn generatie daarin voor te gaan.

Twee elementen springen naar voren: Ehuds positie en actie. Hij is een Benjaminiet. Zijn
vader Gera is een zoon van Benjamins oudste zoon Bela. Ehud (= ‘eendracht’) behoort dus
tot een bekend, misschien ook belangrijk, geslacht in Benjamin (1 Kronieken 8 vers 3, 5 en 7).
Niet alleen heeft hij zich zoals alle Benjaminieten geschikt onder de Moabieten, hij heeft
onder hun heerschappij ook carriere gemaakt. Hij is opgeklommen tot een hoge status, tot
chef van de belastingdienst van Eglon. Hij is schatmeester geworden voor het belastinggeld
uit Benjamin.

Ehud beschikt over een delegatie, die hij telkens nodig heeft om de afdrachten regelmatig in
Moab aan Eglon te overhandigen. Daardoor heeft hij gemakkelijk toegang tot de koning.
Wanneer hij weer eens voor de afdracht moet zorgen, rijpt er in hem een actieplan. Dit plan
zet hij concreet in gang, wanneer hij met zijn delegatie weer een keer op pad gaat. Bij de
uitvoering van zijn plan brengt hij zijn medewerkers niet in gevaar. Hij gaat met hen mee
terug en begeleidt hen uit Moab tot voorbij de veren van de Jordaan en de wachtposten bij
Gilgal. Daar keert hij zelf om en gaat hij terug naar het koninklijke hof in Moab.

Ongehinderd komt hij er weer aan!

Niemand vermoedt kennelijk enig verzet van de kant van de
Benjaminieten. Zonder enige achterdocht bij de welgedane
soldaten vraagt hij de koning privé te spreken. Welwillend
stemt de zwaarlijvige vorst daarmee in.

Ehud is linkshandig zoals veel Benjaminieten (Richt. 20 vers
16); letterlijk: zijn rechterhand is ‘gevangen’ (‘itteer’), dus
beperkt, gehandicapt. Zodra hij in het bovenvertrek van het
paleis met de koning alleen is, grijpt hij zijn kans en stoot hij
Eglon met zijn dolk neer.

Snel vergrendelt hij van buiten af het koninklijke vertrek,
zodat de (welgedane of corpulente) dienaren niet meteen bij hun koning kunnen komen.




Deze wachten een tijd tot ze met de situatie verlegen raken. Daardoor heeft Ehud de tijd om
te vluchten. Voorbij de Jordaanovergang bereikt hij veilig de stad Seira, die buiten het door
Moab bezette gebied ligt. Hij trekt het Efraim gebergte in en blaast er op de bazuin ten teken
dat hij de strijd met de vijand wil aanbinden. Dit aanvalssein vindt gehoor bij de Efraimieten
en Benjaminieten. Ehud belooft hen de overwinning in het godsbesef dat hij de strijd uit
naam van de Here zal aangaan. Met velen rukt hij op en snijdt hij de forsgebouwde of
zwaarlijvige (vers 29) soldaten in het West-Jordaanse gebied bij de Jordaan de pas af. Ook in
de Over-Jordaanse streek van de Rubenieten brengt hij de Moabieten, maar liefst tien
duizend man, een verpletterende nederlaag toe. Zo wordt Moab zwaar vernederd en kan het
zich niet echt meer van die klap herstellen.

Ehuds daad kan een ware verlossing heten, geen stiekeme of slinkse operatie. Want hij doodt
Gods vijanden, zoals dit ook in hoofdstuk 1 en 2 is verhaald en zoals Samuel (anders dan
Saul) de koning van de Amalekieten, Agag, later om het leven brengt. Het gaat hier namelijk
om een gerechtelijk vonnis. Ehud weet dat hij dit als richter in naam van God voltrekt.
Daarvoor heeft hij zijn eigen overleggingen gehad en kreeg hij menselijke ruimte zijn eigen
plan te maken. In de tijd van het Oude Testament moest de strijd immers op menselijke en
fysieke wijze tegen Gods vijanden gestreden worden. De Bijbelschrijver wijdt dan ook geen
negatief woord aan zijn handelwijze.

Overigens vallen de Moabieten kennelijk in hun eigen vadsigheid. Als bezetters houden ze
geen enkele rekening met enig verzet vanuit Israél. De soldaten hebben met Eglon een goed
leven gehad op kosten van Benjamin en Ruben en aldus weelderig geleefd, waarom ze (vers
29) zwaarlijvig heten.

Kortom, door zijn actie brengt Ehud generaties Benjaminieten, Efraimieten en Rubenieten
een tijdlang terug tot de (slechts uitwendige?) dienst aan de Here in de streek rond Jericho
en het Over-Jordaanse, en dat zelfs 80 jaar lang!

Samgar (3:31-4:1)

Sommige uitleggers hebben de neiging over hem heen te lezen. Enkelen gaan zover dat ze
hem niet erkennen als een richter, soms zelfs niet eens als een Israéliet. Zijn vader heet
Anath en dat zou een Kanadnitsche naam zijn, waarom iemand meent, dat Samgar een
Kanaaniet is. Hij zou genoemd worden omdat hij een Kanaanitische opstand tegen de
Filistijnen leidde.! Betekende Samgar inderdaad maar weinig in Israél?

Als je de tekst bekijkt, dan lees je slechts een korte vermelding. Het is maar een enkel vers.
Maar de oplettende lezer kan zien, dat de volgorde afwijkt van andere vermeldingen. Want
de Bijbelschrijver brengt Samgar niet in beeld nadat, maar vdédrdat hij Ehuds dood noteert,
namelijk in hoofdstuk 4 vers 1. Bij andere richters wordt de volgende richter aangekondigd
nadat het sterven van de vorige is vermeld. De volgorde die de Bijbelschrijver hier hanteert,

1 H. Jagersma, Geschiedenis van Israél in het oudtestamentische tijdvak, Kampen 1979, 115v. (noot 16) en 123
(noot 55), sluit zich bij anderen aan als zou het “een zinspeling zijn op het verzet van de Kanaanieten tegen de
Filistijnen”.



wijst erop dat Samgar nog leefde tijdens Ehuds optreden. Bovendien, Debora kent Samgar
ook. Ze zingt even later nadrukkelijk over hem en wekt de indruk dat Samgar niet maar een
korte optreedt. Ze spreekt in Richt. 5 vers 6 over de tijd van Samgar. Met andere woorden, ze
geeft aan dat Samgar enige tijd richter is; waarschijnlijk gelijktijdig met Ehud, Debora en
Barak. Samgar heeft zijn sporen dus nagelaten. We doen er daarom goed aan aandacht aan
hem te besteden.

Filistijnen

Het was kennelijk een onrustige tijd in Israél. Ehud verdrijft de Moabieten voor Benjamin en
Ruben, Samgar de Filistijnen in het zuidwesten en Debora moet met Barak Jabin in het
noorden tegenhouden. Dit illustreert opnieuw dat de termen voor ‘land’ en ‘Israél’ nogal
eens betrekkelijk zijn en niet het hele volk of het hele land omvat.

‘Israél’ heeft, zo lezen we, onder Ehud 80 jaar lang rust. Deze rust geldt niet Juda en Simeon
in de kustvlakte. In hun zuidwesthoek dringen de Filistijnen op.

Al eerder horen we in de Bijbel over Filistijnen, namelijk in de tijd van Abraham. Zij vormen
dan nog geen echt volk en vallen dan onder Egyptische heerschappij. In Jozua’s tijd en het
Richtertijdperk worden ze een echte natie en dan blijken ze sterk geworden te zijn in diverse
steden. In Samgars tijd beginnen de confrontaties van de Filistijnen met de Israélieten. Dat is
markant! Alleen al daarom is het optreden van Samgar van belang. Later gaan met name
Simson en David de strijd met de Filistijnen aan, want Israél krijgt veel last van dit volk. De
Filistijnen worden niet voor niets nogal eens tot de heftigste vijanden van Israél gerekend.
Ze maken de kustwegen tijdens Samgars leven onveilig. De karavaanroutes via de kustvlakten
maken ze voor Israélieten ontoegankelijk, zo vertelt Debora (Richt. 5 vers 6). Wie op reis wil,
moet heimelijk op weg gaan en de hoofdwegen vermijden. De gewone man vlucht zelfs weg
uit de dorpen de bergen in. Wie gaat reizen begeeft zich op kronkelpaden om niet te worden
aangevallen en beroofd.

Lees je het Bijbelvers over Samgar nauwkeurig, dan begrijp je dat Samgar zich (weer eens?)
plotseling met Filistijnen geconfronteerd ziet. Ze duiken voor hem op terwijl hij op het land
aan het werk is. Hij waagt zich wel in het open veld en laat zich van zijn akkers niet verjagen!
Sommigen verklaren het optreden van deze 600 Filistijnen als zouden ze op strooptocht zijn.
Dan zou het om een roversbende gaan. Die verklaring voldoet niet. Immers, een strooptocht
is alleen te begrijpen als er iets te halen valt. Dan zou deze confrontatie in de zomer hebben
plaatsgevonden, de tijd van de graanoogst en de tijd dat de druiven rijpen. Het ligt echter
niet voor de hand het conflict van Samgar met de Filistijnen in de zomer te plaatsen. Veeleer
valt aan het voorjaar te denken.

Samgar is een landbouwer en bezig op zijn land. Het
beeld dat de auteur oproept is dat van een ploegende
boer die achter zijn ossen loopt. Met andere woorden,
het land wordt klaar gemaakt voor de zaaitijd. Dat is het
voorjaar!

Wanneer Samgar de Filistijnen op zich af ziet komen, dan
aarzelt hij geen moment. In een vechthouding gaat hij op
hen af om hen te verslaan en te verdrijven. Als eenling




staat hij voor een overmacht en hij heeft niet meer dan zijn ossenstok. Een stok met scherpe
punten om de ossen te prikkelen en te doen voortgaan.

Een aantal dingen vallen op en karakteriseren het koelbloedig optreden van deze richter. Het
is geen toevallig gevecht, zoals dat altijd wel eens kan ontstaan, maar een welbewust jagen
op de vijand. Wat is er aan de hand?

Kennelijk willen deze 600 Filistijnen zich ergens vestigen. Het voorjaar is namelijk geschikt om
elders een bestaan op te bouwen. Hun aantal is te klein voor een leger en een roversbende.
Het is eerder een groep dorpsbewoners. Klaarblijkelijk is er ook geen leider, zoals je dat bij
een roversbende op strooptocht mag verwachten. Het lijkt er evenmin op dat ze bewapend
zijn. Er is wel een gevecht, maar ze delven het onderspit. Dit kan zijn, omdat Samgar sterk en
forsgebouwd is (zoals later Simson). Vanuit de kustvlakte trekken ze het gebied van Israél in.
Samgar neemt een risico. Met gevaar voor eigen leven gaat hij tot een snelle en koelbloedige
actie(s) over. Dit verraadt dat hij een sterk motief heeft.

Bij een strijdbare Israéliet ligt zijn motief voor de hand. Vooral wanneer deze Filistijnen van
plan zijn een stuk land van Israél in beslag te nemen. Want waarom gaat Samgar op hen af?
Samgar beseft dat het land Kanadn van de Here is en dat het niet door anderen, zelfs niet
door andere stammen, willekeurig mag worden bezet (Num. 33 vers 54)!

Hier blijkt opnieuw de ware aard van een richter: opkomen voor het recht van God en een
conflict daarover bepaald niet uit de weg gaan.

Daarom is Samgar strijdvaardig. Zie zijn alerte houding
(illustr. uit: Christipedia). Juist dat verlangt de Here van
héél Israél. Dat kwam al in het eerste hoofdstuk naar
voren: de Here wil niet dat Israél de strijd voor Hem
schuwt of verzaakt. Samgars actie doet dan ook aan de
geloofsmoed van Otniél denken en werpt tegelijk de blik
vooruit naar de actie van Simson en van David, die met
een slinger de Filistijn Goliath te lijf zal gaan. Zeker een :
prikstok is een welhaast onbenullige wapenrusting, maar de Here zet vaak onbelangrijke
personen met zwakke middelen in om de sterken te beschamen, inclusief Zijn eigen volk!

Kortom, terecht plaatst de auteur Samgar in de reeks van gelovige bestuurders of richters in
Israél. Hij waagt de geloofsstrijd tegen Gods vijanden met zwakke, geringe middelen. Het
resultaat is een ware verlossing die hij in Gods naam bereikt. Juist met dat Bijbelse woord
‘verlossing’ sluit de auteur deze gebeurtenis af en wel in een vorm die uitdrukt dat Samgar
geruime tijd telkens redding bewerkt! Met andere woorden, hij wil Gods vijand geen ruimte
laten in het beloofde land als Gods koninkrijk!



